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Yatırımlar, savunma sanayi ve otomotive 


Hızlı tren hatlarının merkezi 


"Endüstri 4.0'a en hazırlıklı kentiz” 


"Yurtdışına direkt uçuş artsın" 


2023 planı hazır 


'öÖnceliğimiz rahat ve güvenli ulaşım ağı' 


Ankara'nın lokomotifi 


Açık teknopark oluyor 


HAB OSB'de üretime doğru 


Mesleki yeterliliğin güvencesi 


Turizm gelirleri artırılmalı" 


“Afrika yılımız” 


“Artık o eski Türkiye yok" 


“Enerji yatırımımız sürecek" 


Kazanç garantili yatırım sistemi 


Otonomi hızla büyüyor 


Seçkin projelerin çözüm ortağı 


, vi 


Mali yapısı en sağlam belediyelerden biriyiz 


Alternatif turizm için seçeneği çok 


Gölbaşı'nın iki yakası bir araya geliyor 


Sincan'da değişim sürüyor 


Başkentin köklü mimarı 
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Karma projeler iyi yönetilmeli” 


Tek eksiği dış ticaret 


"Yapısal reformlar hayata geçirilmeli” 


Çeşme'nin yeni yıldızı: Tne Nowness Luxury Hotel 


Kahramankazan mucizesi 


En çok ihracat yapan beşinci il 


"Bizim dünyamızda tesadüflere yer yok” 


Turizme ciddi yatırımlar yapılıyor 


zleaeeesseseezsee eses 


20 ülkeye ihracat yapıyor 


YERLİ VEN MİLLİ 
ÜRETİM 


00 / hrokurumsal o © / ankaraticaretodasi Ankara Ticaret Odası 


Yatırımlar, savunma 
sanayi ve otomotive 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara'nın gelişmiş mühendislik ve 

tasarım gücüyle savunma ve otomotiv sanayinde önemli bir merkez olduğunu söyledi. 

Özlü, 10 bin 979 işletme sayısıyla Ankara'nın en çok işletmenin bulunduğu üçüncü il 
olduğunu kaydetti. HÜLYA GENÇ SERTKAYA /hulya.genc ©paradergi.com.ir 


BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Başkent 
Ankara'nın son dönemde yapılan yatırımlar, gelişmiş mühendislik 
ve tasarım gücüyle savunma ve otomotiv sanayinin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, Ankara'nın yeni 
yatırımlarla birlikte bu sektörlerde çok daha güçleneceği söyledi. 
Ankara Kahramankazan'da kurulan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB OSB) 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını belirten Özlü, OSB'nin havacılık 
ve uzay sektörü ile alt sektörlerin ortak bir alanda ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojilere dayalı ürünlerin 
üretileceği, nitelikli işgücüne sahip ve dünyanın sayılı havacılık 
merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi. Ankara'da 
üretilen ürünlerin teknoloji düzeyine göre dağılımı incelendiğinde yaklaşık yüzde 40'ının orta yüksek ve yüksek teknolojili 
ürünler olduğunu ifade eden Özlü, sanayi sicil kayıtlarına göre 
Türkiye'de 136 bini aşkın işletmenin sanayi siciline kayıtlı oldugunu, Ankara'nın 10 bin 979 işletme ile üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Yerli otomobil projesi kapsamında üretilecek 
otomobillerin yatırım yeri yarışında Ankara'nın şansının ne olduğunu sorduğumuz Bakan Özlü, üretim yeri kararını Ortak Girişim Grubu tarafından kurulacak şirketin 
vereceğini söyledi. 12 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara'nın yatırımcıların ilgi 
odağı olacağını ifade eden Özlü, 12 OSB'de 


vurgulayarak, bu sektörü yüzde 15. 8 ile makine ve ekipmanları, yüzde 11.3 ile metal sanayinin izlediğini kaydetti. Özlü, 
Ankara'da faaliyet gösteren sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin 2016 yılında yaptığı ihracatın yaklaşık 3.6 milyar dolar 
olduğuna işaret etti. 


YERLİ OTOMOBİL PROJESİ 

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü'nün 2 Kasım 2017'de imzalandığını ve Ortak Girişşm Grubu'nda yer alan firmaların kamuoyuna tanıtıldığını 
anımsatan Özlü, “Türkiye, fikri ve sınai mülkiyet hakları yerli 
bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, 
üretilmesi için çalışmalara başladı. Protokol'ün amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma 
hedefine katkı sağlayabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin 
çerçevesinin belirlenmesi. Kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek ve şirket- 


Ankara'da Bakanlığın kredi desteği ile tamamlanan sanayi siteleri 


üretime geçen 11 bin 331 adet parselde yak- Sanayi sitesi adı Işyeri sayısı 
laşık 220 bin kişiye istihdam sağlandığını be- Ankara Polatlı (Marangoz*mobilya) SS 33 
lirtti. Ankara Beypazarı Marangozlar SS 192 
Ankara Kızılcahamam SS 74 

TEKNOLOJİ DÜZEYİ YÜKSEK Ankara Merkez (Ağaç İşleri) SS 69 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Fa- Ankara Merkez (Madeni Eşya) SS 144 
ruk Özlü, Para Dergisine Ankara'nın sanayi Ankara Merkez (Otomobilciler) SS 1.198 
potansiyelini ve güçlü yönlerini anlattı. Sa- Ankara Merkez (Dökümcüler) SS 118 
nayi sicili kayıtlarına göre 2002 yılında 372 Ankara Merkez Il.Böl. (Döküm.) SS 79 
olan kayıt sayısının 29 kat artarak bugün iti- Ankara Merkez OSTİM (Alt yapı) - 
barıyla 10 bin 979'a yükseldiğine dikkat çe- Ankara Polatlı SS 269 
ken Özlü, kayıtlı işletmelerde çalışan sayısı- Ankara Merkez (San. Çarşı) Bina - 
nın ise 226 bin 674 olduğunu kaydetti. Ankara Şereflikoçhisar Kenan Evren SS (> ei 250 
Bakan Özlü, Ankara'da sanayi işletme- Ankara Haymana Yeni SS ğ Gö 100 
lerinin sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk Toplam 2.526 


sırada yüzde 16.6 ile mobilyanın geldiğini 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü 


leşme için gerekli hukuki süreçler tamamlanarak, önümüzdeki 
aylarda şirketleşme sürecinin tamamlanması öngörülüyor. Bu 
bağlamda, uluslararası bir danışmanlık şirketi ile anlaşılmış olup, 
çalışmaların yürütülmesi amacıyla İstanbul'da bir ofis açıldı. Bu 
ofiste Bakanlığımız, TOBB ve Ortak Girişim Grubu üyeleri çalışmaları sürdürüyor. Bu çalışmada, finansal ve teknolojik alternatifler ve çözüm yöntemleri, devlet destekleri, projenin detaylı 
zaman ve faaliyet planlaması değerlendiriliyor” diye konuştu. 


KAHRAMANKAZAN HAVACILIK MERKEZİ OLACAK 

Bakan Özlü, havacılık ve uzay sektörü ile alt sektörlerin ortak 
bir alanda ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojilere dayalı ürünlerin üretileceği, nitelikli işgücüne sahip ve dünyanın sayılı havacılık merkezlerinden biri olmaya aday olan Uzay 
ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Ankara'nın 
Kahramankazan ilçesinde yer aldığını vurguladı. Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi konusunda yol almasını sağlamak üzere 
kurulan HAB'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Ankara 
Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği 
kurucu ortaklarından olduğunu dile getiren Özlü, HAB OSB'nin 
2020 yılında tamamlanmasının planlandığını belirtti. 

Özlü, bölgenin kurulmasındaki amacı “uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir 
araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler 
üretip ihracatı artırmak” olarak sıraladı. 


12 OSB BULUNUYOR 
Özlü, Ankara'da Bakanlık tarafından sicil verilerek tüzel kişilik kazanan 12 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunduğunu 


pa, ii - Ma, 


söyledi. Ankara'da 2018 yılında ilave alanlar dahil toplam 6 bin 
530 hektar alanda kurulu 12 OSB'de üretime geçen 11 bin 331 
adet parselde yaklaşık 220 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Özlü, Ankara'nın OSB/leriyle yatırımcıların ilgi odağı olacağını kaydetti. Ankara'da Bakanlığın kredi desteği ile tamamlanan 13 sanayi sitesi (SS) bulunduğunu belirten Bakan Özlü, bu 
sanayi sitelerinin 2 bin 5926 işyeri kapasitesine sahip olduğunu 
vurguladı. 13 sanayi sitesinde istihdamın yaklaşık 7 bin 550 kişiye ulaştığını ifade eden Özlü, Bakanlık tarafından kullandırılan 
kredinin 2018 fiyatlarıyla 139 milyon 304 bin 634 TL'ye karşılık 
geldiğini söyledi. 


OSB'LER İSTİHDAM DEPOSU 

Bakan Özlü, Ankara'da altyapı inşaatı tamamlanan OSB'lere 
ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

* Ankara Sanayi Odası 1. (1. 2. ve 3. İlave) OSB, 814 hektar 
büyüklüğünde olup, 400 hektarlık alan Bakanlık tarafından kredilendirildi. 1991'de tamamlanan OSB'deki 334 adet sanayi parselinin 333'ü tahsis edildi. Tahsis edilen parsellerin 303'ü üretim, 2'ü inşaat, 7'si proje aşamasında. Bölgede tahsis edilmeyi 
bekleyen 1 parsel bulunuyor. Proje doluluk oranı yüzde 98 olan 
bölgede üretime geçen parsellerde yaklaşık 40 bin kişi istihdam 
ediliyor. Ağırlıklı sektörler; ana metal sanayi, başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman imalatı ve elektrikli teçhizat 
imalatı. Proje için bugüne kadar kullandırılan kredi 2018 yılı fiyatlarıyla 69 milyar 214 bin 315 TL'ye karşılık geliyor. 

*Ankara-İvedik OSB, 477 hektar büyüklüğünde. 2001'de tamamlanan bölge, küçük sanayi sitelerinden oluşuyor. 6 bin 956 
sanayi parselinin tamamı tahsis edildi. Bu parsellerin 6 bin 889'si 
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2018 yatırım programında 


Bakan Özlü, Ankara'da çalışmaları 
devam eden OSB'lere ilişkin de bilgiler 
verdi. Bakanlığın 2018 yılı yatırım 
programına göre Ankara Dökümcüler 
İhtisas OSB'ye 4 milyon TL ödenek 
ayrılmış bulunduğunu söyleyen Özlü, 
“Bölgede 67 adet sanayi parseli 
bulunuyor. 74 hektarlık alanda altyapı 
yapım inşaatı fiziki gerçekleşmesi 
yüzde 38 seviyesinde devam ediyor. 
Proje için bugüne kadar kullandırılan 
kredi 2018 yılı fiyatlarıyla 5 milyon 489 
bin TL'ye karşılık geliyor” dedi. 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas 

OSB (1. Etap) Projesi'nin Bakanlığın 
2018 yılı Yatırım Programı'nda ilk 


üretim, 20'si inşaat, 47'si proje aşamasında. 
Proje doluluk oranı ise yüzde 99, Üretime 
geçen parsellerde yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı sektörler; ana 
metal sanayi, başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman imalatı ve makineekipmanların kurulumu-onarımı sanayi. 
Proje için bugüne kadar kullandırılan kredi 
2018 yılı fiyatlarıyla 781 bin 681 TL'ye karşılık geliyor. 

*OSTİM OSB, 476 hektar büyüklüğünde. 2001'de tamamlanan bu bölge de küçük 
sanayi sitelerinden oluşuyor. Bölgede 4 bin 
450 adet sanayi parselinin tamamı tahsis 
edildi. Tahsis edilen parsellerin 3 bin 91'u 
üretim, 193'ü inşaat, 378'i proje aşamasında. Proje doluluk oranı ise yüzde 91. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 60 bin kişi 


istihdam ediliyor. Ağırlıklı sektörler; makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı, elektrikli teçhizat imalatı ve kauçuk-plas- 


tik ürünlerin imalatı sanayi. 


YATIRIMLAR HIZLA SÜRÜYOR 


*Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, bin 52 hektar büyüklügünde olup, 618 hektarı 2000'de tamamlandı. 434 hektarı daha 
sonra (Türkobası 1.) ilave edildi. Bölgedeki 310 sanayi parselinin 


297”'si tahsis edildi. Tahsisi yapılan parsellerin 60'ı üretim, 73'ü inşaat, 164'ü proje 
aşamasında. Tahsis edilmeyen parsel sayısı 
13. Proje doluluk oranı yüzde 42. Üretime 
geçen parsellerde yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı sektörler; makine-ekipmanların kurulumu imalatı, temel 
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin ve diğer metalik olmayan 
mineral ürünleri imalatı sanayi. Müteşebbis heyet imkanları ile tamamlandı. 
*Polatlı OSB, 137 hektar büyüklüğünde. 


etapta 100 hektar olmak üzere 420 
hektar karakteristiği ve 200 bin 

TL ödenekle yer aldığını açıklayan 
Özlü, 723 hektar büyüklüğündeki 
alanın yer seçiminin Bakanlıkça 
yapıldığını kaydetti. Bölgenin kuruluş 
işlemleri gerçekleştirilerek tüzel 
kişilik kazandığına dikkat çeken 
Özlü, “Yaklaşık 1 milyon 114 bin 174 
metrekare büyüklüğündeki alan 
kamulaştırılmış olup, kamulaştırma 


çalışmaları devam ediyor. Bölgede 176 


sanayi parseli bulunuyor” dedi. 
Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, 
Anadolu OSB, Ankara Başkent OSB 
(3. Etap ilave alan), Polatlı Ticaret 


Ankara'da sanayi işletmelerinin 


sektörel dağılımı 


, Sektörel 
İlk 10 sektör dağılım (94) 
Mobilya Ma 16,6 


Makine ve ekipmanlar Se 15,8 
Metal ürünleri a 


GiBi) 


Elektronik ve optik 9,2 
Gıda ürünleri Zel 
Elektrikli teçhizat 4,5 
Ağaç ve mantar ür. £& 4,2 
Diğer imalatlar 3,9 
Kauçuk ve plastak 3,6 
Kimyasal ürünler ge 


Kaynak: Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 


Odası OSB ve Şereflikoçhisar OSB 

de Bakanlığın 2018 yılı yatırım 
programında çok küçük bir ödenekle 
de olsa yer alıyor. Özlü'nün verdiği 
bilgiye göre Şereflikoçhisar OSB'de, 
135 hektarlık alanın imar planları 
onaylanırken, bölgede 36 adet sanayi 
parseli bulunuyor. Altyapı ise proje 
aşamasında. Polatlı Ticaret Odası 
OSB'de ise 128 sanayi parselinin 14'ü 
tahsis edilmiş durumda. Tahsis edilen 
parsellerin 2'si üretim, 2'si inşaat, 10'u 
proje aşamasında. Tahsis edilmemiş 
parsel sayısı ise 114. Proje doluluk oranı 
yüzde 3. Üretime geçen parsellerde 
yaklaşık 10 kişi istihdam ediliyor. 


2009'da tamamlanan Polatlı OSB'de bulunan 91 sanayi parselinin 65'i tahsis edildi. Bu 
parsellerin 24'ü üretim, 34'ü inşaat, ”si proje aşamasında. 26 parsel ise tahsis edilmedi. 
Proje doluluk oranı yüzde 64. Üretime geçen parsellerde yaklaşık bin 100 kişi istihdam edildi. Ağırlıklı sektörler; ana metal sanayi, motorlu kara taşıtı treyler-yarı treyler 
ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı sanayi. Müteşebbis heyet imkanları 
ile tamamlanmış olup, 2018 yılı fiyatlarıyla 
80 bin 497 TL kısmi kredi kullandı. 


ANA METAL SANAYİ AĞIRLIKTA 

*Ankara Başkent OSB, 966 hektar büyüklüğünde olup, 410 hektarı kredilendirildi. 2013'te tamamlandı. Bölgedeki 623 adet 
sanayi parselinin 522 adedi tahsis edildi. 


Tahsisi yapılan parsellerin 103'ü üretim, 14'i inşaat, 274'ü proje 
aşamasında. 101 parsel ise tahsis edilmedi. Proje doluluk oranı 


yüzde 40. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 7 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı sektörler; ana metal sanayi, kimyasalkimya ürünlerinin imalatı ve gıda ürünleri imalatı sanayi. Proje 


Ankara'da üretilen ürünlerin 
teknoloji düzeyine 


Sektörel 

>. dağılım (90) 

Düşük iç 36,0 
Orta-düşük 20,6 
Orta-yüksek 30,7 
Yüksek 9,8 


Kaynak: Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 


göre dağılımı 


için bugüne kadar kullandırılan kredi 2018 yılı fiyatlarıyla 48 milyon 370 bin 898 TL ye karşılık geliyor. 
* Anadolu OSB, 2002 yılında tamamlandı. 292 hektarlık alanın 


imar planları onaylanmış, imar planı onaylanan alanın 106 hektarlık kısmının altyapı 
inşaatı tamamlandı. Bölgedeki 233 sanayi 
parselinin 99'u tahsis edildi. Tahsis edilen 
parsellerin 31'i üretim, 68'i inşaat aşamasında. Tahsis edilmeyen parsel sayısı 134. Proje 
doluluk oranı yüzde 45. Üretime geçen parsellerde yaklaşık bin 200 kişi istihdam ediliyor. Ağırlıklı sektörler; ana metal sanayi, 
makine ve ekipmanların kurulumu-onarımı 
ve gıda ürünleri imalatı sanayi. Müteşebbis 
Heyet imkanları ile tamamlandı. 
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Canınız meyve çektiğinde, a 
doğal meyve tatları Beypazarı şişelerinde! 
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Hızlı tren hatlarının 
merkezi 


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, son 15 yılda Ankara'ya yaptıkları 32.4 milyar TL'lik 
ulaşım ve erişim yatırımlarını yeterli bulmadıklarını belirterek, Ankara'ya yakışır bir 
ulaşım altyapısı için yatırımları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. HULYA GENÇ SERTKAYA 


ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'ya 15 yılda yapılan 32 milyar 400 
milyon TL yatırımı yeterli bulmadıklarını vurgulayarak, çok daha fazlasını yapıp, Başkent Ankara'ya 
yakışır bir ulaşım altyapısı kuracaklarını belirtti. 
Ankara'nın sadece 2023 yılını değil, 2035 ve hatta 
2053 yılı ulaşım altyapısını da tasarladıklarını, ona 
göre adımları attıklarını söyleyen Arslan, dev yatırımlarla Ankara'yı geleceğe taşıdıklarını dile getirdi. 
Ulaştırma Bakanı Arslan, Başkent Ankara'yı 2023'e taşıyacak 
büyük ulaştırma projelerini Para Dergisi'ne anlattı. “Ankara, 
Cumhuriyetimizin başkenti, hepimizin gözbebeği. Ankara, başkent olması sebebiyle de Türkiye'nin aynası” diyen Arslan, bu 
nedenle Ankara'nın ulaşım ve erişim altyapısına ayrı önem verdiklerini ifade etti. Ulaşılamayan, erişilemeyen bir şehirde bırakın ticareti, hayatın bile olmayacağını kaydeden Arslan, bu düsturla hareket ederek 15 yılda Ankara'da 32 milyar 400 milyon 
TL'ye yakın ulaşım ve erişim yatırımı yaptıklarını, çok daha fazlasını yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Yaptıkları yüksek hızlı 
tren hatları ile şimdiden Ankara'yı yüksek hızlı trenin merkez 
istasyonu haline getirdiklerini söyleyen Arslan, “Amacımız tüm 
hızlı demiryollarının Ankara'ya çıkması” ifadelerini kullandı. 


“HAK ETTİĞİ KONUMA TAŞIYORUZ” 

Ulaştırma Bakanı Arslan, yaklaşık 7 milyar 720 milyon TL 
yatırım yaparak Ankara'yı tüm bölgeye bölünmüş yollarla bağladıklarını vurguladı. 2003'te 461.2 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 539 kilometre daha ekleyerek toplamda bin ki- 


lometreye çıkardıklarını dile getiren Arslan, 2023 
yılı hedefleri kapsamında da Ankara'yı tüm ulaşım 
koridorunun merkezi haline getireceklerini kaydetti. Bu kapsamda Ankara'yı sadece Niğde'ye değil, 
Şanlıurfa'ya kadar otoyol ile bağlayacak Ankara- 
Niğde Otoyolu'nun yapımına başladıklarını açıklayan Arslan, “277 km'si otoyol, 55 km'si bağlantı yolu 
olmak üzere 332 kilometre uzunluğundaki bu otoyol 
ile Ankara, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Yatırım maliyeti 4 milyar TL'yi geçen bu dev projenin hizmete girmesiyle 
Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz karayolu bağlantısını sağlamış olacağız. Gelecek yılın sonunda bu dev otoyolu hizmete 
girecek” dedi. 

Ankara'da önemli ticaret yollarından biri olan Ankara-Kahramankazan Yolu'nu 370 milyon TL yatırımla genişletmeye başladıklarını dile getiren Arslan, Yenikent-Temelli Yolu'nu sıcak 
asfaltlı bölünmüş yol haline getirdiklerini ve çalışmaları gelecek yıl tamamlayacaklarını kaydetti. Arslan, “Ankara-Kırıkkale 
Yolu'nun Ankara Elmadağ arasını daha güvenli hale getiriyoruz. 
7 adet yeni köprülü kavşak yapıyoruz. Bu önemli projelerle birlikte Ankara'yı tüm ilçelerine, köylerine bölünmüş yollarla bağlamak için maliyeti 1 milyar TL'ye yakın 10'un üzerinde yol projemize devam ediyoruz. Bunları da bir bir tamamlıyoruz. Kısacası 
Ankara'yı hak ettiği konuma hızla taşıyoruz” ifadelerini kullandı. 


“ESENBOĞA HAVALİMANI BÜYÜTÜLECEK” 


Esenboğa Havalimanı'nın Türkiye'nin en fazla yolcu ağırlayan 


mmm lm a a) 
Esenboğa Havalimanı Metro ihalesi 


Bizim asıl gayemiz, Türkiye'mizde sürücü ve yolcuların 

can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlandığı, konforlu 
yolculuklara olanak sağlayan ulaşım şebekeleri kurmak. Bu 
kapsamda da özellikle kent içi raylı sistemlerin geliştirilmesi 
çok önemli. Ankaralı vatandaşlarımızın toplu taşıma 


sıkıntısını sona erdirmek için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi 
Kızılay-Çayyolu, Kızılay-Keçiören ve Batıkent-Sincan 
metro hatlarını Bakanlık olarak biz tamamladık. Şimdi de 
bu hatları Ankara'nın dört bir yanına uzatıyoruz. Esenboğa 
Havalimanı'na metro ulaşımını sağlamak için Esenboğa 


Metrosu çalışmalarını başlattık. Keçiören Kuyubaşı 
İstasyonu'ndan başlatacağımız Esenboğa Havalimanı 
Metrosu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar bağlanacak. 
700 bin yolcu /gün kapasiteli tasarlanan projenin 

etüt proje çalışmaları tamamlandı. 26 kilometre 
uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak bu hattın yapım 
ihalesine de en yakın zamanda çıkmayı planlıyoruz. 

Kısacası Ankara'ya 15 yılda yaptığımız yatırımları yeterli 
bulmuyoruz. Çok daha fazlasını yapmak için yatırımlarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. 
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havalimanlarından biri olduğunu belirten Bakan Arslan, zaman 
içerisinde gittikçe artan bir yolcu trafiğiyle de karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Bu kapsamda Esenboğa Havalimanı'nı ihtiyacı karşılaması için yap-işlet-devret modeliyle büyütme kararı 
aldıklarını kaydeden Arslan şunları kaydetti: 

“Esenboğa'yı, 2004 yılında yapılan yatırımla Avrupa'nın sayılı 
havalimanlarından biri haline getirdik. 2002'de 1 milyon yolcuya, 2011'de ise 8.5 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı geçtiğimiz yıl 15 milyon 846 bine yakın yolcu ağırladı. 
Esenboğa Havalimanı geçtiğimiz yıl yolcu trafiğinin en fazla artış gösterdiği havalimanlarımızdan oldu ve iç hatlarda yüzde 20, 
dış hatlarda ise yüzde 33 oranında artış yakaladı. 2023 hedefleri 
doğrultusunda 2 pisti bulunan Esenboğa Havalimanı'na 3'üncü 
pistini de yapacağız. Şu anda yaklaşık 180 milyon TL yatırımla 
Esenboğa Havalimanı sahalarının tevsi işlerini başlattık. Bu iş 
kapsamında 3'üncü pistin master planında yer alan paralel taksi 
yolu ile bağlantı taksi yollarını da yapıyoruz.” 


HIZLI DEMİRYOLLARININ MERKEZİ 

Yaptıkları yüksek hızlı tren hatları (YHT) ile şimdiden 
Ankara'yı YHT'nin merkez istasyonu haline getirdiklerini söyleyen Arslan, “Bizim de prestij projelerimizden biri olan YHT'yi 
2009'da Ankara-Eskişehir hattı ile hizmete açtık. İkinci YHT 
hattımız olan Ankara-Konya hattı tamamen yerli yüklenicilerin, 
Türk mühendislerin inşa ettiği, dünyada emsalleri arasında en 
kısa sürede tamamlanan ve en ekonomik maliyetle işletmeye 
açılan yüksek hızlı tren hattı oldu. Ankara-İstanbul YHT Hattı 
ile Ankara bu özelliğini iyice perçinledi. Ancak amacımız tüm 
hızlı demiryollarının Ankara'ya çıkması. Ankara ile Ege'nin in- 


cisi İzmir'i birbirine bağlayacak Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi 
devam ediyor. 8.5 milyar TL'ye yakın yatırımla bu dev projeyi 
adım adım sona yaklaştırıyoruz. Amacımız 2020 yılı sonuna kadar bu önemli hattı tamamlamak. 393 kilometrelik Ankara-Sivas 
Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nde de önemli ilerleme sağladık. 9.7 milyar TL yatırım bedeli ile inşasını sürdürdüğümüz hattın 3 kesim halinde altyapı çalışmalarında önemli ilerleme sağladık. Kayaş- Yerköy (143 km) ve Yerköy-Sivas (250 km) olmak 
üzere 2 kesim halinde başlattığımız üstyapı ve elektromekanik 
çalışmalarını da başlattık” şeklinde konuştu. 


BAŞKENTRAY PROJESİ SON AŞAMADA 

YHT projeleri ile birlikte, yıne Ankara merkezli olmak üzere 
hızlı tren projelerini de başlattıklarını aktaran Arslan, Ankara'yı, 
Gaziantiep'in Nurdağ ilçesine kadar hızlı tren hattı ile bağladıklarını söyledi. Konya-Karaman, Karaman-Niğde (Ulukışla), 
Adana-Mersin, Adana-İncirlik-Toprakkale, Nurdağ-Başpınar, 
Bahçe-Nurdağ ve Akçagöze- Başpınar Varyantı hızlı tren hatlarında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Arslan, 
açıklamalarına şöyle devam etti: 

“Ankara, YHT ve HT işletmeciliğinin merkezi olacağı için şehrin doğusunda ve batısında yük ve yolcu taşımacılığında yeterli trafik kapasitesi oluşturmak ve Sincan-Kayaş arası banliyö işletmeciliğinde metro standardında çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla 
geliştirdiğimiz Başkentray Projesi'nde son aşamaya geldik. Çok yakında hizmete açıyoruz. Bu hattın tamamlanması ile 5 dakikada bir 
banliyö treni çalıştırılabilecek. Mevcut halinde günlük 114 çift tren, 
Başkentray devreye girdiğinde 234 çift tren olacak. YHT'lerin Ankara içerisindeki seyahat süresini de 15 dakika düşürecek.” 
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'Endüstri 4.0'a 
en hazırlıklı kentiz” 


ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una ev sahipliği 
yapan Ankara'nın, 2023'e ileri teknolojinin de başkenti olacağını vurguladı. Özdebir, 
Ankara'nın Endüstri 4.0'a en hazırlıklı kent olduğunun altını çizdi. HÜLYA GENÇ SERTKAYA 


ANKARA Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması 
ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için ilk önce içinde bulunulan orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye 
sıçraması gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak bu sıçramayı 
gerçekleştirebilecek en önemli ilin Ankara olduğunu söyleyen 
Özdebir, İstanbul'un finans ve hizmet üssü olma yolunda yürüdüğü bir dönemde Ankara'nın “ileri teknoloji üssü” olarak 
kurgulanması ve tüm kamusal politikaların buna göre hayata 
geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özdebir,2023 yılında Ankara'nın 
siyasi olarak Türkiye'nin başkenti olmakla kalmayıp ekonomik olarak da ileri teknolojinin başkenti haline geleceğini dile 
getirdi. ASO'nun bu yıl bütçesi 500 bin dolar olan bir nükleer 
UR-GE Projesi başlatacağını ifade eden Özdebir, ayrıca tekstil 
alanında da bir UR-GE projesi hayata geçirileceğini kaydetti. 


SANAYİNİN BAŞKENTİNE... 

Para Dergisi'ne açıklamalarda bulunan ASO Başkanı Özdebir, verilerin de Ankara'nın bu performansını ortaya koyduğu- 
nun altını çizdi. Bugün Ankara'nın ileri teknolojili patent/fayda- 
lı model başvurlarının yüzde 14'ünü gerçekleştirdiğini söyleyen 
Özdebir, Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15'inin, ileri teknoloji 
üretiminin yüzde 13'ünün Ankara'da olduğunu belirtti. Ar-Ge 
mühendislerinin yüzde 28'inin Ankara'da olduğuna işaret eden 
Özdebir, “İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una Ankara 
ev sahipliği yapıyor. İleri teknolojili 13 alt sektörün tamamında 
Ankara rekabet gücüne sahip. Türkiye geneli üretimde ileri teknolojinin payı yüzde 2ler seviyesindeyken Ankara'da bu oran 
yüzde 9.7. 17 bin kişi ileri teknolojide çalışıyor. Ankara Endüstri4.0'a en hazırlıklı kent” diye konuştu. 

Ankara'nın ayrıca 23 dolarlık ileri teknoloji ihracat kg fiyatı 
ile Türkiye'de en değerli üretimi yapan şehir konumunda olduğuna işaret eden Özdebir, Ankara'nın 2017'de gerçekleştirdiği 
6.7 milyar dolarla en çok ihracat yapan beşinci kent olduğunu 
vurguladı. Bu veriler ışığında 2023'te Ankara'nın siyasi olarak 
Türkiye'nin başkenti olmakla kalmayıp ekonomik olarak da 
ileri teknolojinin başkenti haline geleceğini belirten Özdebir, 
“Böylelikle “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” hedefimize adım adım yürüyoruz” dedi. 


İLK 500'DE 40 ŞİRKET VAR 
Özdebir, ASO'nun kurulduğu günden bu yana, Ankara- 


lı sanayicinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamayı, başta Ankara olmak üzere 
Türkiye'nin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmayı hedeflediğini dile getirdi. Kurulduğu 
1963 yılından bu yana çok sayıda proje gerçekleştiren ASO”'nun 
temel önceliklerinden birinin de insan kaynağının niteliğini yükseltmek olduğunu söyleyen Özdebir, bugün 8 bin üyesi bulunan 
ASO/”nun, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 40'a yakın, ikinci 500 
sanayi kuruluşu arasında da 20'den fazla üyesi bulunduğunu belirtti. Özdebir, en büyük sanayi kuruluşları arasında savunma 
sanayi kuruluşlarının önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. 

ASO'nun Ankara'ya dünya standartlarında bir fuar merkezi 
kurma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özdebir, bu konuda kurulan şirkete ASO”nun yüzde 18 hisse ile ortak olduğunu ve bu çalışmalara önemli katkı sağladığını söyledi. 


1 YILDA ÜRETİME GEÇİLECEK 


Kurulduğu günden bu yana planlı sanayileşmeyi savunan 


“Üretimin yüzde 9.7'si 
yüksek teknolojili” 


ASO'nun çalışmaları sonucunda Ankara'nın sanayide 
geldiği noktayı şöyle özetleyebiliriz. Ankara 
ekonomisinde imalatın payı 2016 sonu itibarıyla 

yüzde 16. İmalat sanayi içerisinde sektörel dağılım 
incelendiğinde, yüzde 17'lik pay ile en fazla payı alan 
sektör gıda sanayi. Fabrikasyon metal ürünlerinin 

payı yüzde 16, makine imalatının payı ise yüzde 13. 
Ankara'daki imalatın yüzde 27'si düşük teknolojili, yüzde 
35'i orta-düşük teknolojili, yüzde 30'u orta-yüksek 

ve yüzde 9.7'si yüksek teknolojili. Her iki analiz bir 
arada değerlendirildiğince Ankara'nın öncelikli odağının 
orta-yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman 
imalatı sektörü olduğu anlaşılıyor. Elektrikli teçhizat 

ve elektronik ürünlerin, Ankara'nın imalatından aldığı 
pay yüzde 11 civarında. Bu sektörlerin de ileri teknolojili 
sektörler olduğu düşünüldüğünde Ankara'nın bu alanda 
önemli bir potansiyelinin olduğu görülüyor. Aynı zamanda 
36 binden fazla istihdamı ile en yoğun istihdamı yaratan 
fabrikasyon metal ürünleri sektörü de Ankara'nın 
odaklanması gereken sektölerin başında geliyor. 
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ASO, Ankara'da ASO 1. ve ASO2. 
OSB olmak üzere 2 organize sanayi bölgesi kurdu. Ankara'da kurulan 
birçok OSB'ye ortak olarak onların 
gelişimine katkıda bulunan ASO, ayrıca şu anda kurulmakta olan Ankara 
Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB 
OSB), Elmadağ Mobilya İhtisas OSB, 
Döküm İhtisas OSB'nin kurucu ortağı. 
Uzay ve Havacılık ihtisas OSB'nin ilk 
etabının altyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Özdebir, “Teknik 
değerlendirmenin ardından ihale sonuçlandırılacak. Burada altyapı inşaatlarıyla birlikte uygun olan parsellerde 
üst yapı inşaatlarının da başlamasına 
izin vereceğiz. Böylelikle bir yıl içinde 
altyapı tamamlanırken, müsait parsellerde eşzamanlı olarak sanayicilerimiz 
fabrika binalarını da tamamlamış olacaklar. Bazı firmalarımızın bir yıl sonra 
üretime geçmesi de mümkün olabilecek” dedi. 

Döküm iİhtisas OSB'nin ise şu anda 
altyapı oçalışmalarını sürdürdüğünü 
dile getiren Özdebir, Mobilya İhtisas 
OSB'nin ise proje aşamasında olduğu 
belirtti. 


YURTDIŞINDAKİ OSB PROJELERİ 

ASO'nun yurtdışında da 2 adet OSB projesinin şu anda devam ettiğini dile getiren Özdebir, ASO'nun Türkiye'nin bu konudaki birikimini ülke dışına taşıdığını vurguladı. Özdebir'in 
verdiği bilgiye göre bu projelerden ilki altyapı aşamasında olan 
Kazak-Türk Sanayi Bölgesi. İkincisi ise Leningrad Organize Sanayi Bölgesi. Leningrad bölgesinde 150 hektarlık bir alan üzerine Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu çerçevede ASO'nun 
bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması ve firmalara bu bölgede yatırım imkanı sağlanması çalışmasında üst yapı aşamasına gelindi. 

Kurulduğundan bu yana mesleki eğitim konusunda çok sayıda proje gerçekleştiren ASO'nun bu projelerin büyük bölümünü ASO 1. OSB'de yürüttüğünü dile getiren Özdebir, bu 
projeler kurgulanırken Türkiye'ye model olmasının da hedeflendiğini vurguladı. Özdebir'in verdiği bilgiye göre ASO 1. 
OSB'de şu anda yer alan eğitim kurumları şöyle: 

“Erkunt Eğitim Merkezi, Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim 
Projesi (SİMEP), ASO Teknik Koleji, Hacettepe Üniversitesi 
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksek Okulu, 
ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve ASO 1. OSB Anaokulu.” 

ASO'nun eğitimle ilgili bu projelerin yanısıra, bir girişimcilik okulu da kurduğunu kaydeden Özdebir, KOSGEB Siteler 
Müdürlüğü ve Oda işbirliği ile 2013'ten beri ASO Hasan Altun Konağı'nda devam eden ASO Girişimcilik Okulu'ndan bin 
500'e yakın girişimcinin mezun olduğunu söyledi. 


NÜKLEER ENERJİ 
ASO'nun Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği kaynaklarından da çok sayıda proje gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye 


Ankara Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir 


devam ettiğini kaydeden Özdebir, “Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 6 UR-GE projesi gerçekleştiren ASO, bu yıl bütçesi 500 
bin dolar olan bir nükleer UR-GE Projesi başlatacak. Bu yıl ayrıca tekstil alanında bir UR-GE projesi hayata geçirecek” dedi. 

ASO'nun son dönemde yoğunlaştığı en büyük projelerin 
başında nükleer enerji ile ilgili çalışmaların geldiğini belirten 
Özdebir, nükleer sektörde Türk sanayisinin de yer alması için 
üç farklı proje faaliyetini 2014'ten bu yana ASO koordinatörlüğünde başarıyla devam ettirdiklerini dile getirdi. Özdebir, 
“Hedefimiz Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santral 
projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesi. Nükleer endüstriye özel malzeme ve imalat 
teknolojilerinin kümelenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi 
ile teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı sağlanacak” diye konuştu. 

Türkiye'de oluşturulacak bu tecrübenin, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin 
tedarikçi olmasına zemin hazırlayacağına değinen Özdebir, 
ASO'nun koordinatörlüğünde kurulması planlanan İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi kapsamında, dünyadaki iyi uygulama örneklerinin titiz bir şekilde incelediklerini 
ve sektörde öncü bir çok ülkede ilgili merkezlere ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
Proje Uygulayıcısı olarak ASO'nun belirlenmesi sonucunda 
planlanan proje başvuru sürecinin Şubat 2017 itibarıyla tamamlandığını söyleyen Özdebir, “Projede ASO 1. OSB proje ortağı 
olarak yer almakta olup eş finansman bedeli Odamız ve ASO 
1.OSB tarafından karşılanacak. Ankara Kalkınma Ajansı'nın 
nihai onayından sonra proje yönetim planına uygun olarak proje faaliyetleri sürdürülecek” dedi. 
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ANKARA Ticaret Odası (ATO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara'nın ticaret ve sanayi şehri olma yolunda 
ilerlediğini vurguladı. o Yıllar 
içinde Ankara'nın geçirdiği degişim ve dönüşümden memnun 
olduklarını ancak bunu yeterli 
bulmadıklarını ifade eden Baran, 2023 yılına Ankara'nın ticaretin, sanayinin, kongre ve sağlık turizminin başkenti olarak 
girmesini istediklerini söyledi. 
ATO yönetimi olarak tüccarın 
finansmana erişim sorununu 
çözmek için işe “Nefes Kredisi” ile başladıklarını anımsatan 
Baran, bu çerçevede 3 bin 474 
üyeye 375.8 milyon TL kredi 
kullandırdıklarını kaydetti. 2018 
yılı için de üyelerinin finansmana erişimi konusunda gündemlerinde projeler bulunduğunu 
ifade eden Baran, üyeleri destekleyici nitelikte çalışmaları 


ATO yönetimi olarak göreve 
gelmeden önce üyelerine ver- 


157 bini aşkın üyesi ile Türkiye'deki odalar içerisinde en büyük ikinci oda olan ATO'nun Başkanı Gürsel Baran ile Ankara'yı konuştuk. 


2023 Türkiye'sinde Ankara'yı nerede görmek 
istiyorsunuz? 
Ankara, Türkiye'nin başkenti ve devlet kurum- 


dikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini söyleyen Baran, 
2016 Aralık ayından bu yana üyelere yönelik hizmetlerin kalitesini ve hızını artırma, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişiminde daha fazla pay sahibi olma, Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053, 
2071 vizyonuna ulaşması konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. yapıyorsunuz? 


HÜLYA GENÇ SERTKAYA| hulya.genc ©paradergi.com.ir 


sürdüreceklerinin altını çizdi. ATO Başkanı Gürsel Baran 


"Yurtdışına direkt 
Uçuş artsın 


ATO Başkanı Gürsel Baran, kongre ve sağlık turizminde büyük potansiyeli olan 
Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların artırılması gerektiğini vurguladı. Baran, “Nefes 
Kredisi” ile 3 bin 474 üyeye 375.8 milyon TL kredi kullandırdıklarını da belirtti. 


larının, bürokrasinin merkezi 
ama aynı zamanda önemli bir 
ticaret, sanayi, eğitim ve sağlık 
şehri... Yaklaşık 190 ülke ve 
serbest bölgeye ihracat yapıyoruz. Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2017'de 6.7 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 
Bu rakam şehrimizi Türkiye'nin 
beşinci büyük ihracatçısı yapıyor. Ankara'da sanayi sektörü 
son yıllarda çok gelişti. Özellikle savunma sanayiinde büyük başarılara imza atıyoruz. 
Aselsan, Havelsan, Roketsan 
gibi çok önemli kuruluşların 
merkezi Ankara'da. İlimizde 11 
organize sanayi bölgesi faaliyet 
gösteriyor. Bunlardan özellikle OSTİM sadece Ankara'nın 
değil Türkiye'nin sayılı organize sanayi bölgelerinden biri. 
Köklü üniversiteleri ile eğitim 
alanında lider olan Ankara, 
hastaneleri, tıp merkezleri ile 
tüm Türkiye'ye sağlık alanında 
hizmet veriyor. Şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla 15 bin 
yatak kapasitesine ulaşacağız. 


Ankara'nın geçirdiği değişim ve dönüşümden elbette memnunuz ama yeterli bulmuyoruz. 2023 yılına ticaretin, sanayinin, 
kongre ve sağlık turizminin başkenti olarak girmek istiyoruz. 


Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için neler 


ATO olarak izlediğimiz üç ayaklı çalışma stratejisinin ikinci ayağı, Ankara'nın ekonomik ve sosyal 


gelişiminde daha fazla söz sahibi olmak... Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi 
için çalışmalar yürütüyoruz. Kongre ve fuar turiz- 


mi, sağlık turizmi, yurtdışı uçuşlar diyoruz. Tüm 
bunlar Ankara'yı 2023 yılına hazırlayan çalışmalar. 
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Ankara ekonomisinin güçlü ve zayıf 
yanları neler? 

Az önce de belirttiğim gibi Ankara, 
kongre ve sağlık turizminde büyük potansiyele sahip. 
Çevre illerle birlikte düşünüldüğünde kongre turizmine çok elverişli bir altyapısı 
var. Hekim ve hizmet kalitesi, sağlık personeli sayısı, 
yatak kapasitesi anlamında 
sağlık alanında lider bir şehir. Yurtdışından hatırı sayılır ölçüde yabancı hasta da 
geliyor. İlçelerdeki jeotermal kaynakları da harekete 
geçirebilirsek, sağlık turizminde büyük 
bir atılım yapabiliriz. Ankara'nın tüm bileşenlerinin, devlet kurumlarının, meslek 
örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının 
el birliğiyle projeler ortaya konmalı ve 
hayata geçirilmeli. Ama öncelikle yurtdışından ziyaretçilerin Ankara'ya kolayca ulaşabilmelerini sağlamalıyız. Bunun 
için de direkt uçuşların artırılması lazım. 
Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda 
çabalarımız var. Girişimlerimiz sonucu 
Paris, Viyana, Frankfurt ve Berlin'e direkt uçuşlar başlatıldı. Bunun artırılmasını İStİYOruz. 


“ATO tüccarın nefesi, Ankara'nın 
sesi olsun istiyoruz” demiştiniz. Neler 
yapabildiniz? 

15 ayda epeyce mesafe kat ettiğimizi 
düşünüyorum. Belge hizmetlerini kolaylaştırdık. e-ATO uygulamamız sayesinde üyelerimiz oda kayıt sureti, faaliyet 
belgesi ve ihale durum belgesini odamıza gelmeden, internet üzerinden almaya 
başladılar. Web portalımızı yeniledik. 
Odamızı, sicil kayıtlarının sağlıklı bir şekilde arşivleneceği modem bir arşiv binasına kavuşturduk. Binamızın fiziksel 
şartlarını iyileştirdik. Üyemize ücretsiz 
fotokopi hizmeti vermeye başladık, otopark sorununu çözdük. Üyelerimizin, 
meslek komitelerimiz aracılığıyla bize iletilen tüm sorunlarını ilgili bürokratlara, 
bakanlara, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza taşıyarak çözümü konusunda çaba harcadık. Ankara'nın ihracatını 
artırmak için çalışmalar yürüttük. Yabancı ticaret ataşeleri ile Meclis üyelerimizi, 
Ticaret Ataşeleri Buluşması'nda bir araya getirdik. 6 yıldır atıl vaziyette bekleyen 
Uluslararası Fuar Alanı Projesi'ni tekrar gündeme taşıdık. Ankara'nın En'leri 


“Uluslararası fuar alanı dönüm noktası” 


Ankara'nın ekonomik gelişimi açısından büyük 
önem taşıyan ve Odamızın kurucu ortaklarından 
olduğu Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre 
Anonim Şirketi aracılığıyla Başkentimize 
uluslararası bir fuar alanı kazandırmaya 

yönelik çalışmalarımız hızlanacak. Biliyorsunuz 
Cumhurbaşkanımız Ankara'nın En'leri Ödül 
Törenimizi teşrif ettiler ve orada fuar alanının 1 
yıl içerisinde tamamlanması talimatını verdiler. 
2018'de paydaşlarımızla birlikte fuar alanı 
konusuna yoğunlaşacağız. 

Öncelikle ifade etmeliyim ki fuar alanları 
bulundukları şehirler ve hatta ülkeler için çok 
önemli. Uluslararası fuarlar düzenleyen şehirler 


de, fuarlarla birlikte kalkınıyor, turist ağırlıyor, sektörleri hareketleniyor. 
Ekonomiye canlılık katmanın yanı sıra, yerli ve ithal ürünler, sektörlerin gücü 

ve bütünleşme düzeyi en çarpıcı şekilde fuarlarda görülebiliyor. Bu nedenle, 
uluslararası fuar alanının Ankara ekonomisi için büyük kazanç olacağına 
inanıyoruz. Fuar alanının yapılıp hizmete açılması Ankara'nın ekonomik tarihinde 
bir dönüm noktası olacak. Buna inanıyorum. Fuar alanının tamamlanmasıyla 


Ankara'nın ekonomisine taze kan gelecek. 


Ödül Töreni, Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi ve Ankara Marka Festivali gibi 
üç büyük organizasyona imza attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başlattığı milli istihdam seferberliğine 
destek verdik. Sosyal sorumluluk projelerini destekledik. ATO yönetimi olarak, göreve gelmeden önce üyelerimize 
verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. 2016 Aralık'tan bu yana, üyelerimize yönelik hizmetlerin kalitesini ve hızını 
artırma, Ankara'nın ekonomik ve sosyal 
gelişiminde daha fazla pay sahibi olma, 
ülkemizin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 
vizyonuna ulaşması konusunda üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. 


Ticaretin geliştirilmesi için hangi 
projeleri hayata geçireceksiniz? 
Üyelerimizin ihracatını artırmak, işlerini kolaylaştırmak, onlara sunduğumuz 
hizmetin kalitesini ve hızını artırmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi aracılığıyla Ankara'ya uluslararası 
bir fuar alanı kazandırma çalışmalarımızı 
hızlandıracağız. Ankara'dan yurtdışına 
direkt uçuşların arttırılması konusundaki girişimlerimiz sürecek. Ankara'da 
tekstil üretimi yapan sanayicilerimiz yer 
konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuyu Başbakanımızı ziyaretimiz sırasında 
dile getirdik. Kendisinin talimatı üzerine 


TOKİ Başkanı Ergün Turan ile bir araya geldik. TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sanayi 
tesisleri kurulması talebinde bulunduk. 
TOKİ Başkanı da çok sıcak baktı, bu projenin TOKİ ve ATO işbirliğiyle hayata 
geçirilebileceğini söyledi. Bu konunun 
da takipçisi olacağız. Çeşitli sektörlere 
nitelikli eleman kazandırmak amacıyla 
düzenlediğimiz eğitim programlarımız 
devam edecek. Ankara ekonomisini güçlendirecek projelerle, Ankara'ya ve ülkemize değer katacak sosyal sorumluluk 
projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz. 


“Nefes Kredisi” ile kaç üyenize, ne 
kadar kredi kullandırdınız? 
Üyelerinizin finansmana erişimi 
konusunda yeni projeleriniz var mı? 

Tüccarımızın finansmana erişim sorununu çözmek için TOBB öncülüğünde 
başlatılan “Nefes Kredisi” ile işe başladık. Nefes Kredisi, bizim yönetim olarak ilk icraatımızdı. Denizbank ve Ziraat Bankası ile anlaşarak yüzde 9.90 faiz 
oranı ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 
1 milyar TLlik kredi hacmi oluşturduk. 
Nefes Kredisi'nden yararlanan 3 bin 474 
üyemiz, toplam 375 milyon 800 bin TL 
kredi kullandı. Bu yıl için de üyelerimizin 
finansmana erişimi konusunda gündemimizde projeler var. Üyelerimizi destekleyici nitelikte çalışmalarımızı bu yıl da 
sürdüreceğiz. 
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2023 planı hazır 


Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, yüksek teknik kapasitesi, sosyal 
sermayesi, üniversiteleri, OSB'leri, teknokentleri, lojistik üssü, kurumsallaşma sürecini 
tamamlamış kümeleriyle Ankara'nın girişimcilik ve inovasyon ekosistemi açısından 
cazibe merkezi olduğunu vurguladı. HÜLYA GENÇ SERTKAYA 


ÜRETİM, ihracat kabiliyeti ve geliştirdiği teknolojiler itibarıyla Türkiye ortalamasından oldukça farklılaşan Ankara'da, orta-yüksek teknolojilere dayalı girişimcilik alanları ön plana 


de ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ankara, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri 
olan makine sektöründe, en çok girişimin olduğu ikinci 
şehir olarak yerini alıyor. 2018 yılı gündemine son derece 
önemli güdümlü projeleri alan Ankara Kalkınma Ajansı 
da, Ankara'nın küresel pazarın ihtiyacına yönelik orta-yüksek teknolojili ve yenilikçi ürün geliştiren, yeni pazarlara 
açılan ve var olan ekonomik değerleri yenilikle büyüten bir 
şehir olması için girişimcilik, inovasyon ve sanayi merkezli 
destekler verip faaliyetler gerçekleştiriyor. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, yüksek teknik kapasitesi ve sosyal sermayesi, üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, teknokentleri, lojistik üssü, kurumsallaşma sürecini 
tamamlamış kümeleri ile Ankara'nın girişimcilik ve inovasyon ekosistemi açısından bir cazibe merkezi olduğunu 
belirterek, “Sekizi aktif, dördü kurulum aşamasında olan organize 
sanayi bölgelerimizin ve altı aktif teknokentimizin doluluk oranı girişimcilik ortalaması açısında bu cazibenin en somut çıktıları” dedi. 
Ankara Kalkınma Ajansı'nın ilerleyen dönemlerde destek programlarına yönelik öncelikli sektör alanlarını belirlerken akıllı uzmanlaşma stratejisi kapsamında oluşturulan, Ankara'nın diğer böl- 


ZN 


çıkıyor. Savunma Sanayi, bilgi-iletişim, sağlık, 
yenilenebilir enerji teknolojileri sektörlerinde 


Ankara, Türkiye'de hem üretim kabiliyetihem KALKINMA A JANSI 


gelerden mukayeseli olarak üstün olabileceği 
faaliyetlere odaklanacağını dile getiren Şayık, 
bundan sonraki en önemli hedeflerinin, hem 
girişimci ve KOBİ hem de yatırımcılar açısından kendi kendini besleyen yenilikçi bir ekosistem oluşturulması olduğunu söyledi. 


DÜŞÜNCE VE YENİLİĞİN BAŞKENTİ 
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın 2023 
perspektifi ve kalkınma yol haritasını hazırladığı 2014- 
2023 Ankara Bölge Planı ile belirledi. Plan ile bölgenin 
dinamikleri, uzun vadeli kalkınmasında sorun oluşturabilecek kırılganlıkları ve kalkınmanın sürdürülebilir 
hale getirilmesi için istifade edilebilecek potansiyelleri 
analiz edilerek, uzun vadeli bir bakış açısı sunuldu. Bu 
amaca yönelik olarak Ankara Bölge Planı'nın hazırlanmasında, sayısal çalışmalar ve teorik araştırmaların yanı 
sıra; bölgedeki paydaşların katılımcılığı ve işbirliği, üst ve 
alt ölçekli planlarla uyumluluk gibi konuların üzerinde 
duruldu. 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Bölge Planı hazırlıkları kapsamında paydaşlardan elde edilen 
görüşler doğrultusunda 2023 vizyonunun “Yaşam kalitesi yüksek, 
dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara” olarak kabul edilmesine karar verildiğini anımsattı. 


SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM 

Ankara Kalkınma Ajansı, destek programlarını Ankara Bölge 
Planı'nın yanı sıra ulusal düzeyde hazırlanan strateji ve eylem planları ve 3 yıllık bir perspektifte hazırlanan Sonuç Odaklı Programlar 
(2018-2020, 2021-2023) çerçevesinde oluşturdu. Kalkınma hedeflerini yakalamak üzere 4 ayrı “Sonuç Odaklı Program” ile stratejik 
öncelik alanlarını belirleyen Ajans, bu kapsamda kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve 
tasarlanan destek programlarını bu programlar çerçevesinde hazırladı. Şayık'ın verdiği bilgiye göre “Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Program” ile Ankara'nın ekonomik yapısında 
dönüşüm yaratacak, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji 
odaklı girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. “Sosyal Yenilik ve 
Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı” ile Ankara'daki yenilik 
ekosisteminin kalkınmanın toplumsal bileşenlerine de nüfuz etmesine katkı sağlaması, “Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı 
Programı” ile kırsaldaki yenilikçi ve sürdürülebilir büyümeye katkı 
sağlamak ve kentte yaratılan teknolojik ilerlemenin kır ile entegrasyonun sağlanması hedefleniyor. “Yerel Kalkınma Fırsatları Sonuç 
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TechAnkara markası... 


Ankara Kalkınma Ajansı ayrıca girişimcilik ekosistemi 

ve inovasyon perspektifinin geliştirilmesine yönelik 
faaliyetlerini TechAnkara markası altında gerçekleştiriyor. 
Ankara'nın teknoloji ve yenilik markası misyonu yüklenen 
TechAnkara'nın çatısı altında Ankara'daki organize 


sanayi bölgeleri, teknokentler, üniversiteler ve Ankara'da 
girişimcilik ekosistemi ile ilgili diğer bütün aktörler yer 
alıyor. TechAnkara markası'nın Ankara için en önemli işbirliği 
çıktılarından biri olduğunu söyleyen Şayık, her yıl düzenlenen 


Odaklı Programı”yla da Ankara'nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin tanıtılması ve bu alanda yerel kalkınma fırsatlarının 
etkin bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanıyor. 


“AKILLI UZMANLAŞMA” 

Ankara Kalkınma Ajansı, araştırma ve yeniliğe dayalı bir uzmanlaşmayla bölgenin kendi kaynaklarına dayalı ekonomik dönüşümünü hedefleyen “Bölgesel Yenilik Stratejisi” hazırlıkları kapsamında uzun dönemde Ankara ekonomisinin daha rekabetçi ve daha 
sürdürülebilir bir ekonomiye dönüştürülmesini hedefliyor. Strateji 
kapsamında Ankara'nın diğer bölgelerden mukayeseli olarak üstün olabileceği faaliyet alanlarının belirlenmesi, “akıllı uzmanlaşmaya” gidilmesi amaçlanıyor. Akıllı uzmanlaşma stratejisini di- 


86.5 


Ankara Kalkınma Ajansı 2010'da 
faaliyete dece İİ 
778 proje uygula 

ak 86.5 milyon TL tutarında 
destek sağladı. Projelerin eş 
finansman dâhil olmak üzere 
Ankara'ya doğrudan katkısı 
159.5 milyon TL. Turizm, ileri 
teknoloji ve la li 

ilikçi uygulamalar, Kırsal, 
e V #rdürülebilir kalkınma, 
ileri teknolojilerde ihracatın 
geliştirilmesi, sosyal altyapının 
güçlendirilmesi, sosyal sorunların 


2017 sonuna 


yönelik 7 
programı 
4.67 milyon 


milyon TL destek 


çözümü, ileri teknojilerde yüksek 
katma değer oluşturulması ve 
erel ve ileri teknolojili ürün 
Yicarileştirilmesini hedef alan toplam 
14 farklı mali destek programı 
için çıkılan teklif çağrılarında 
kadar 363 projeye 
79.2 milyon TL deste 
izibilite ve araştırma n: 
Rİ doğrudan faaliyet desteği 
kapsamında 99 projeye 
TL,7 teknik programı 
kapsamında ise 316 a 
er TL tutarında destek verildi. 


TechAnkara Proje Pazarı'nın bütün aktörlerin buluştuğu 
bir fuar olarak ekosistemin güçlenmesine katkı sağladığını 
kaydetti. Ankara Kalkınma Ajansı'nın yaklaşık 2.5 milyon 
euroluk Avrupa Birliği Projesi ile TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi'ni kurduğunu vurgulayan Şayık, merkezin sadece 
yeni girişimciler için değil yatırımcı ve KOBİlere de bütüncül 
bir yaklaşımla hizmet sunduğunu ifade etti. TechAnkara 
Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları etkinliğini tüm yıl 
boyunca gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 


gerlerinden ayıran en önemli özelliğin bir sektörün tüm alanlarına 
odaklanmak yerine belirli alanlara ve faaliyetlere odaklanması olduğunu vurgulayan Arif Şayık, “Bölgesel Yenilik Stratejisi” kapsamında Ankara'nın diğer bölgelerden mukayeseli üstün olabileceği 
alanlarının belirlenmesinin amaçlandığını kaydetti. Şayık, “Ajans, 
ilerleyen dönemlerde destek programlarına yönelik öncelikli sektör 
alanlarını belirlerken akıllı uzmanlaşma stratejisi kapsamında oluş- 


turulan, Ankara'nın mukayeseli olarak üstün olabileceği faaliyetlere odaklanacak” dedi. 


DESTEK BAŞVURULARI SÜRÜYOR 

Ankara Kalkınma Ajansı, “İleri Teknolojili Ürünlerin Ticarileştirilmesi” ve “Yerel Ürün Ticarileştirilmesi” mali destek programları açtı. Toplam 10 milyon TL bütçeli “İleri Teknolojili Ürünlerin 
Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı” başvuruları için son başvuru tarihi 9 Mart olarak belirlenmişti. Toplam 5 milyon TL bütçeli “Yerel Ürün Ticarileştirilme Mali Destek Programı” için son 
başvurular ise 16 Mart saat 23.50'ye kadar internet üzerinden kabul 
edilecek. Bu günlerde henüz başka bir çağrı planlaması yapılmadığını söyleyen Şayık, önümüzdeki dönemde tasarlanacak destek 
programlarının Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ça- 


lışma programlarına uygun olarak, Sonuç Odaklı Programlar çerçevesinde oluşturulacağını belirtti. 


GÜDÜMLÜ PROJELER GELİYOR 

Teknik ve idari öncelikler doğrultusunda destek araçları arasından bugüne kadar ağırlıklı olarak, mali destek programları, teknik destek ve fizibilite desteğine ağırlık veren Ankara Kalkınma 


sağladı 


En fazla proje uygulaması 278 
ile kamu kurumları bünyesinde 
gerçekleştirildi. Kamu yi 
toplam 13.15 milyon TL tutarında : 
destek sunuldu. Ankara'da faaliye 
gösteren işletmelere toplam e 
milyon TL tutarında destekle, a 
proje aracılığıyla katkıda bulunuldu. 
Ankara'da faaliyette bulunan ve 
farklı alanlarda çalışmalar yapan Sivi 
toplum örgütlerinin li ei 
yaptığı 165 proje kapsamında : 5 
milyon TL destek sosyal ai 
gerçekleştirilmesi için harcandı. 


k sağlandı. 
faaliyetlerine 


projeye 2.7 
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19.3 milyon TL sosyal sorumluluk projelerine 


Ankara Kalkınma Ajansı 
kuruluşundan bugüne Ankara'nın 
sosyal sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamayı amaçlayan 5 mali destek 
programı yürüttü. Bu 5 program 
kapsamında desteklenen 100 projeye 
19.3 milyon TL hibe desteği sağlandı. 


Bu projelerin çoğunluğunun hedef 
grupları kadınlar, çocuklar, engelliler, 
yaşlılar gibi dezantajlı gruplardı. 
Ajans'ın organize ettiği Sosyal 
Sorumluluk Platformu 2016'da 
hayata geçirildi. Sosyal sorumluluk 


Ajansı, 2018 yılı itibarıyla güdümlü projeleri de gündemine aldı. 
Arif Şayık'ın verdiği bilgiye göre Yönetim Kurulu'nun aldığı karar 
doğrultusunda 2018'de uygulanması planlanan son derece önemli 
güdümlü projeler bulunuyor. 2018 yılı içerisinde onaylanarak yürürlüğe giren ilk proje Ankara Fuar Alanı Kongre ve İşbirliği Merkezi Projesi oldu. Geliştirilmesi beklenen projeler arasında Oyun 
Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi (OYAGEM) Kurulması ve Ankara Sayısal Oyun Sektörünün Geliştirilmesi Projesi, İleri 
Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi, Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) ve Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi Projesi yer alıyor. 


OYAGEM BU YIL BAŞLAYACAK 

Gündemlerindeki güdümlü projeler hakkında bilgi veren Şayık, 
OYAGEM-'in kurulması ve Ankara Sayısal Oyun Sektörünün Geliştirilmesi Projesi'nin ilgili onay aşamalarını tamamlaması durumunda 2018'in ikinci yarısı itibarıyla başlamasının planlandığını dile 
getirdi. Bu kapsamda öncelikle tadilat ve bakım onarım işlemleri 
ve altyapı iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının planlandığını 
belirten Şayık şunları kaydetti: 

“OYAGEM Projesi Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş (Hacettepe Teknokent A.Ş) yürütücülüğü ve bünyesinde, 
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEK- 
NOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi 
(ATOM) ortaklığı, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent 
Teknoloji Transferi Merkezi (HT-TTM), Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) desteği ile yaklaşık 
bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Sayısal oyunlar, bilgisayar animasyonu, sanal ve artırılmış gerçeklik, etkileşimli sistem- 


projelerine kaynak arayışında olan 
sivil toplum kuruluşlarıyla kamu 
kurum ve kuruluşları ve özel sektörü 
bir araya getirerek, projelerin hayata 
geçirilmesini hedefleyen platformla, 
özellikle dezavantajlı grupların 
ihtiyacını duyduğu sürdürülebilir 

ve etkili iletişim kanallarının tesisi, 
sosyal sermayenin güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. Şayık, ilk kez Ankara 
Kalkınma Ajansı'nın uyguladığı bu 
yenilikçi yaklaşımın diğer Ajanslar 
tarafından da ilgiyle karşılandığını 


söyledi. Sosyal Sorumluluk 
Platformu'nun 2018 yılı hedefinin 
yılsonunda düzenlemeyi planladıkları 
Sosyal Projeler Buluşması etkinliğiyle 
platformun çalışmalarını daha da 
genişletmek olacağını belirten 

Şayık, “Ajans olarak platformdaki 
diğer paydaşlarla beraber Sosyal 
Projeler Buluşması'nda sosyal 
sorunların çözümüne odaklanan 
kaliteli projelerin hayata geçirilmesini 
sağlamak üzere çeşitli ödül ve 
teşvikler vermeyi planlıyoruz” dedi. 


ler üzerine “Eğitim, Yüksek Nitelikli Laboratuar, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırıcı” birimlerini içeren bir merkez oluşturulması, 
sektörün 2008 yılından beri geliştirilmesine destek sağlayan ATOM 
yapısının iyileştirilmesi ve Ankara ilindeki sayısal oyun ve animasyon sektörlerinin kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.“ 


NÜKLEER EĞİTİM MERKEZİ 

Şayık'ın verdiği bilgiye göre, Ankara Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi'yle, 
Ankara'da ileri teknolojili sektörlerde üretim yapan firmaların ve 
Türkiye'de yapımı başlatılan Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerine 
tedarikçilik, alt yüklenicilik yapma potansiyeli olan firmaların, santral inşaatından işletim, bakım ve onarım süreçlerine kadar santral 
sahasında çalışacak tüm iş gücünün eğitilmesine yönelik bir merkez 
kurulması amaçlanıyor. Ankara Kalkınma Ajansı'nın uygulama aşamasına geçmesi beklenen bir diğer proje, Ankara Markalı Ürünler 
ve Eİ Sanatları Merkezi Projesi. Proje ile Ankara'ya özgü el sanatları ürünlerinin bir marka altında tasarımının ve pazarlanmasının 
sağlanması için, zanaatkârlara yönelik eğitimler verilmesi, marka 
tanıtımı yapılması, kurulacak satış noktalarında ürünlerin satılması 
ve düzenli bir üretim-satış döngüsü kurulması amaçlanıyor. Projenin gerekli onay aşamalarının tamamlaması durumunda 2018 yılı ilk 
yarısında uygulanması bekleniyor. 


İKİ PROJE GELİŞTİRME AŞAMASINDA 

Şayık, henüz geliştirme aşamasında olan iki proje daha bulundu- 
Şunu belirterek, bunlardan ilkinin Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) olduğunu söyledi. Şayık'ın 
verdiği bilgiye göre bu proje ile savunma, havacılık ve uzay endüstriyel yetkinlik değerlendirme destekleme sisteminin kurulması 
amaçlanıyor. Yürütücü kuruluş Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (HAB), ortaklar Savunma Sanayi Müsteşarlığı, SASAD, Aselsan, TAT, Roketsan, Havelsan, FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş olarak öngörüldü. Bu kapsamdaki bir diğer projesi 
ise Ankara Fuar Alanı Kongre ve İşbirliği Merkezi ile Ankara'da 
üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde 
rekabet edebilirliğinin artırılması için Ankara Ticaret Odası yürütücülüğünde geliştirilecek olan projede Ankara'ya uluslararası ölçekte bir fuar alanı kazandırılması amaçlanıyor. Bu projeler dışında, yıl içerisinde paydaşlardan gelecek öneriler doğrultusunda yeni 
projeler de Ajans bütçesinin olanak sağladığı ölçüde desteklenmeye 
devam edilecek. 
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'Önceliğimiz rahat ve 
güvenli ulaşım ağrı 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, önceliklerinin rahat ve 
güvenli bir ulaşım ağına sahip bir başkent olduğunu vurguladı. Tuna, Ankara'ya 
değer katan, gençlere istihdam sağlayan tüm yatırımcılara destek sağlamayı 
sürdüreceklerini söyledi ... HÜLYA GENÇ SERTKAYA /hulya.genc &paradergi.com.itr 


ANKARA'NIN sadece memur ve Öğrenci kenti olmadığını, Türkiye'nin 
önemli bir sanayi kentine dönüştüğünü 
ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 
Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle 
sanayi bölgelerinin altyapısını güçlendirmenin şart olduğu vurguladı. Tuna, 
önceliklerinin rahat ve güvenli bir ulaşım ağına sahip bir başkent olduğunu 
söyledi. 

Tuna, Ankara ekonomisine katkı 
veren, istihdam sağlayan yatırımcılara destek verilmesini bir kamu görevi olarak gördüğünü vurgulayarak, 
“Ankara'nın değerine değer katan, 
gençlerimize istihdam sağlayan tüm 
yatırımcılara imkanlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde destek sağlamayı sürdüreceğimizin sözünü veriyorum” dedi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna ile 2023 Ankara'sını konuştuk. 


2023'te Ankara ulaşımında metro ve 
diğer raylı sistemlerinde yeni alanlar 
hangileri olacak? 

Metropol diye tanımlanan kentlerin 
en büyük sorunlarının başında ulaşım 
ve araç trafiği geliyor. Çoğalan nüfus, 
buna bağlı olarak artan araç sayısı bunun 
en önemli nedenidir diyebiliriz. Medeni ülkeler trafik sorununu toplu taşıma 
araçlarıyla çözmüş. Öncelikli olarak vatandaşlarımızı toplu taşıma araçlarını 
kullanmaları yönünde teşvik etmemiz gerekiyor. Biz belediye olarak metro, otobüs ve teleferik sistemi ile her gün ile 1 
milyon 250 binin üzerinde Ankaralının 
ulaşımını sağlıyoruz. Yolcularımızdan 
400 binini 64 kilometre uzunluğundaki 
metro sistemiyle, 7590 binin üzerinde yolcuyu ise bin 300'e yakın otobüsle taşıyoruz. Bir de belediyenin denetiminde özel 
araçlar ile toplu taşıma hizmeti veriliyor. 
Yine de bu ulaşım sistemlerinin ihtiyaca cevap verdiğini düşünmüyoruz, daha 
doğrusu yeterli bulmuyoruz. Özellikle 
raylı sistem ağının geliştirilerek şehrin 
mümkünse her noktasına ulaşmasını istiyoruz. Ama raylı ulaşım sistemlerinin belediyelerin kaynaklarıyla yapılması da günümüzde pek mümkün gözükmüyor. Bu 
nedenle raylı sistemlerin yapımı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı 
tarafından gerçekleştiriliyor. Öncelikli 
projeler arasında ilk etapta Kızılay-Havaalanı arasında metro hattının yapılması projesi var. 27 kilometrelik yeni metro 
hattının çalışmalarına başlandı. Ulaşım 
konusunda trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlere neşter vuracak projeler hazırladık, hazırlamaya da devam edeceğiz. İlk 


etapta Bilkent Şehir Hastaneleri bölgesine vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak kavşak çalışmamız var. Alt ve üst geçitlerle birlikte 
33 kilometre uzunluğunda yol yapımı 
hızlı şekilde ilerliyor. Yine Başkentimizde trafiğin sorunlu olduğu noktalara yapılacak yeni kavşaklarla ilgili proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Önceliğimiz rahat ve güvenli bir ulaşım 
ağına sahip Başkent olabilmek. 


Şehrin büyüme aksı hangi bölgeler 
olacak? Nereler imara açılacak? 
Ankara'nın, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak şehircilik kurallarına uygun, planlı, imarlı bir şekilde 
büyümesini sağlayacak projeleri uygulamaya koymamız gerekiyor. Nüfusu sadece bir tarafa yığan projelerden 
uzak durmamız şart. Bu kapsamda 
kentimizin büyüme aksı hangi bölgede 
olacak sorusuna, Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca 
hazırlanan “Başkent'in Çevre Düzeni 
Planr ile cevap verebiliriz. Çevre Düzeni Planı'na göre bugün 5.5 milyona yaklaşan başkent nüfusunun 2038'de yaklaşık 9.5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. 
Çevre Düzeni Planı'nda, başkentin ekonomik yapıdan sektörel gelişmelere ve 
istihdama kadar hatta demografik yapı 
ve toplumsal özelliklerden kentsel ve 
kırsal yerleşme alanlarına uzanan titiz 
bir çalışma yer aldı. Bunlara ilave olarak arazi kullanımı, altyapı sistemleri ve 
birçok parametre araştırıldı. Bu plana 
sadık kalan projeler önceliğimiz olacak 
bu yüzden. Bir de başkentin imarına yön 
verecek İmar Yönetmeliği'ni, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Ekim 2017'de 
yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar 
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GS.) 


Yönetmeliği”ne uyumlu hale getirdik. Bu 
güncellemeyi yaparken ilçelerin görüşlerini aldık. Bakanlık onayının gelmesinin 
ardından uygulamaya sokacağız. Tamamen bilimsel çalışmalar ışığında, şehrin sağlıklı ve planlı 
gelişmesini sağlayacak uygulamalarla kentimize sahip çıkmayı amaçlıyoruz. 


2019 seçimlerine kadar 
hayata geçirmek istediğiniz 
projeler nelerdir? 

Bizler seçimleri değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını baz “ 
alarak hizmetlerimizi planlıyoruz. Evet, 
seçimlere az bir süre kaldı. Bu süre içinde 
halkın uzun süredir talebi olan ve çözüm 
bekleyen sorunlarını çözmeye yönelik 
adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 
Tüm toplum kesimleriyle görüşmeye çalışıyor, istişarelerde bulunuyor ve onların 
düşüncelerini kent yönetiminde uygulamaya özen gösteriyorum. Göreve başladıktan sonra önce en çok talebin geldiği, 
sıkıntıların olduğu alanları tespit ettik. 
Örneğin 24 saat kesintisiz toplu taşıma 
hizmetlerine başlanması, Ankarakart'a 
kredi kartıyla yükleme yapılması ve bakiye aktarımı, 16 ilçede su tarifelerinde 
indirime gidilmesi ve bazı çevre ilçelere 
toplu taşıma hizmeti verilmesi bunlardan 
sadece birkaçı... Cumhurbaşkanımızla ve 
paydaşlarımızla istişare ederek Akyurt'a 
Uluslararası Fuar Alanı'nın kurulması konusunda anlaştık. İhaleye çıkılması 
için çalışmalar devam ediyor. 


Ankara'nın ekonomik gelişimi 

konusunda nasıl bir yol haritanız var? 
Ankara ekonomisine katkı veren, istihdam sağlayan yatırımcılarımıza destek 


EE amm 
“ANKAPARK'ta mevzuat değişmeli” 


ANKAPARK'ın inşaatı yüzde 90 oranında 
tamamlanırken, inşaatın geri kalan kısmı 
için de çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. Farklı birçok platformda 
da belirttiğim gibi ANKAPARK'ın 
profesyonel olarak işletilmesi gerekiyor. 
Bunun için yerli ve yabancı firmalarla 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü 
tam kapasite çalıştırıldığında en az 3 bin 
personele ihtiyaç duyulan ANKAPARK'ın 
belediye personeliyle işletilmesi ne 
doğrudur ne de mümkündür. İşletmeciler 
açısından ANKAPARK'ın cazip hale getirilmesi için şu anki mevzuatı 
değiştirmemiz şart. Mevcut mevzuatta 10 yıl olan kiralama süresinin en 
az 20 hatta 30 yıla çıkarılması lazım. Çünkü işletme süresinin uzun olması 
firma taleplerini de ciddi ölçüde etkiliyor. Kanun değişikliği için teklifte 
bulunduk, onu bekliyoruz. Yerli ve yabancı bazı işletmecilerle görüşmelerimiz 
oldu ama henüz el sıkışma aşamasına gelemedik. İnşallah en kısa zamanda 


ANKAPARK'ın işletmesini uygun şartlarda üstlenmek isteyen işletmeci 
bulunur. Buraya ayrıca Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi (GES) panelini 
kuruyoruz. ANKAPARK'ın elektrik ihtiyacını bu paneller sağlayacak. Bu ciddi 
bir enerji tasarrufu sağlayacak. 


verilmesinin bir kamu görevi olduğunu 
düşünüyorum. Sincan Belediye Başkanı 
iken, Sincan Sanayi Bölgesi'nin daha sağlıklı, daha güvenli ve modem bir ortamda 
hizmet vermesi için desteklerimiz oldu. 
Ama yeterli mi tabi ki hayır... Büyükşehir 
Belediyesi olarak öncelikli olarak sanayi 
bölgelerinin alt yapısını güçlendirmemiz 
şart diye düşünüyorum. Ücretsiz alt yapı 
desteği yapmayı sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi bu desteği sürdürmeye devam etmeli. Bilinenin aksine Ankara'mız 
sadece memur ve öğrenci kenti değil, 
Türkiye'nin de önemli bir sanayi kenti 
haline dönüştü. 7'si üretimde, 6'sı altyapı aşamasında olmak üzere Ankara'da 


az 


— 


13 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 
2017 yılında ihracatta 6.7 milyar doları 
yakalayan Ankara, ileri teknolojili patent 
ve faydalı model başvurularının yüzde 
I&'ünü gerçekleştirmiş durumda. Bugün 
ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una 
Ankara ev sahipliği yapıyor. 17 bin kişilik 
istihdam sadece ileri teknoloji sektöründe çalışıyor. Ankara'nın değerine değer 
katan, gençlerimize istihdam sağlayan 
tüm yatırımcılara imkanlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde destek sağlamayı sürdüreceğimizin sözünü veriyorum. İşbirliği ile gerçekleştirilecek organizasyonlarla 
Ankara ekonomisine sağlanacak katkının 
daha da artacağına inanıyorum. 


2019 yerel seçimlerde aday olacak 
mısınız? 

Halkımıza hizmet etmenin yollarından 
sadece biridir belediye başkanlığı... Ben 
ve benim gibi düşünenler hangi görev ve 
makam olursa olsun hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde oluruz. Aksi halde ben şu makamda olayım gibi kişisel 
hesaplarım hiç olmadı, bundan sonra da 
hiç olmaz. Günü geldiğinde Cumhurbaşkanımız ve partimin yetkili kurulları buna 
karar verir. Biz ise bize tanınan sürede 
halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda herkesin görüşünü alarak en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde oluruz. 
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Ankara'nın lokomotifi 


ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, 40 bin kişinin çalıştığı 4ASO 1. OSB'nin 2018'de 
Ankara'nın lokomotifi olmaya devam edeceğini kaydetti. Akdaş, ASO 1. OSB'nin bin 
hektar büyütüleceğini de açıkladı. HULYA GENÇ SERTKAYA 


ANKARA Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, sanayileşme 
yolunda dev adımlar atan Türkiye'nin bu 
yoldaki dinamosunun OSB'ler olduğunu 
vurgulayarak, OSB'lerin ülke ekonomisinde ve ihracatında bir devrim gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'de bugün 
Boeing uçaklarının gövdesinden insansız 
hava araçlarına kadar üretim yapıldığını belirten Akdaş, başlangıçta kamu sanayi yatırımları ile başlayan Ankara'nın 
sanayileşme serüveninin ilerleyen dönemlerde özel sektör sanayi yatırımları 
ile büyük hız kazandığına dikkat çekti. 
ASO 1. OSB'nin Türkiye ekonomisine 
6 milyar dolar katkı sağlayan, 40 bin kişinin çalıştığı bir sanayi kenti olduğunu 
söyleyen Akdaş, yatırım gündemlerinde 
ASO 1. OSB'nin bin hektar daha büyütülmesinin yer aldığını vurguladı. ASO 
1.0SB yönetimi olarak fabrikaların verimliliğini artırmayı hedefleyen ve Sanayi 
4.0'a geçiş için bir fırsat yaratan Model 
Fabrika Projesi'ni hayata geçirdiklerini 
belirten Akdaş, ASO 1.0SB'nin 2018'de 
Ankara'nın lokomotifi olmaya, istihdam 
yaratmaya, büyümeye devam edeceğini 
kaydetti. 


HEDEF DAHA NİTELİKLİ ÜRETİM 
Niyazi Akdaş, ASO 1.0SB'nin 2023 
vizyonu, hedefleri, yatırımları hakkında 


ASO 1.0SB' 
en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu a 


ve Mekanik Makina im it, Emek 
Şahinler Metal Sanayi, Yiğit Akü 
Erkunt Traktör Sanayi firma 
Türkiye'nin en b 
land büyük mutluluk duyuy 


devam edeceğini kaydetti. 


ASO 1. OSB'den 6 firma ilk 500'de 


i İ bul Sanayi Odası' 
Çe raştırmasında yer aldı. Hi 
kina, Nuh'un Ankara Makarnası, 


ları adını ilk 500'e yazdırdı. “Eirmalarımızın 
üyüki i kuruluşu lis v5 
NR Ml diyen Akdaş, ASO 1.0SB'nin 2018 


lında da Ankar anın lokomotif I ol pil Yi Yy Yy 
ı maya stihdam ar atmaya ve bü ümeye 


ASO 1. OSB Başkanı 
Niyazi Akdaş 


Para Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2023 
yılı için kendisine bir vizyon 
belirlediğini ve bu çerçevede 
de dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girme, yıllık ihracatını 500 milyar dolara çıkarma 
gibi iddialı ve büyük hedefler 
ortaya koyduğunu vurgulayan Akdaş, bu hedefleri gerçekleştirmek 
için ASO 1.0SB'de yer alan sanayiciler 
olarak daha ni- 


İSO) yaptığı Türkiye'nin 
nın (İSO) yap dromek-Hidrolik 


izm inşaat Sanayi, 


telikli ürünler üreteceklerini söyledi. Bu 
üretimler için gerekli fiziki altyapıyı ve 
mekanları da oluşturmak adına bölge 
yönetimi olarak çalışmalar yaptıklarını 
belirten Akdaş, “Sanayicilerimize 2023 
hedefleri doğrultusunda, yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa 
bağımlılığı azaltan ve yüksek katma degerli bir üretim yapısına sahip bir organize sanayi bölgesi sağlamayı ve bu süreci 
sürdürülebilir kılmayı hedefleyen çalışmalar içerisinde olarak bu sürece katkı 
sağlamayı planlıyoruz” dedi. 


“MODEL FABRİKA” ASO 1. OSB'DE 

Sanayi 4.O'a, dijital dönüşüme ayak 
uyduran ve üreten bir OSB için izleyecekleri stratejinin detaylarını paylaşan 
Akdaş, ASO 1.0SB yönetimi olarak fabrikalarının verimliliğini artırmayı hedefleyen Model Fabrika Projesi'ni 
hayata geçirdiklerini söyledi. 
Model fabrikanın, işletmelerin 
yeni sanayi devrimine geçişinde 
önemli role sahip olacağını vurgulayan Akdaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 
(UNDP) teknik  işbirliğiyle yürütülen Model Fabrika 
Projesi'ne ASO'nun uygulama 
ortağı olarak katılmasıyla Türkiye'nin ilk 
model fabrikasının ASO 1.0SB'de kurulduğunu aktardı. Akdaş, şunları kaydetti: 

“Türkiye'de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi kurulması amacı taşıyan 
proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliğinde yürütülen Proje kapsamında 'model fabrika? deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak operasyonel 
mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak tanımlandı. Model fabrikanın, işletmelerimizin verimliliklerini ve rekabetçiliklerini 
arttırmanın yanı sıra deneyimsel öğrenme tekniklerinden faydalanarak, teori ve 
pratiği birleştirmek suretiyle çalışanların 
yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getir- 
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“Ekonomiye 6 milyar dolar katkı sağlıyoruz” 


Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren konuşulan, 1954'den 
itibaren ilgili her mecliste resmi gündeme alınan ASO 1. 
OSB'nin, 1962'de belirlenen ilk yeri değiştirilerek 1976'da 
Sincan Bölgesi'nde karar kılındı. 1981'de temeline ilk harcı 
atılan ASO 1.0SB, üretime başladığı 1990'dan günümüze 


kadar sürekli gelişerek Türkiye'nin en kurumsal OSB'si 
haline geldi. 37 yıl önce çok zor şartlar altında temeli atılan 
ASO 1.0SB'nin bugün 30 ayrı sektörde, 331 firmanın üretim 
yaptığı, toplam bin hektar alan içerisinde kurulduğunu 
belirten ASO 1. OSB Başkanı Akdaş, ASO 1. OSB'nin 


Türkiye'nin önde gelen Organize Sanayi Bölgeleri arasında 
yer aldığını vurguladı. O yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen inanmış insanların atmış oldukları sağlam temellerin 
bugün ASO 1.0SB'yi Türkiye'nin ekonomisine 6 milyar dolar 
katkı sağlayan,40 bin kişinin çalıştığı bir sanayi şehri haline 
getirdiğini dile getiren Akdaş, “Ankara'nın ilk yerleşim 
merkezi olan Ulus ve çevre ilçelerin de küçük bir atölye ile 
üretim yapmaya başlayan müteşebbisler bugün modern 
üretim tesislerinde üretim yaparak ülke ekonomisinin 
büyümesinde önemli bir rol üstlenmektedir” dedi. 


mesini hedefliyoruz. Bölgemizde kurulacak olan model fabrika veya fabrikaların 
hedef kitlesini ise üyelerimiz ve imalatçı 
KOBİ'lerin oluşturması planlanıyoruz.” 

Geçen yıl işbirliği protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan 
model fabrika kuruluş çalışmaları bu yıl 
tamamlanacak. 


GELECEK YÜKSEK TEKNOLOJİDE 

ASO 1. OSB'nin karma bir organize 
sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Akdaş, bölgede mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alüminyum, tekstil, zirai aletler, savunma sanayi, 
kimya, metal işleri, madeni eşya vb. alanlarda üretim yapıldığını kaydetti. Makina 
üzerine faaliyet gösteren firma sayısının 
yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu dile 
getiren Akdaş, “Bölgemizde yüksek teknoloji imal eden, ihracat eden çok sayıda 
üretim yapan firmamız var. Türkiye'nin 
geleceği bundan sonra yüksek teknolojide. İhracattaki birim kilogram fiyatının 
1.3 dolar olduğu ülkemizde, bizim bölgemiz ihracat birim 5 doların altında değil. 
Bu da bölgemiz sanayisinin teknolojik 
ürünlerden olduğunun en büyük göstergesi” diye konuştu. 

Bölgede üretim yapan sanayicilerin 
ileri teknoloji üretimleri ve rekabetçi yapılarını geliştirmeleri için bölge içinde; 
fiziki altyapısıyla örnek teşkil edecek ve 
işletmelerin çekim merkezi olacak ASO 
Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Projesi'nin geliştirildiğini belirten Akdaş, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilen proje hakkında 
şunları söyledi: 

“9 bin metrekare toplam kapalı alana 
sahip olan ASO Teknopark, akademisyen desteği ve eğitim altyapısını üniversitenin sağlayacağı komplekste yer alacak 


işletmeler Ar-Ge faaliyetlerini burada 
yürütecek. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almamız için teknoloji ağırlıklı ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji ağırlıklı üretim yapan, 
içinde teknoparkları ve eğitim tesisleri 
olan, personeline eğitim desteği verecek 
kapasiteye sahip bir OSB yaratmak için 
çalışıyoruz.” 


6 EĞİTİM MERKEZİ VAR 

Akdaş, ASO 1.0SB'nin nitelikli işgücü eğitimine yönelik çalışmalarına yönelik de bilgi verdi. Bölge yönetimi olarak, 
mesleki ve teknik eğitime önem verdiklerini söyleyen Akdaş, bünyelerinde 
faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, 
Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulları'nda 2 bin 488 öğrencinin eğitim 
gördüğünü dile getirdi. Sanayicinin, nitelikli, donanımlı çalışanlara olan ihtiyacını 


karşılamayı amaçladıklarını dile getiren 
Akdaş, Bölge İdaresi olarak, ileri teknolojileri üretiminin tabanına yaymış gelişmiş batılı ülkelerde uygulanan; sürekli 
sanayi ve teknoloji eğitimini bölgede gerçekleştirmeyi amaçladıklarını aktardı. 

Akdaş, bölge yönetimi olarak, ulusal 
rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin 
kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için Organize Sanayi 
Bölgeleri'nde mesleki eğitim veren okulların yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin 
arttırılmasının önemine örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. 

Akdaş'ın verdiği bilgiye göre ASO 1. 
OSB'de 6 eğitim merkezi bulunuyor. 
Bunlar, Sanayici İşbirliğinde Mesleki 
Eğitim Programı, Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksek Okulu, 
ASO Teknik Koleji, bölge çalışanlarının 
meslek içi eğitimlerini sağlayan ASO- 
SEM ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devri 
yapılan Anaokulu. 


BİN HEKTAR BÜYÜYECEK 

ASO 1. OSB'nin 2018 yılı yatırım gündemine ilişkin bilgi veren Akdaş, bugün 6 
ayrı kısımda, bin hektarlık alan üzerinde 
faaliyet gösteren ASO 1. OSB'yi bin hektar daha büyüteceklerini belirtti. Bölge 
idaresi olarak hedeflerinin 2018'de genişleme sahasının sınırlarını kesinleştirip kamulaştırmalara başlamak olduğunu dile 
getiren Akdaş, “Bu arada gelen taleplere göre genişleme sahasının imar planını çizdirerek gerekli alt yapı projelerinin 
hazırlıklarına başlayacağız. Amacımız en 
kısa sürede kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak alt yapı ihalesini yapabilmek 
ve talep sahibi sanayicilerimize sanayi 
parsellerini tahsis edebilmek” dedi. 
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Açık teknopark oluyor 


OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, 2023'e OSTİM'in tamamen teknolojik ürünlerin 
üretildiği açık bir teknopark olacağını söyledi. Aydın, OSTİM'in yenilikçi, işbirliğine açık 
ve rekabetçi işletmelere verimli bir zemin oluşturduğunu vurguladı... HÜLYA GENÇ SERTKAYA 


OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yenileşme ve değişim 
sürecine hızlıca devam eden OSTİM'in 2029'te tamamen teknolojik ürünlerin üretildiği, açık bir tek- ! 
nopark olacağını vurguladı. OSTİM OSB'nin yerli ve Eğ * 
milli olarak teknolojisini de kendilerinin geliştirebil- z 
diği bir alt yapıyla Sanayi 4.0'a geçeceğini söyleyen 
Aydın, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin 
bu konuda çok ciddi çalışmaları olduğunu, kümelenmenin geliştireceği teknolojileri firmalarla buluşturacaklarını kaydetti. OSTİM'in kurduğu işbirliği 
ağlarını kurumsallaştırdığını ve sürdürülebilir hale 
getirdiğini ifade eden Aydın, OSTİM'li firmaların 
sadece bölgenin sahip olduğu üretim, hizmet altyapısı ve imkânlardan değil, bu işbirliği 
kültürünün sağladığı avantajlarla 
üretim için gerekli olan daha birçok imkana da kolayca ulaştığına işaret etti. Bu 
ekosistemin yenilikçi, işbirliğine açık ve rekabetçi 
işletmelerin yaşayabilmesi için verimli bir zemin 
oluşturduğunu dile getiren Aydın, işletmelere 
“OSTİM'e gelin. OSTİM sizin fabrikanız” çağrısında bulundu. 


60 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR 

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, kuruluşunun 
50. yılını kutlayan OSTİM'in, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6 bin 200'den fazla işletme, 60 binden 
fazla çalışanın faaliyet gösterdiğini vurguladı. OS- 
TİM OSB'nin milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi 
olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kenti olduğunu 
belirten Aydın, merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 
1967'de temellerini attığı OSTİM'in, günümüzde KOBİ'lerin ideallerini büyüterek Türkiye'de “ortak rekabet” ve “güç birliği? kavramlarını belleklere yerleştirdiğini kaydetti. 1997'de OSB statüsü alarak 
bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük 
maliyetli altyapı, girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirdiğini vurgulayan Aydın, OSTİM'de üretim ortamında ihtiyaç duyulan 
her türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda” 
erişebildiğini aktardı. Aydın, “7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmetleri birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil 
toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapıda 
güvenli ve verimli bir üretim ortamında yer alabilirsiniz. İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış OSTİM 
kurumlarından destek alabilir, işbirliği yapabilirsiniz” diye konuştu. 


STRATEJİK SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR 


Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla “stra- 


e  İ 


e e e m a 


GMK Gn ie e 


tejik sektörlerin” çeşitli modellerle desteklendiğini söyleyen Aydın, 
bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesini ve özellikle 
savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında 
uzmanlaşma sağlandığını vurguladı. Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerin bölgede bulunan çok sayıda işkolunun 
altyapısını ve donanımını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını 
attığını belirten Aydın, “Bu stratejik sektörlerde bölgede yer alan 7 
farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de işbirliği imkanı sağlıyor. 
Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe 
odağı halini alan kümeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi 
için en verimli iletişim ve etkileşim ortamı sağlıyor. Üretim tecrübesi ve yeteneği, bütünlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalarıyla 
uluslararası bir örnek ve ilham kaynağı OSTİM, ülke sanayinin rekabet gücüne hizmet vermeye devam ediyor” dedi. 

Aydın, OSTİM OSB kümelenmelerini “İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Medikal Sanayi, Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri, Kauçuk 
Teknolojileri, Haberleşme Teknoloji” olarak sıraladı. 

“Kümelenmeyi katma değer olarak görüyor, firmalarımıza bir 
değer kattığımızı düşünüyoruz” diyen Aydın, bu örnekleri de 
Anadolu'nun ve Türkiye'nin diğer şehirleriyle de paylaştıklarını aktardı. Anadolu Kümeleri İş Birliği Platformu'nun (AKİP) bu nedenle kurulduğunu aktaran Aydın şunları söyledi: 


“OSTİM SİZİN FABRİKANIZ” 

Aydın, kuruluşundan bu yana dayanışma ve işbirliği ruhuyla hep 
birlikte üreten OSTİM'in yarım asrı tamamlarken sadece fiziki bir 
sanayi bölgesini değil, bu ruhun temsil ettiği yerli ve milli sanayi için 
çalışma ve başarma azmini ifade ettiğini dile getirdi. OSTİM'in Baş- 
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Kuruluş çalışmalarından itibaren 
eğitim ve istihdama yönelik yatırım ve 
çalışmalara büyük önem veren OSTİM, 
bölgede bulunan eğitim merkezlerinin 
tamamının kuruluşunda vermiş 
olduğu alt yapı ve yatırım desteğini 
faaliyetlerin sürdürülmesi için de 
vermeyi sürdürüyor. Özellikle mesleki 
ve teknik eğitimin günün ihtiyaçlarına 
yönelik olarak gerçekleştirilmesi için 
okul-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde 


kent Ankara'nın kurulmuş ilk sanayi bölgesi olarak hem karar verici 
hem de ihtiyaç sahibi makamı olarak kamu, üniversite, teknopark, 
araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası ana sanayi, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili diğer sektörlere yakınlığının avantajını yaşadığını belirten Aydın, OSTİM”in kurduğu işbirliği 
ağlarını kurumsallaştırdığını ve sürdürülebilir 
hale getirdiğini kaydetti. OSTİM/li firmaların 
sadece bölgenin sahip olduğu üretim/hizmet 
altyapısı ve imkânlardan değil, bu işbirliği kültürünün sağladığı değer ve avantajlarla üretim 
için gerekli olan daha birçok imkana da kolayca ulaştığına işaret eden Aydın, bu ekosistemin yenilikçi, işbirliğine açık ve rekabetçi iş- L 
letmelerin yaşayabilmesi için verimli bir zemin 
oluşturduğunu dile getirdi. Aydın işletmelere, 
“Siz de işletmeniz için kaliteli, hızlı ve düşük 
maliyetli alt yapı hizmeti almak, yetenekli ve 
tecrübeli çözüm ortağı ve uzmanlaşmış tedarikçilerle çalışmak, eğitim, danışmanlık, Ar- 
Ge, pazarlama, tanıtım, insan kaynakları alanlarında uzman desteği sağlamak istiyorsanız 
OSTİM”e gelin” çağrısında bulundu. OSTİM'e 
geleceklerin sektörleriyle ilgili gelişmiş küme ve işbirliği ağlarında 
yer alma, güçlü bir makine parkı ve yetenekli insan gücüne sahip 
birçok sektör ve işkoluyla OSTİM kaynaklarından faydalanma, yenilik ve gelişmeleri yakından takip etme ve ulusal stratejik projeler- 
de çalışma fırsatı bulacaklarını dile getiren Aydın, “OSTİM sizin 
fabrikanız. Bu fabrika, 50 yıldır, bölgesi, ülkesi ve tüm insanlık için, 
hep birlikte, ihtiyaçlarınızı üretmeye devam ediyor” diye konuştu. 


“AÇIK TEKNOPARK” OLACAK 

Aydın, OSTİM'de boş alanın çok az olduğunu, bu nedenle ilave alanların devreye sokulduğunu belirtti. OSTİM'in kendine has 
bir cazibesi olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu nedenle arsa fiyatları 
da maalesef çok yükseliyor. Biz OSTİM'in yeniden geliştirilmesine 
yönelik olarak birtakım çalışmalar yaptık. Şu anda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'nda dosyamız açık duruyor. Uygun bir yer bulabilirsek, OSTİM'in ekosistemini destekleyecek bir alan yapmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 


“İŞİ CAN ALICI NOKTASINDAN YAKALADIK” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını 
dile getiren Aydın, buradaki yerleşim ve imar planlarını elden geçirdiklerini, gelecekte OSTİM”in sürdürülebilir, teknolojik ürün üreten, çevreye duyarlı bir teknolojik sanayi bölgesi olacağını kaydetti. 
2023 vizyonlarını bu şekilde; Sürdürülebilirlik Raporu'yla tasarlayürütüldüğü OSTİM'de mesleki teknik 
alanda 4 bin 243 öğrenci eğitim görüyor. 
Çalışma hayatına hazır olan mezunların 
OSTİM İstidam Ofisi aracılığıyla işe 
yerleştiriliyor. Bölgedeki eğitim kurumları 
şöyle: OSTİM İlköğretim Okulu, OSTİM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OSTİM 
Mesleki Eğitim Merkezi, Gazi Üniversitesi 
Teknik Bilimler OSTİM MYO, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve OSTİM 
Teknik Üniversitesi. 


dıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti: 

“Şu anda da bu yenileşme ve değişim sürecimiz hızlıca yürüyor. 
Firmalarımızın görüntüleri, görselleri, mimari yapıları süratle değişiyor. 2023”te OSTİM'e geldiğiniz zaman tamamen teknoloji ürün- 
, lerin üretildiği açık teknopark gibi olacak bura- 
5 sı. Topyekun bir teknopark gibi olacak. Sanayi 
4.0 son yıllarda çok konuşuluyor. Biraz da bu 
kavramlar Türkiye'de hızlıca gündeme geliyor. 
Bunun içini doldurmak için Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle bu dönüşümü nasıl 
yapabiliriz? Bizim en çok yoğunlaştığımız yer 
burası. Sanayi 4.0 oldu, gidelim Avrupa'dan 
getirelim, takalım... İthalata dayalı bir sistem 
değil, yerli ve milli olarak teknolojisini de kendimizin geliştirebildiği bir alt yapıyla biz bunu 
yapmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak Haberleşme Teknolojileri Kümelenmemizin (HTK) 
çok ciddi çalışmaları var. Uçtan uca 5G aslında ona dayanıyor. Bunun arka tarafında esas 
* çalışan sistem, haberleşme teknolojileri. Yani 
nesnelerin birbiriyle haberleşmesini öngören 
bir kavram. Nasıl insanları haberleştiriyorsak 
şimdi makineleri haberleştireceğiz. HTK'nın geliştireceği teknolojileri, biz burada firmalarla buluşturacağız.” 


AKILLI SİSTEMLER HAYATA GEÇİRİLECEK 

2018 yılı yatırım gündemine ilişkin bilgiler veren Aydın, şu anda 
alt yapılardaki eksikleri, organize sanayi bölgesi olarak tamamlama- 
yı hedeflediklerini, akıllı sistemleri hayata geçirmeye çalıştıklarını 
aktardı. Gerek elektrikte gerek doğalgaz sistemlerinin işletilmesin- 
de scada sistemine geçmeyi planladıklarını söyleyen Aydın, “Aynı 
zamanda teknoloji geliştirme bölgemizin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz; inşaatlarına başlayacağız. OSTİM Teknik Üniversitesi 
gündemimizde” dedi. 

OSTİM OSB'de faaliyet gösteren şirketler arasında Türkiye'nin 
en büyük şirketleri arasına giren OSTİM/li firmalar olduğunu dile 
getiren Aydın, “Kooperatif üyemiz olan ve oradan büyüttüğümüz 
çok firma var. Ankara'da isimleri öne çıkmış birçok firmanın başlangıç noktası OSTİM. Bunlar halen OSTİM üyesi. Şara Elektrik, 
Limak, Hidromek, Pi Makine, Ulusoy Elektrik, MEKA Mühendislik gibi. İhracat yapan, Ankara'nın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı yapan onlarca, yüzlerce firma OSTİM etiketli. Birçoğu OSTİM'e 
sığmadığı için başka yerlere de gitseler onların OSTİM kimliği 
bizim gözümüzde ve onların nezdinde devam ediyor. Biz onların 
OSTİM/li olmasından, onlar da OSTİM'li olmaktan gurur duyuyor” 
ifadelerini kullandı. 
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HAB OSB'de üretime doğru 


Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, “Uzay ve havacılık 
sanayimizin parlayan yıldızı olacağına yürekten inandığım Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas OSB, Müsteşarlık olarak hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşmamızda önemli bir rol üstlenecek” dedi... HULYA GENÇ SERTKAYA 


SAVUNMA Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekçi, çağımızın askeri 
savunma konseptinde havacılık ve uzay sektörünün son 
derece kritik ve öncelikli bir 
unsur olduğunu vurgulayarak, tasarımın ilk aşamasından başlayarak üretim ve 
idame süreçlerinde çok sıkı 
sertifikasyon, kalifikasyon 
gerektiren havacılık ve uzay 
sektöründe altyapı oluşturulmasının ciddi yatırım ve 
sürdürülebilirlik gerektirdiğini kaydetti. Havacılık ve 
uzay sektöründe sağlıklı ve 
güçlü bir altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi 
açısından önemli adımlar 
atıldığını dile getiren Tüfekçi, “Uzay ve havacılık 
sanayimizin parlayan yıldızı 
olacağına yürekten inandıgım Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Müsteşarlık 
olarak hedeflerimize daha 
hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşmamızda önemli bir rol 
üstleneceğini (o vurgulamak 
isterim” dedi. 

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (HAB OSB) 
kurmadaki amaçlarının, 
uzay ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek sinerji oluşumunu sağlamak, 
yerli sanayiyi destekleyerek 
bu alandaki yurtdışına bagımlılığı azaltmak ve yüksek katma değerli ürünler 
üretip ihracatı artırmak olduğunu belirten Tüfekçi, 


Savunma Sanayii 
Müsteşar 
Yardımcısı Celal 
Sami Tüfekçi 


OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle yaklaşık 
15 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Tüfekçi, OSB'de ilk etapta 
72 sanayiciye 1.2 milyon 
metrekare alanın tahsis 
edildiğini, 40 sanayiciyle 
görüşmelerin Oo sürdüğünü vurguladı. 19 Şubat 
2018'de gerçekleştirdikleri altyapı ihalesini bir an 
evvel sonuçlandırıp, katılımcılara tahsis ettikleri 
arsalarda altyapı ve üstyapı inşaatlarının birlikte 
yürütülmesini planladıklarını belirten Tüfekçi, 
“Yatırımlarını en erken 
tamamlayacak olan katılımcılarımızın, altyapı inşaatlarının tamamlanmasını müteakip, 2018 yılının 
üncü çeyreğinde üretim 
faaliyetlerine başlayabileceklerini öngörmekteyiz” 
diye konuştu. 


BAĞIMLILIĞI 

AZALTACAK 

Geleceğin projesi olarak ifade edilen HAB 
OSB'yi, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile 
konuştuk. Aynı zamanda HAB OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı da olan 
Tüfekçi, HAB OSB'nin 
22 Ocak 2015 tarihinde 
tüzel kişilik kazandığını 
söyledi. HAB OSB'nin 
Kahramankazan ilçesi sınırlarında ve TUSAŞ'ın 
yanında, Savunma Sanayü Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği ile Ankara 
Valiliği'nin katılımlarıyla kurulduğunu 
belirten Tüfekçi, HAB OSB'yi kurmadaki amaçlarının, uzay ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya 
getirerek sinerji oluşumunu sağlamak, 
yerli sanayiyi destekleyerek bu alandaki 
yurtdışına bağımlılığı azaltmak ve yüksek 
katma değerli ürünler üretip ihracatı artırmak olduğunu söyledi. 


ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER 

Tüfekçi, çağımızın askeri savunma konseptinde havacılık ve uzay 
sektörünün son derece 
kritik ve öncelikli bir unsur olduğunu vurguladı. 
Havacılık ve uzay sektörlerinin tasarımın ilk 
aşamasından başlayarak 
üretim ve idame süreçlerinde çok sıkı sertifikasyon ve kalifikasyon 
gereklilikleri olan bir 
sektör olduğunu belirten Tüfekçi, bu anlamda havacılık ve uzay sanayinde bir altyapı oluşturulabilmesinin 
hem ciddi yatırımlar hem de sürdürülebilirlik gerektirdiğinin altını çizdi. Tüfekçi, 
“Bugün gelinen noktada, mevcut projelere bakıldığında sağlıklı ve güçlü bir altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi açısından önemli adımlar atılmış olup, bu yıl 
içerisinde ve sonrasında bu faaliyetlerin 
sonuçları görülmeye başlanacaktır” dedi. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın firmaları desteklemek Bine MR ERE 
dığı önemli bir yöntem 
olan Endüstriyel Yetkinlik o Değerlendirme 
ve Destekleme Programı (EYDEP) ile HAB 
OSB katılımcılarının 
sektörel yeteneklerinin 
ve kapasitelerinin degerlendirilmesini, o puanlandırılmasını ve bu 
değerlendirmelere bağlı 
olarak firmaların desteklenmelerini Oo sağlayacaklarını dile getiren 
Tüfekçi, sektörün global 
firmalarının (Lockheed 
Martin, Boeing, Airbus 
vb.) tedarikçi havuzuna 


“TeknoHAB çalışmalarımız yürüyor” 


Özellikle değinmek istediğim bir 
diğer konu da OSB sınırları içerisinde 
kurulacak olan TeknoHAB adındaki 
teknoloji geliştirme bölgesi. Bu 
kapsamdaki çalışmalarımız da 
paydaşlarımızla birlikte titizlikle 
yürütülüyor. OSB'miz için genişleme 
alanı olarak düşündüğümüz Akıncı 
Üssü bölgesinin, hava araçları eğitim, 
test ve sertifikasyon faaliyetlerinin 
yürütüleceği bir havacılık ve uzay 


timi ve tasarımı, motor ve motor parçaları üretimi, aviyonik ve sistem üretimi, 
elektrik elektronik ve optik ekipman 
imalatı, kompozit imalat, kablo donanım 
ve kablaj, kabin içi ve kargo bölümü donanımı, İHA sistemleri, robot teknolojisi 
ve proses otomasyonu, IT teknolojisi ve 
telekomünikasyon sistemleri, uydu teknolojileri, türbin teknolojileri, mikro ve 
nano teknolojiler, havaalanı ekipmanları 


ve yer hizmetlerine yönelik taşıt araçları 


mükemmeliyet merkezi haline 
getirilmesi de orta vadeli planlarımız 
arasında. Katılımcılarımızı OSB'mizdeki 
gelişmeler ve planlamalar hakkında 
bilgilendirmek maksadıyla organize 
ettiğimiz toplantıların en sonuncusunu 
3 Ocak 2018'de TUSAŞ'ın ev sahipliği 
ile gerçekleştirdik. Detaylarını 
samimiyet ve şeffaflıkla aktardığımız 
çalışmalarımızdaki ivmelenmenin 
katılımcılarımız tarafından da fark 
edilmiş olması ve bu 
minvalde aldığımız 
olumlu görüşler 

OSB yönetimi 

olarak hepimizin 
motivasyonunu bir üst 
seviyeye taşımıştır. 


tek alanı olmak üzere 
toplam 2 milyon 145 bin 
metrekarelik sanayi parseli bulunuyor. İlk etapta 72 sanayicimize yaklaşık 1 milyon 200 bin 
metrekare alanın tahsisi tamamlanmış olup, 
yaklaşık 40 sanayicimiz 
ile tahsis görüşmelerimiz devam ediyor” 
diye konuştu. 


15 BİN KİŞİYE YENİ İŞ 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık 
300 firmanın yer almasını ve OSB'nin 
tam olarak faaliyete geçmesi ile yaklaşık 
15 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Tüfekçi, bu kapsamda, 
19 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirmiş 
say Oldukları altyapı ihalesini bir an evvel sonuçlandırıp, katılımcılara 
tahsis etmiş oldukları arsalarda altyapı ve 
üstyapı (o inşaatlarının 
birlikte yürütülmesini 
planladıklarını açıkladı. Tüfekçi, yatırımlarınıen erken tamamlayacak olan katılımcıların, 
altyapı inşaatlarının tamamlanmasını müteakip, 2018 yılının #üncü 
çeyreğinde üretim faaliyetlerine başlayabileceğini öngördüklerini 

söyledi. 
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Mesleki yeterliliğin 


güvencesi 


Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 
ülkemizde mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 55944 sayılı Kanun ile kurulduğunu belirtti. 


MYK, özel hukuk hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari 
ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve hazine yardımı almayan bir 
kamu kurumudur. 

MYK'nın yönetim yapısı ve tüm organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, TYÇ Kurulları, Sektör Komiteleri); kamu, işçi ve iş- 
veren örgütlerinin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan üçlü yapıda 
demokratik bir anlayışla oluşturulmuş ve işletilmektedir. 

MYK, aynı zamanda ülkemizin Ulusal Europass Merkezi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktasıdır. 


MYK temel görevleri; 

Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak, Uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini kurup işletmek, 

Orta ve yükseköğrenim dâhil ülkemizdeki tüm mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin akreditasyon standartlarını belirlemek, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini (TYÇ) oluşturmak ve uygulamak, suretiyle mesleki yeterliliği olan nitelikli işgücünü çalışma 
hayatına kazandırmak ve işgücünün geçerli ve güncel yeterliliklerle 
çalışma hayatında devamlılığını sağlamaktır. 


Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterlilikler 

Ulusal meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi 
için bireyin sahip olması gereken asgari bilgi ve beceriler ile göstermesi gereken tutum ve davranışları düzenleyen metinlerdir. Yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve yeterlilikler aynı usulle en 
geç beş (5) yılda bir güncellenmektedir. 

Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, örgün ve yaygın 
mesleki eğitim müfredatlarına esas teşkil etmek üzere bugüne kadar; paydaşlarla 144 adet işbirliği protokolü imzalanmış, protokoller kapsamında 936 meslekte standart hazırlama çalışmaları başlatılmış, bunlardan 777'si Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş, 119 meslek standardı güncellenmiştir. 

Diğer taraftan, standartlarda yer alan mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçülüp belgelendirilmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen ve ulusal meslek standartları esas alınarak hazırlanan 434 
Ulusal Yeterlilik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 


Sınav, Belgelendirme ve Denetim 

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri “Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
yetkilendirilen uluslararası akreditasyona sahip sınav ve belgelen- 


Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan 


dirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bir kuruluşun yetkilendirilebilmesi için; öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 17024 personel belgelendirme standardına göre akredite edilmesi, akabinde MYK 
tarafından yapılan denetim ve incelemeleri başarıyla tamamlayıp, 
uygunluk elde etmesi gerekmektedir. 

MYK tarafından bugüne kadar, uluslararası akredite 126 sınav 
ve belgelendirme kuruluşu yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşlar; 244 
meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar 81 ilin tamamında teorik ve pratik sınav yapabilmektedirler. Bu kuruluşların yıllık sınav kapasitesi 
2.000.000 kişidir. 

Bugün itibarıyla, yapılan sınavlarda başarılı olan 302.681 kişi 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak çalışma hayatına nitelikli 
eleman olarak dâhil olmuştur. 


30 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 11 - 17 MART 2018 


Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili faaliyetleri hem MYK” nın hem de TÜRKAK' ın 
ayrı ayrı denetim ve gözetimi altındadır. Bu kuruluşlar 2009-2018 
döneminde MYK tarafından 490 kez denetlenmiştir. Denetimler 
programlı (haberli) ve programsız (habersiz) olarak; MYK personeli ile birlikte akademisyen, öğretmen, teknik ve alan uzmanlarından oluşan bağımsız denetim ekiplerince gerçekleştirilmektedir. 


Tehlikeli İşlere İlişkin Mesleklerde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin bugün itibariyle 161 meslekte MYK Belgesi zorunluluğu getirilmesine imkân tanıyan Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmış olup, Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tebliğlerle şuana kadar 81 meslekte çalışanlar için 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. (18 İnşaat, 22 Otomotiv, 4 Elektronik, 9 Enerji, 21 Metal, 6 Tekstil, 1 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörleri Meslekleri) 

1 inci Tebliğ 25/05/2015 tarihinde (40 meslek) 

2 nci Tebliğ 24/03/2016 tarihinde (8 meslek) 

3 üncü Tebliğ 26/09/2017 tarihinde (33 meslek).yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra bu mesleklerde 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Böylece, piyasada verilen birçok belge geçersiz hale gelmiştir. (Kurs Bitirme, Çıraklık, Kalfalık ve Eğitim Katılım Belgeleri 
vb.) 

Belge zorunluluğu ile çalışanlara ve işverenlere ilave mali yük getirilmemiştir. MYK tarafından oluşturulan otomasyon ve güçlü teşvik uygulamaları ile çalışanlar doğrudan kendileri veya işverenleri 
aracılığıyla MYK sınav ve belgelerine maliyetsiz erişebilmektedir. 


MYK Mesleki Yeterlilik Sınavlarının ve Belgelerinin 
Özellikleri 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi; bir kişinin mesleğini bildiğini, 
doğru bir şekilde icra ettiğini ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
aldığını teyit edilen değerli belgelerdir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, MYK tarafından yetkilendirilen uluslararası akreditasyona sahip sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan bireylere verilmektedir. 


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için; 

Teorik sınavda her yeterlilik için belirlenmiş asgari puanın alınmış olması, 

Uygulama sınavında ise ulusal meslek standardında yazılı olan 
ve başarılması gereken hususları iş ortamında, belirlenen süre içerisinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak eksiksiz yerine getirilmiş olması gerekir. 

Sınavlarımızda, teorik ve pratik sınavlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulaması yapıldığından iş 
kazalarının azalmasına ciddi katkı sağlanmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Belgeleri çalışanların kariyer hareketliliğini 
desteklemektedir. Belgeli ve nitelikli işgücü üretimde verimliliği 
artırmakta, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. 

Sınav ve belgelendirme kuruluşlarının objektif, şeffaf ve güvenilir ölçme ve değerlendirme yapan ve uluslararası akreditasyon 
ilkelerine riayet eden kuruluşlar olması sınavların güvenirliğini ve 


kalitesini sürekli korumaktadır. 

Sınavlar gerçek iş ortamında ve gerçek ekipmanlarla yapılmak- 
ta, ayrıca sınav süreci sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmakta, sınavların objektifliği, güvenirliği ve kalitesi istenildiği anda 
gözden geçirilip kontrol edilebilmektedir. 

Bu belgeler MYK portalında geçerlilik süreleri belirtilerek kayıt 
altına alınmakta ve ilgililerce kontrol edilebilmektedir. Ayrıca belgelerde sahtecilik yapılmasını önleyen tedbirler de (karekod, hologram vs.) alınmış bulunmaktadır. 


Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim 
programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik 
esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade etmektedir. 

TYÇ, Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında onaylanarak 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslandırılmıştır. Böylece 
ülkemiz Avrupa'da yeterlilik çerçevesini oluşturan sayılı ülkeler 
arasına girmiş ve ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin (diploma, sertifika, mesleki yeterlilik belgeleri vb.) başta 
Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası arena geçerli hale gelmesi- 
ne imkân yaratılmıştır. 


Belgeli çalışan sayısı 300 bini aştı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 300 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi 
verdi. 

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine 
getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere 
standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. 

MYK Başkanı Adem Ceylan, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda insan kaynağının mesleki yeterliliğe sahip olması için 
çalıştıklarını belirtti. 

Çalışanlar arasında mesleki yeterlilik kavramının bilinirliğini artırdıklarını ve bu konudaki bilinci hızla geliştirdiklerini vurgulayan 
Ceylan, "Yaklaşık 1, 1.5 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip 
çalışan sayısı sadece 40 bindi ama bugün 300 bini aştı. Hedefimiz 
kısa sürede bu sayıyı 500 bine yükseltmek. Çünkü yeterliliğini ispatlayan çalışanlar sayesinde, sanayi üretiminde nitelikli ürün ve 
kalite artarken, iş kazaları da asgari düzeye iniyor" dedi. 


Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 100'e çıkacak 

Ulusal standartların belirlenmesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklere öncelik verdiklerine değinen Ceylan, 
"Hedeflerimiz arasında, mevcutta 81 olan belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını ilk etapta 100'ün üstüne çıkarmak da bulunuyor" ifadesini kullandı. 

Ceylan, mesleki yeterlilik belgesinin modern çalışma hayatının 
çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Mesleki yeterlilik belgesi; ulusal meslek standartlarının hazırlanması ile başlayan, ulusal yeterliliklerin yayınlanması ve akabinde 
sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların yetkilendirilmesi ve sınava giren adayların başarılı olması halinde düzenlenebilen uzun ve meşakkatli yolun sonunda ulaşılabilen bir değerdir. 
MYK olarak bu değerin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve kalite 
güvencesinin korunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo- 
TUZ." 
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Turizm gelirleri artırılmalı 


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaplıca ve sağlık turizmine daha fazla 
önem verilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, “Tesisleri, doktorları ve imkânları ile 
Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesi çok yüksek” dedi... 


TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, turizm gelirlerinin 
mutlaka artırılması ve mevsimsellikten 
kurtarılması gerektiğini belirtti. Palandöken, “Ülkemiz, coğrafi yapısı ve dogal güzellikleri ile dünyada en çok gezilip görülmesi gereken ülkelerin başında 
geliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği 
olan ülkemiz adeta bir tatil cenneti. Gezilip görülecek yerlerinin yanı sıra doğal 
termal kaynakları ile sağlık alanında da 
oldukça önemli bir yere sahip. Ülkemizin şifa kaynağı olan termal sulardan en 
güzel şekilde yararlanıp dünyanın hizmetine sunmalıyız. Çünkü sağlık turizmi 
tatil turizminden daha fazla döviz getiriyor. Tesisleri, doktorları ve imkânları ile 
Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesi çok 
yüksek” dedi. 

Ülkemizdeki tedavi ücretlerinin Avrupa 
ülkelerine göre yüzde 60 daha ucuz oldugunu söyleyen Palandöken, “Bu da ülkemizin sağlık turizmindeki potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye'de 
8 bin ile 20 bin dolar arasında olan kalp 
by-pass operasyonu Avrupa'da 20 bin ile 
40 bin dolar arasında değişiyor. Birçok 
turistin cazip fiyatlar sebebiyle yalnızca 
zorunlu tıbbi tedaviye değil diş tedavisi, 
saç ekimi ve plastik cerrahi operasyonları 


Bendevi Palandöken 


için de ülkemizi tercih ettiğini düşünürsek 
yatırım ve teşvikler daha da artırılmalı ve 
bu alanda ülkemizin tanıtımına daha çok 
önem vermeliyiz. Türkiye 2017'de sağlık 
turizminde büyük bir başarı elde etti. Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi'nin verilerine 
göre 12 ayda Türkiye'ye 760 bin sağlık turisti geldi ve 7.1 milyar dolar gelir elde 
edildi” diye konuştu. 


KAPLICA VE SAĞLIK TURİZMİ 

Turizmde yeni ataklar ve tanıtımlar 
yapılması için kaplıca ve sağlık turizmine 
daha çok önem verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti: 

“Ülkemizdeki potansiyeli yüksek sağlık turizm kaynakları tesisleştirilmeli ve 
mevcut tesisler modernize edilmelidir. 
Sıcaklıkları 209C ile 1009C arasında değişen, saniyelik debileri 2 ile 500 litre ara- 


sında değişen bin 500 adet doğal termal 
su kaynağımız var. 700 bin yatak kapasitesini aşabilecek termal turizm kapasitemiz olmasına rağmen yalnızca 200'e 
yakın kaplıca işletmesine sahibiz. Kaplıca turizminin teşvik edilebilmesi için 
işletmelerin desteklenerek termal kaynakların turizm potansiyelinden faydalanılmalıdır. Bu arada Sağlık Bakanlığınca belirlenen 20 milyarlık gelir hedefine 
ulaşmak için kaplıca tesislerinin artırılmasının yanında tanıtımın daha etkin ve 
devamlı yapılması gerekir.” 


MERDİVEN ALTIYLA MÜCADELE 

Başta gıda ürünleri olmak üzere merdiven altı kalitesiz ve taklit ürünlere karşı 
vatandaşları uyaran Palandöken, “Ülkemizede başta gıda ve giyim olmak üzere 
hemen hemen her alanda taklit ve merdiven altı ürünler de oldukça artış var. 
Özellikle ekonomik iniş çıkışlardan en 
az etkilenen ve her yıl yüzde 10 büyüme 
kaydeden kozmetik sektöründe taklit 
ürün oludkça fazla. Ürünlerdeki çeşitlilik ve tüketim arttıkça sahte ürünler de 
aynı hızla artıyor. Vatandaşlarımız genel sağlıklarının yanı sıra cilt sağlıklarını 
düşünerek sahte, markasız ve nerde ise 
10'da bir fiyatına piyasada satılan ürünlerden uzak durmalı. Merdivenaltı ürünler yerine bilinir tanış esnaftan alışveriş 
yapmalı” dedi. 

Her alanda olduğu gibi özellikle gıda 
ve kozmetik sektörünün sürekli büyüme 
ve gelişim gösterdiğini belirten Palandöken, “Dünyada pazar büyüklüğü 460 milyar dolar civarında olan kozmetik sektörünün ülkemizdeki pazar büyüklüğü 8.5 
milyar TL. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 
kozmetik ürünleri ithalatı 414.8 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Sektör hızla büyüme gösterirken merdiven altı üretimler 
de aynı oranla artıyor. Denetim ve vergiden kaçan bu merdiven altı ürünler kayıt 
dışı ekonomiye en çok etki eden ürünler. 
Normalin neredeyse 10 katından daha 
düşük fiyata satılarak, kanser, alerji, egzama, yanık gibi birçok deri hastalığına 
da davetiye çıkarıyor” diye konuştu. 

Gıda alışverişinde olduğu ucuz ve sahte ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Bugün 
kilosu 50-60 lira olan 1 kilo sucuğun merdiven altı üretimle 15-20 liraya, ve piyasa fiyatı 30-40 lira olan bir kilo tatlının 
kilosu 5-10 liraya kadar düşük fiyatla satılıyorsa bunlardan şüphe etmek ve uzak 


TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken 


durmak gerekir. Bütçemize uygun olsun 
diye sağlığımızdan olmayalım. Vatandaşlarımız bu taklit ürünleri tercih etmemeli, güvenilir ürünler için esnaftan alışveriş 
yapmalı” şeklinde konuştu. 

Bu arada bilirkişilik eğitimlerinin hız 
kesmeden devam ettiğini de belirten Palandöken, “Konfederasyon bünyesinde 
verdiğimiz bilirkişilik temel eğitimleri 
çok büyük rağbet görmektedir. Kasım 
2017 ayından bu yana düzenlediğimiz 7 
eğitim sınıfında 2/'erli gruplar halinde 
168 kişiye bilirkişilik temel eğitimleri verildi. Bu düzenlediğimiz bilirkişilik eğitimlerine katılanlardan 166'sı sertifika almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak 
kazanan 166 kişi kişinin 44'ünü bayanlar, 
122 sini ise erkekler oluşturdu” dedi. 


BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ 

Bilirkişilik için meslekte 5 yıllık kıdem 
şartı arandığına işaret eden Palandöken, 
“Teşkilatımız mensubu olan bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, 
küçük imalatçı ve matbaacı esnafından 
eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası 
aldı. Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanat- 


kar sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik 
eğitimlerine daha fazla talep göstermesi 
şart. Ahilikten gelen esnaf ve sanatkarın 
yargıda sözünün geçmesi, işinin ehli olan 
ustaların meselenin çözümüne katkıda 
bulunmasıdır. Bilirkişilerin donanımı ne 
kadar iyi olursa yargıya yansıması o kadar 
olumlu olacaktır” şeklinde konuştu. 

Bilirkişilik eğitim programlarının devam ettiğini belirten Palandöken, “Talepler doğrultusunda bilirkişilik temel 
eğitimleri konfederasyonumuz bünyesinde verilmeye devam edecek. Temel eğitim sertifikaları, bilirkişilerin sicile kayıt 
oldukları tarihten itibaren 3 yıl geçerli 
olacak. Üç yılın sonunda 6 saatlik yenileme eğitimlerini de tekrardan verebileceğiz. Öte yandan, 'Bilirkişilik Temel 
Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” gereğince bilirkişilik temel eğitimi 
vermek isteyen esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri doğrudan Adalet Bakanlığı 
Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na müracaat 
ederek bilirkişilik eğitimi verebilecektir” 
ifadelerini kullandı. 


HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 11 - 17 MART 2018 


EE) 


'Afrika yılımız” 


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı ve 
DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, ekonomik büyüme için 
ihracatın şart olduğunu söyledi. 


“2017 yılını 4. çeyrekte 11.1 büyüme oranı ile kapattık. Bu, Türkiye ekonomisi için çok olumlu ve sevindirici bir oran. 2018 yılında da bu oranı artırarak büyümeye devam edeceğimizi temenni 
ediyorum” ifadelerini kullanan MÜSİAD Ankara Başkanı ve 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Endonezya İş Konseyi 
Başkanı İlhan Erdal, “Genel olarak 2017 yılında büyüme oranları, gelişmiş olan ülkelere göre yüksek bir 
şekilde oldu. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum. Geride 
bıraktığımız O seneye 
baktığımızda Türkiye, 
170 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdi. Cari açığın 
da beklenenden daha 
düşük çıkması ülkemiz 
ekonomisi için güzel 
bir gelişme oldu. Bu 
oranlara bakarak yetinmenin doğru olmadığı (o kanaatindeyim. 
Türkiye'nin atması gereken daha çok adım 
var” dedi. 


İlhan Erdal 


İHRACATTA BİR BASAMAK GERİLEDİ 

Yurtdışından yabancı yatırımcıların gelmesi için huzur, istikrar ve güven ortamının önemli olduğunu belirten Erdal, 2018 
yılında Türkiye'yi tehdit eden unsurların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdal, Ankara ihracatında 
yaşanan gerilemeye dikkat çekerek, şunları söyledi: 

“2017 yılında 5. sırada olan Ankara ihracatının 6. sıraya gerilemesi Ankaralı iş adamları olarak bizleri çok üzdü. Ne yazık ki 5. 
sırayı Gaziantep'e kaptırdık. Konuyla alakalı olarak Ankara sivil 
toplum kuruluşlarının ve vekillerinin bu konuyu ciddi şekilde irdelemesi gerekiyor. Biz kendimize düşen payı aldık ve şu anda 
“ihracatı arttırmak için nasıl katkı sağlarız?” buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ülke İş Konseyi Başkanlıklarına seçilen MÜSİAD 
Ankara üyesi arkadaşlarımızın, hem An- 


melerin çoğunun ihracata odaklı bir şekilde kendilerini hazırlamaları ve hedef belirlemeleri gerekiyor.” 


“İNOVASYON VE AR-GE'YE AĞIRLIK VERİLMELİ” 

MÜSİAD ve MÜSİAD Ankara olarak yüksek katma değerli 
ürünler üretme konusu üzerinde durduklarını belirten İlhan Erdal, bu durumun 
Türkiye'nin diğer 
gelişmiş ülkeler ile 
rekabet edebilme- 
si için çok önemli 
olduğunun altını 
çizdi. Başkan İlhan 
Erdal şunları söyledi: 

“Büyümek O ve 
devamlılık o sağlamak istiyorsak teknolojiye, inovasyona ve AR-GE'ye 
ciddi manada ağırlık vermemiz gerekiyor. AR-GE'ye 
ayrılacak olan bütçenin işletmeler ve 
devlet tarafından 
oranının yükseltilmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi gerekmektedir. 

Teknoloji üreten öncü ülkelerden olma umudumuz ile karşımızdaki fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Artan rekabet 
koşullarında ve yeni dünya düzenindeki yerimizi almamız noktasında Sanayi 4.0 önemli bir fırsat. 2023 hedefleriyle dünyanın en 
büyük ilk 10 ekonomisine girme yolunda Türkiye'nin, Endüstri 
4.0 Devrimi'ne duyarsız ve uzak kalması düşünülemez. Sanayi 
4.0; ekonomik büyüme, istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, 
iş güvenliği, verimlilik ve yüksek yaşam standartları gibi birçok 
avantajı beraberinde getirecektir. 

Bu konuda da hem özel sektörün hem de kamunun birlikte 
hareket etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar 
önemli bir konu mutlaka beraberinde birçok yenilik getirecektir. Bu yeniliklere ayak uydurabilmek için de yasal mevzuatlar 

büyük önem arz ediyor. Bu nedenle sanayi 


kara hem de Türkiye'nin ihracatına kat- E LA devriminde öne çıkacak teknolojik firmalara 
kı sağlayacağını düşünüyoruz. Başbakan ne gibi ve ne kadar destek verilmesinden tek- 
Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'in 4 noloji transferinde izlenecek yöntemlere kadar 


de ifade ettiği gibi ihracat yapmadığımız 
sürece büyümemiz mümkün değil. İşlet- 


ANKARA 


birçok konuda yasal düzenlemelerin yapılması 
gerekiyor. 
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Bununla beraber MÜSİAD olarak 
başlatmış olduğumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
çok önem verdiği, “Afrika Yılımız” var. 
Kazan-kazan modeli ile yeni pazarlara açılmak için oralara gidilmesinin son 
derece önemli olduğunu düşünüyorum. 
MÜSİAD olarak başlatacağımız “Ticaret 
Merkezleri” projemiz ile de seçmiş oldugumuz pilot bir Afrika ülkesi ile ticareti 
geliştirerek diğer Afrika ülkelerine yayacağız. Bu Ticaret Merkezleri, Ekonomi 
Bakanlığımızın TİN ile beraber yürüttüğü ticaret merkezi projesinden daha 
farklı bir model. Çalışmalarımız devam 
ediyor.” 


“ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ PROJESİ” 

Ankara'nın gerçek ihtiyaçlarına yanıt 
verecek ve Ankara'nın bölgesel kalkınma 
hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisine 
katkıda bulunacak projelerin hızlandırı!- 
ması gerektiğini ifade eden Erdal, Ankara ve ülke ekonomisi için ciddi katma değer oluşturacak HAB Projesi'nin 
önemine dikkati çekti. HAB Projesi'nin 
başlatıldığı andan itibaren bütün süreci 
yakından takip ettiklerini belirten Erdal, 
“Ankara Platformu'nun da büyük çabalarıile HAB Projesi, bugün önemli bir noktaya gelmiştir. Ülkemizin şu anda Afrin'e 
gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı ile 
yaşadığı bir süreç var. Özellikle yaşanılan 
bu süreçte savunma Sanayinin ne kadar 
önemli olduğunu görüyoruz. Bizim kendi 
kendimize yetebilir bir savunma sanayine 
geçmemiz ve bu süreçleri kendi lehimize 
çevirmemiz gerekiyor. HAB Projesi Türkiye ve Ankara'ya değer katacak vizyon 
bir proje. Her ilde bu konuyla alakalı bir 
çalışma var; ancak savunma sanayinin 
üssü olarak değerlendirilecek yer sahip 
olduğu potansiyeliyle Ankara olmalıdır. 
Kanal İstanbul Projesi, ülkemiz için ne 
kadar önemli ise HAB Projesi de o kadar 
önemlidir. Bu projenin tamamlanması 
Ankara'ya, ülke ekonomimize ve istihdama ciddi katkı sağlayacaktır. Ankara'mıza can suyu olacak, ülkemizin uzay, havacılık ve savunma sanayi alanında yıldızını 
daha da parlatacak HAB Projesi'nin hızlandırılması noktasında her anlamda elimizi taşın altına koymaya hazırız” açıklamasında bulundu. 

Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat 
2023 hedefine ulaşacak potansiyelinin 
bulunduğunun altını çizen Erdal, üretim 
süreçlerinde yerli ileri teknoloji payının 


Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Ankara Başkanı 
ve DEİK Endonezya İş 
Konseyi Başkanı İlhan Erdal 


artırılması, yerli ve milli yazılım konusunda dışa bağımlılığın bitirilmesi, imalat sanayine yönelik enerji arz ve altyapı 
kalitesinin artırılması ile her şehrin veya 
bölgenin kendi göreceli üstünlüklerinin 
dikkate alınarak bunun geliştirilmesi ve 
ekonomideki payının artırılmasının hedeflere ulaşma noktasında önemli bir 
aşama olduğunu söyledi. 

“Her ilin yöneticilerine ve bürokratları- 


na hedef verilmeli ve bu hedef ölçülmeli” 
diyen Başkan Erdal, sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Tüm bireyler olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Kahraman askerlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz nasıl ki canları pahasına vatanımızı ve bizleri koruyorsa bizlerin de bu 
duyarlılıkla ekonomiye destek olmamız 
gerekir. Ranttan para kazanan, tüketen 
değil, üreterek kazanan olmalıyız.” 
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"Artık o eski Türkiye yok' 


BA Grup ve Barışkent'in kurucusu Barış Aydın, Ankara'ya verilen “Memur kenti” 
syfatının, “Yıldızı parlayan kent” olarak değiştiğini belirtiyor ve “Ankara'daki değişim 
özellikle yabancı yatırımcılara iyi anlatılmalı” diyor... 


BİR “Ankara sevdalısı” işadamı ve siyasetçi, BA Grup ve Barışkent'in kurucusu 
Barış Aydın, Türkiye'nin 2023 vizyonunu, 
ekonomik ve siyasal açıdan dünyada giderek güçlenen profilini, TSK'nın devam 
eden Afrin operasyonunu ve onun kendi- 
si için belirlediği ana misyonların başında gelen hayalindeki “Büyük Ankara”yı 
Para'ya anlattı. 


Sizin için çok büyük anlam ifade 
eden bir konuyla başlamak istiyoruz. 
Ankara'nın mevcut ekonomik, 
sosyal durumunu ve geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? 

Ülkenin merkezinde, doğu-batı, kuzey-güney hatlarının kesişme noktasında 
yer alan Ankara, tarih boyunca tarım ve 
ticaret merkezi konumunda hep önemli 
bir şehir olmuş. Cumhuriyet döneminde 
uzun yıllar “memur kenti” olarak bilinse 
de Ankara, son yıllardaki hızlı büyümesi 
ile sayılı dünya kentleri arasına girdi. Ankara halen 5.5 milyona yakın kişi ile ülke 
nüfusunun yüzde sini barındırıyor ve 
ekonomik büyüklükte de İstanbul'un ardından Türkiye'nin ikinci ili. Ankara; Danimarka, Finlandiya, Slovakya gibi AB 
ülkeleri kadar; İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta gibi 
ülkelerden ise çok daha fazla nüfusa sahip bir il. Kırıkkale'nin il olup ayrılmasıyla 25 bin 437 kilometrekareye inen yüzölçümü ile Ankara, coğrafi alan açısından 
da Konya ve Sivas'tan sonra en büyük il. 
Ankara, 50 dolayındaki devletten daha 
büyük bir coğrafi alana sahip. 

TÜİK  projeksiyonlarnda (2025'te 
84.2 milyon olacak ülke nüfusu içinde 
Ankara nüfusunun 6 milyona yaklaşacağı öngörülüyor. McKinsey Araştırma 
Enstitüsü'nün Dünyada Geleceğe Yön 
Verecek Şehirler Listesinde 69'uncu sırada yer alan Ankara'nın 2025'te 6 milyona yakın nüfusu ve 170 milyar dolarlık 
ekonomisiyle 38'inci sıraya yükseleceği 
öngörülüyor. Ankara, idari merkez oluşu, coğrafi konumu, nüfusu, sanayileş- 


me birikimi, kalifiye insan gücü ve büyük 
ekonomik potansiyeli ile daha uzun yıllar 
çekim merkezi olmayı sürdürecektir. Ankara ile ilgili planlarımızı, 2050'lere uzanan bir vadede ve 8-9 milyonluk bir şehre 
göre yapmalıyız. 


Size göre Ankara'nın önemli sorunları, 
eksiklikleri nelerdir? 

Ankara'da özel sektör eliyle sanayileşme tüm hızıyla sürüyor. Ancak Ankara, 
aynı hamleyi turizm alanında yapamadı. 
Ankara'nın en büyük eksikliği bu alanda... Bence tanıtım eksikliği en büyük 
sorun. Ankara için ortak akılla bir markalaşma stratejisi 
oluşturarak, dünya 
çapında yürütülecek etkin tanıtım 
faaliyetlerine ihtiyacımız var. 

Ankara'nın sanayileşme ve kalkınmasına oolumsuz etki yapan 
bir başka önemli 
sorun da beyin 
göçü... o Yıllarca 
çok göç verdik; 
yetişmiş (oeleman 
göçü, sermaye göçü, beyin 
göçü... 300 bin dolayında öğrenci var ve her yıl mezun olup 
buradan gidiyorlar. Ankara'da yetişen 
genç nüfusun artık eğitim sonrasında da 
iş dünyası ile buluşmasını ve Ankara'ya 
katkı sunmasını istiyoruz. Ayrıca, önemli 
dış merkezlerle direkt havayolu bağlantısı olmaması da Ankara'nın ticari hayatı, 
turizmi ve genel olarak ekonomisi için 
bir dezavantaj. Ama bu konuda yürüttügümüz çalışmalar meyvesini verdi ve bu 
sorun çözüm yoluna giriyor. 

Bir başka sorun da kent kimliği, hemşerilik bilincinin yeterince güçlü olmaması. Bir Ankara sevdalısı olarak bu bilincin 
gelişimi için de çalışıyorum. 


Sizce Ankara “ne” ile bir marka kent 
olabilir? 

Ankara'nın değişik alanlarda güçlü 
kalkınma dinamikleri ve birçok gelişim 
ekseni bulunuyor. Ancak ben Ankara'nın 
sağlık turizmi ile markalaşacağına inanıyorum. Ankara, sağlık turizmi alanında marka olmak için her şeye sahip... 
Ankara'nın köklü tıp fakülteleri var, 
kamu ve özel toplam 82 hastanesi var. 
Ankara, sağlık alanında modern teknoloji kullanımı, yetkin doktorları ve kalifiye sağlık personeli ile güçlü “medikal 
sağlık turizmi” potansiyeline sahip. ABD 
merkezli Joint Commission International 
(JCI) akreditasyonlu hastanelerin tüm 
dünyadaki o Sayısı 
500. Bunların “si 
Ankara'da bulunuyor ve bu sayı her 
geçen gün artıyor. 
Ankara Filik Şehir Hastanesi ve 
Türkiye'nin sağlık 
alanında en büyük 
kamu-özel işbirliği 
projesi olan Bilkent 
Şehir Hastanesi de 
açılışa Oo hazırlanıyor. Bir başka alan 
da termal sağlık... 
Ankara; Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam ve Polatlı 
ilçelerindeki zengin termal kaynaklarla 
termal sağlık turizmi” alanında da güçlü 
potansiyele sahip bulunuyor. Ankara'nın 
klinik oteller, eğlen-dinlen alanları, tatil 
köyleri ve bakım evleri üzerinden gerçekleşen ileri yaş ve engelli sağlık turizmindeki hizmet kapasitesi de çok yüksek ve 
Başkent bu alanda da gelişime açık. 

Bu arada 663 sayılı KHK ile Türkiye'de 
“Sağlık Serbest Bölgeleri” kurulmasının 
önünün açıldı. Ankara'da kurulacak bir 
sağlık serbest bölgesi, Başkent'in bu alanda markalaşma sürecine ivme kazandıra- 


m 4 


36 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 11 - 17 MART 2018 


im... 


caktır. Ankara'nın sağlık sektöründeki 
potansiyelinin yanı sıra coğrafi konumu, 
nüfusu, ekonomisi, yapımı süren modem 
ve seri yeni ulaşım ağının ana kavşağın- 
da yer alması, yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, yurt dışı merkezlere 
artan uçuşlar, güvenli bir il oluşu, yeterli 
konaklama tesisleri gibi birçok artısı var. 
En büyük sorun ise tanıtım eksikliği ve 
bunu da acilen çözmemiz gerekiyor. Günümüzde Paris “romantizmin?, Milano 
“modanın?, New York “inansın” şehri olarak anılıyor. Ankara da dünyada “sağlık 
turizmi? dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olacak. Bunu başaracağız... 

Sağlık turizmi; sektörün yanı sıra zincirleme etkiyle seyahat acenteleri, sigorta 
şirketleri, turizm firmaları, ulaşım, iletişim, bilişim, inşaat gibi birçok sektöre 
katma değer yaratıyor. Ankara'nın bu 
alandaki gelişimi, çevre iller ve ülke kalkınmasında da itici bir güç olacaktır. 

Ayrıca Elmadağ kış turizmi, Polatlı organik tarım ve endüstri; Evren ilçesi turizm ve su sporları açısından son derece 
cazip. Diğer ilçelerin de zengin kaynakları, güçlü ekonomik potansiyeli var. 


Sizce Ankara'nın ileri teknoloji 
alanındaki potansiyeli nedir? 


Ankara, teknolojiye yatırımda ve ileri 
teknoloji üretiminde büyük potansiyele sahip olduğu halde bu alanda henüz 
olması gereken yerde değil. İş hayatım 
ve SIK'llardaki görevlerim sırasında 
Başkent'i hep bir “ileri teknoloji üretim 
üssü” olarak hayal ettim, bunu gündeme 
getirdim ve bu yönde aktif çalışmalar organize ettim. Bundan sonra da bu yönde 
çalışmaya devam edeceğim. Ankara, 21 
üniversitesi, 5 aktif teknokenti, ”si aktif 
toplam 12 OSB'si, kamu kurumları bünyesindeki Ar-Ge merkezleri ile bu alanda 
büyük bir potansiyele sahip. Bu alanda 
inovasyon, Ar-Ge ve teknopark faaliyetleri temelinde üniversite-sanayi işbirliği 
büyük önem taşıyor. Firmaların tasarım, 
üretim ve kurumsal kapasite ve yeteneklerinin artırılması, teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi, ileri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat 
kapasitesinin artırılması ve bu amaca 
yönelik olarak Ar-Ge, test, kalibrasyon 
hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının 
güçlendirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi 
Kahramankazan ilçemiz savunma sanayi 
alanında önemli bir merkez haline geldi. 
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) projesi Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla ivme ka- 


BA Grup ve Barışkent'in 
kurucusu Barış Aydın 


zandı. Ankara uzay sanayisi üssü olacak. 

Ankara bir “İleri Teknoloji Merkezi” 
olma potansiyeline sahiptir ve bu hedefe ulaşmak Türkiye ekonomisini de dünyada üst basamaklara taşıyacaktır. Daha 
güçlü bir Ankara, daha güçlü bir Türkiye 
demektir. 


Sizce Ankara yeterince yatırım alıyor 
mu, yatırımcı ilgisini çekmek için neler 
yapmalı? 

Ankara'nın yerli ve yabancı yatırımlardan aldığı payı yeterli bulamayız. 
Ankara'ya, özellikle daha çok yabancı 
doğrudan yatırım çekmeliyiz. Ankara halen savunma sanayiinde önemli bir yere 
sahip, bu alanda yatırımcı ilgisini çekme- 
ye devam ediyor ve gelişime açık. Daha 
çok yabancı doğrudan yatırım çekmede 
elçilikler, ilgili bakanlıklar ve diğer birimlerin çalışmaları önem taşıyor. Planların 
2023'ün Ankara'sına göre yapılması gerekiyor. Yatırımlar alanında potansiyelin 
verimli kullanımı için hayati önem taşıyan iki unsur; beyin göçünün önlenme- 
si ve etkin tanıtım faaliyetleri... Ankara 
çok önemli bir kent... İş dünyasının en 
önemli isimleri buradan çıktı. Bir cazibe 
merkezi olması için Ankara'yı dünyaya 
tanıtmalıyız. Ankara potansiyelini hem 
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yurt içinde hem yurt dışında daha iyi tanıtabilir. 
Ankara'nın ülke çapında hızlı tren ağının 
merkezi olması, yatırımcı 
ilgisini artıracaktır. Tüm 
bağlantılar gelişiyor; İstanbul, Konya, Eskişehir, 
yakında Sivas, Kayseri... 
Bu illerden Ankara'ya 
ulaşım son derece kısalıyor. Bu ulaşım imkânı, 
bu illerdeki ekonomiyi 
Ankara'ya (o çekecektir. 
“Gidemediğin yer senin 
değildir”. Girişimci yatırım yapıyorsa karşılığını 
almak ister. Satamadığı 
bir şeyi yapmak istemez. 
Bu ağ, Ankara'nın yanı 
sıra çevre illere de yatırımları artıracaktır. 


“Ankara küresel ticaret 
merkezi olacak” 
şeklindeki öngörünüzü 
biraz açabilir misiniz? 
Metropollerle sanayileşme O sürecindeki 
kentler, bölgesel çekim 
merkezleri ile çevre yerleşimler oarası oulaşım 
imkânlarının olağanüstü artacağı, iç bölgelerin 
limanlara, o metropollere ve turizm bölgelerine bağlantılarının 
güçleneceği Ankara merkezli devasa 
bir ulaşım ağı ortaya çıkacak. Özellikle 
hızlı tren hatları sayesinde Ankara'dan 
Orta Asya'nın içlerine kadar tren seferleri yapılacak. Bu gelişmeler Ankara'nın 
ekonomik kalkınması ve ticari hayatının gelişimine büyük hız kazandıracak. 
Ankara'nın 5.2 milyon nüfusu var ama 
1,5 saat uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık bir 
nüfusa ulaşılabilecek. Ankara, ulaşımda- 
ki kolaylıkla birlikte, Kırıkkale, Çankırı, 
Yozgat gibi çevre kentlerle birlikte hızlı 
bir kalkınma sürecine girecek. Yeni ulaşım ağı, ana kavşağındaki Ankara'yı ülkede sanayileşme ve kalkınmanın da dinamosu ve aynı zamanda dünyada önemli 
bir ticari ve ekonomik merkez, küresel 
bir metropol haline getirecek. 
Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine; hızlı tren hatlarıyla, 
otoyollarla ve havayolu ile son derece 
seri, güçlü ve entegre bir ulaşım alt ya- 


pısı ortaya çıkmaktadır. Metropol kentler hızlı ulaşım araçları ile birbirlerine 
ve bölge ülkelerine bağlanacak. Bu yeni 
ulaşım ağının merkezinde ise Ankara 
var. Yani tüm yollar Artık Roma'ya degil Ankara'ya çıkacak. Bu ulaşım ağı, 
Ankara'yı hızlı gelişim sürecindeki Orta 
Asya ve çevre ülkelere bağlayacak. Bu da 
1.5 milyarlık bir nüfusla temas ve ekonomik ve ticari ilişkilerde olağanüstü artış 
demek. Yeni ulaşım ağı, hiç şüphe yok 
ki; merkezindeki Ankara'yı, ekonomik ve 
ticari trafiğin ana kavşağı, küresel çapta 
bir ticari merkez, bir dünya metropolü yapacaktır. Ulaşım alt yapısındaki bu 
hızlı gelişim, Ankara'yı sadece ülkemizde 
değil bölgemizde ekonominin, ticaretin 
kalbinin attığı yer haline getirecektir. 


Ankara hep 'memur kenti' olarak 
bilinse de her geçen yıl artan sanayi 
ve ticaret verileri bunun değişmeye 
başladığını söylüyor. Ne dersiniz? 


Ankara “Büyüyen 
Türkiye'nin” en avantajlı 
kenti, hızla gelişen ticaret, 
sanayi ve alt yapı yatırımları geleceğin “dünya ekonomisi kenti” olacağının sinyallerini veriyor. Bunun en 
büyük göstergesi de çevre 
illerin yanı sıra yurt genelinde yatırımcıların gözdesi haline gelmemiz. Artık 
dünya kenti olan İstanbul'daki iş dünyasının da 
gözetim altına aldığı Ankara modern ulaşım ağlarıyla Anadolu'da birleşme 
noktası haline geldi. Sizin 
de söylediğiniz gibi her geçen yıl artan sanayi ve ticaret verilerinin Ankara'ya 
verilen “Memur kenti” 
sıfatının, “Yıldızı parla- 
bir gerçek. Anadolu'nun 
merkezi olan Ankara'da 
yaşanacak her gelişme sadece Ankara ve çevresini kalkındırmayacak, tüm 
Anadolu'ya katkı sağlayacaktır. Ankara'daki değişim özellikle yabancı yatırımcılara da iyi anlatılmalı. 

Barış Aydın 

Önümüzdeki dönem 

Ankara'nın gelişimine en 
çok ivme kazandıracak gelişme sizce 
nedir? 

Ankara, yapımı süren yüksek hızlı tren 
(YHT) ve yeni otoyol ağları ile oluşacak yeni ulaşım ağında ana kavşak oluyor. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 
ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren hatları 
işletmeye açıldı. 2019'da tamamlanacak 
Ankara-Sivas YHT ile iki il arası 2 saate; Ankara-İzmir arasında da YHT hattı 
ile de ulaşım 3,5 saate düşecek. “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren” projesi 
Türkiye'nin en büyük iki şehrinin arasını 
1,5 saate indirecek. Doğu-batı ve kuzeygüney akslarında devreye giren ve halen 
yapımı süren hatlarla Kars-Erzurum- 
Sivas-Ankara-İstanbul-Edirne, Samsun- 
Antalya, Samsun-Mersin-İskenderun, 
İstanbul-Antalya ulaşım koridorları boyunca 17 il; büyük şehirler, üretim merkezleri ve turizm kentleri YHT ağı ile birbirine bağlanıyor. Ankara merkezli hızlı 
tren çekirdek ağı 3.623 kilometreye ulaşacak. Büyük kentlerin büyüme odakları ile 
bu odakların da sanayileşme sürecindeki 
kentlerle ulaşım imkânları olağanüstü 
gelişecek. Bölgesel çekim merkezleri ile 
çevre yerleşimler arası ulaşım imkânları 
müthiş artacak. Düşük gelirli bölgelerin 
limanlara, metropollere ve turizm bölgelerine bağlantıları güçlenecek. 

Ülke kalkınması için büyük bir dönüm noktası olacak bu gelişme en başta Ankaraya yarayacak. YHT işletmeciliğinin merkezi olacak Ankara'da 
Başkentray projesi ile banliyö, metro ve 
YHT hatları birbirine entegre edilecek. 
Ankara'dan Orta 
Asya'nın içlerine 
kadar trenle gidilebilecek. Tarihi İpek Yolu da 
2023 yılına kadar 
hayata (geçecek. 
Şimdi o düşünün, 
5,2 milyon nüfuslu Ankara 1,5 saat 
uçuş mesafesinde 1,55 milyarlık 
bir nüfusla temas edecek. Bu gelişmeler 
Ankara'nın ekonomik kalkınması ve ticari hayatının gelişimine olağanüstü katkı 
yapacak. Ankara, yeni ulaşım ağı sayesinde, çevre kentlerle birlikte hızlı bir kalkınma sürecine girecek. Yeni ulaşım ağı, 
ana kavşağındaki Ankara'yı ülke sanayileşme ve kalkınmanın da dinamosu ve 
aynı zamanda dünyada önemli bir ticari 
ve ekonomik merkez haline getirecek. 


Bildiğiniz gibi Ordumuz bir ayı aşkın 
bir süredir Suriye topraklarında, 
terör unsurlarına karşı bir operasyon 
yürütüyor. “Zeytin Dalı” operasyonu 
hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi 
alabilir miyiz? 

Uzun yılladır Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve bölmek için terör örgütüne 
açık gizli her türlü desteği verip, ülkemizin enerjisini tüketen, ekonomik gelişimine sekte vuran, kaynaklarını israf ettiren 
dış odaklar, oyunlarına devam ediyor. 
Güney sınırımız boyunca konuşlandırdıkları PYD-YPG gibi PKK unsuru terör 
oluşumlarına binlerce TIR dolusu silah 
ve mühimmat taşıyanlar, bir terör kuşağı 
oluşturmaya çalışıyorlar. Devamında da 
Türkiye ve diğer ülkelerden koparmayı 
hayal ettikleri topraklar üzerinde kukla 
bir devlet kurma planlarını hayata geçirmek istiyorlar. 


Ancak şunu çok net bilmeliler ki artık 
o eski Türkiye yok! Uzun yıllardan sonra 
ilk kez güçlü bir lider çıkaran ve tek parti yönetimiyle istikrarı sağlayan Türkiye, 
ekonomik ve sosyal kalkınma yolunda 
çok büyük aşamalar katetti. Dış politika- 
da da eğilmeyen, kendi milli politikasını 
geliştirip uygulayabilen güçlü bir Türkiye var artık. Geçmişteki gibi kapılarda 
bekletilen liderler, hakkında kendine 
danışılmadan alınan kararlar karşısında 
boynunu büken bir ülke artık yok. Şimdi, 
dünyada sözü dinlenen, güçlü bir devlet 
ve lideri var. 

Şanlı Ordumuzun Zeytin Dalı 
operasyonu oda 
bunun bir tezahürüdür. BM sözleşmesinin 5'inci 
maddesinde yer 
alan meşru müdafaa hakkımızı 
kullanarak Türk 
Silahlı Kuwetleri 
ve Özgür Suriye 
Ordusu ile terör unsurlarını hedef alan 
bir operasyon sürdürüyoruz. Şükürler 
olsun; artık bizim onaylamadığımız hiçbir planı hayata geçirmelerine izin vermeyecek güçteyiz. 15 Temmuz hain fetö 
girişiminde de gördük ki milletimiz böyle 
hainlere geçit vermemiş ve hiçbir zaman 
da vermeyecek ferasete sahiptir. Türk 
milleti; ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmeye her zaman hazır 
kahraman evlatları ile tarih boyunca bir 
“Ordu-millet” olmuştur hep. Bugün de 
aynısı geçerlidir. Şunu çok iyi bilsinler ki, 
Ortadoğu'da bize rağmen hiçbir statüyü, 
paradigmayı hayata geçirmelerine izin 
vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Sten büyüktür” sözleriyle Türkiye'nin dünyadaki 
bütün mazlumların din, dil, ırk, mezhep 
ayrımı yapmadan tüm mazlumların umudu olmuş, insani ve vicdani bir sorumluluk olarak her daim yanlarında olacağını ifade etmiştir. Türkiye, güçlü liderle 
güçlü duruşunu ortaya koymuştur. Tüm 
terör unsurları ile bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelesini sürdürerek 
hiçbir kirli oyuna gelmeyecek kadar basiretli bir millet, kararlı bir lider ve kahraman bir orduya sahiptir. İçerde ve dışarıda bu hainlerin oyunlarını bozacak ve 
hak ettikleri cezayı verecektir. 

Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleş- 


tiren askerlerimize ve sivil yöneticilerimize Türk milletinin bir evladı olarak 
minnet duygularımı ifade ediyor, Cenabı 
Hak'tan kahraman Mehmetçiğimizin kılıcını keskin etmesini, vatan uğruna canını veren şehitlerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 


Son alarak eklemek istediğiniz bir şey 
var mı? 

Hem Ankara hem ülke kalkınması için 
çok önemli bir konu; gençler... 2023 hedeflerine ancak gençlerin proje ve çalışmaları ile ulaşabiliriz. En büyük yatırımı 
gençler için yapmak zorundayız. Bunu 
hem eğitim anlamında söylüyorum, hem 
de girişimcilik... Gençleri girişimciliğe 
özendirici politikaları etkinleştirmeliyiz. 
Günümüz gençliği çok farklı. Eskiden 
'icat çıkartma' denirdi, şimdi icat çıkaran bir nesil var. Dünyayı çok yakından 
bilen, takip eden bir nesil var. Gençlerin 
fikir, icat, buluş, patent, faydalı model 
konularındaki çalışmalarını, girişimcilik 
faaliyetlerini sonuna kadar destekleyerek 
ülke kalkınmasına katkılarını maksimum 
seviyeye çıkarmalıyız. Daha güçlü bir Ankara, daha güçlü bir Türkiye için, odağın- 
da öncelikle gençliğin yer aldığı projelerle, gece gündüz çalışmalıyız. Bu konuda 
devletin yanı sıra STK'lara da büyük görev düşüyor. 

AK Parti'nin 2023 ve 2071 gibi hedeflerinden, Büyük Türkiye idealinden heyecanlanan birisiyim. Türkiye, giderek 
tarih sahnesindeki o güçlü yerini yeniden 
alıyor. Dünyaya örnek medeniyetimizin 
tekrar dirilmesini istiyorum. O büyük çınarın gölgesinin genişlemesini düşlüyorum. Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, 
ekonomik büyüme-hızlı kalkınma yürüyüşünü koşuya çevirmesini istiyorum. Bu 
gerçekler ışığında; 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmanın formülü, milletçe birlik 
olup kenetlenmektir. Büyük Türkiye'nin 
olmazsa olmazı güçlü liderdir. 

Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'si 
için 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri hayati önem taşıyor. Yeni dönemde Türkiye, demokratikleşme ve kalkınma alanında atağa 
geçecek, bizi kimse tutamayacaktır. Ülkemiz daha da büyüyecek ve hedeflerine 
ulaşacaktır. Güçlü lider ve birlik ruhuyla 
Türkiye, daha rekabetçi ve yenilikçi bir 
ortamda ekonomik büyümeye hız verecek, 2023 ve 2071 hedeflerine koşar adım 
yürüyecektir. 
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'Enerji yatırımımız sürecek' 


Birçok sektörde yatırımları bulunan Çelikler Holding bu yıl özellikle enerji sektörüne 
odaklanmış durumda. Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, “Bu yıl 
termik kurulu gücümüzü 700 MW'lık yeni yatırımımızla 1.875 MW'a çıkarıp üretim 
payımızı da yüzde 4 seviyelerine çıkaracağız” diyor... 


TEMELLERİ 1958 yılında Osman Çelik tarafından atılan Çelikler Taahhüt, 
şu anda grup firmalarıyla birlikte Çelikler Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. İnşaat-taahhüt, 
enerji, madencilik ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çelikler Holding, 
inşaat sektöründe otoyol, köprü, demir- 


7 yolu, havalima- 
( nı, metro, Üst 
( yapı, alt yapı, 


pe baraj inşaatları ve dekapaj, 
ÇELİKLER hazır beton ve 

travers üretimi 
ve satışı yapıyor. Başta kömür olmakla 
birlikte bakır, krom ve mermer rezervi 
bulunan maden sahalarında işletmecilik yapan holding, turizm sektöründe ise 
Ankara'daki Grand Ankara Oteli'nin işletmeciliğini sürdürüyor. Holding enerji 
sektöründe ise termik santrallerin yanı 
sıra yenilenebilir enerji kapsamında Jeotermal ve hidroelektrik santrallerde 
elektrik üretimi yapıyor. Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 


Çelikler Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Çelik 


Çelik'le holdingin faaliyetleri üzerine 
kapsamlı bir söyleşi yaptık... 


Çelikler Holding 2018 yılı ve 
sonrasında hangi sektörlerde 
büyümek istiyor? 


60 yılı aşkın tecrübemizi katma değere çevirmek adına, mevcut sektörlerimiz- 
de ülkemizin büyüme hızına paralel ve 
destek olacak şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Kısa vadede yeni bir sektöre girme düşüncemiz bulunmamakla beraber, 
ülkemiz ve şirketimizin paydaşlarının 
yararına olabilecek iş fırsatlarını değerlendirmeye her zaman açık olduk. Mevcut durumda ise hem taahhüt tarafında 
yeni işler alarak büyümekteyiz, hem de 
enerji üretimi konusunda yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettirmekteyiz. İş 
hacmimizi büyütürken bir yandan da yeni 
teknolojilerin kullanımı ile verimliliğimizi artırıyoruz. 


2018 yılı projeksiyonunuzda hangi 
konular öncelikli ve hangi alanlarda 
yatırım yapacaksınız? 

2018 yılı içerisinde hali hazırda devam 
eden Seyitömer ve Tunçbilek Termik 
Santrallerimizde baca gazı arıtma yatırımları yapıyoruz. Bunun yanı sıra, Seyitömer santralinin yanına, linyit ocağında 
bulunan düşük kalorili marn (bitümlü şey 
olarak da bilinir) malzemesini de verimli 
ve çevreye en saygılı şekilde yakabileceğimiz ve kurulu gücü 700 MW olacak olan 
yeni santralimizin sözleşme çalışmaları 
devam ediyor. Yine 2017 yılı içerisinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın düzenlediği ihale neticesinde ortaklarımız olan Kolin ve Kalyon firmalarıyla 
birlikte kazandığımız Çayırhan-B projesinin de devam ettiğini belirtmem gerekir. 
Burada Türkiye'de ilk defa süper kritik 
ve akışkan yatak teknolojilerine sahip 
800 MW kurulu gücünde bir termik santral inşa edeceğiz. Aynı zamanda santralin 
yanındaki yeraltı maden ocağının da yatırımını bu kapsamda gerçekleştireceğiz. 
2017 yılında Sultanhisar bölgesinde yatırıma başladığımız 22.4 MW'lik bir adet 
Jeotermal santralimiz bu yıl devreye girecek. Yine Pamukören bölgesinde 32 MW 
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bir adet santralimiz bu yıl içinde devreye 
alınacak ve bununla beraber üstünde çalışmalarına devam ettiğimiz yeni santral 
yatırımlarımız da bu yıl içinde sonuçlandırılacak. 


Enerji alanında mevcut yatırımlarınız 
nelerdir? Bu yatırımlarınızda kapasite 
artırımı düşünüyor musunuz? 

Özelleştirme kapsamında 2013 yılında almış olduğumuz Seyitömer Termik 
Santrali ve 2015 yılında almış olduğumuz 
Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerimiz mevcut. Termik olarak mevcut 
kurulu gücümüz 1.175 MW. Bu santrallerden elde edilen yıllık üretimimiz yaklaşık 8.500 GWh mertebelerinde. Bu da 
demek oluyor ki 2017 yılı için Türkiye'de 
üretilen toplam enerjinin yüzde 3'lük kısmını termik santrallerimizde ürettik. Hedefimiz de termik kurulu gücümüzü 700 
MW'lık yeni yatırımımızla 1.875 MW'a 
çıkarıp üretim payımızı da yüzde 4 seviyelerine çıkarmaktır. 

Yenilebilir enerji türü olarak jeotermal kaynaklardan elektrik üretimimiz 
gün geçtikçe artıyor. Santrallerimizin bulunduğu Aydın Büyük Menderes havzası 
zengin jeotermal enerji kaynaklarına sahip. Hali hazırda üretim yapan altı santralle birlikte toplamda 148.8 MW kurulu gücümüz bulunuyor. Yatırımı devam 
eden iki santralimizin de devreye girmesiyle kurulu gücümüz 180 MW'a çıkacak. 


Önümüzdeki dönemde yenilenebilir 
enerji ve maden başta olmak üzere 
yerlileştirme çerçevesinde önemli 
adımlar atılacak. Siz bu alanlarda 
yatırım planlıyor musunuz? 
Yenilenebilir enerji alanında özellikle 


jeotermal enerji yatırımlarımıza ivme kazandırdık. Jeotermal enerji; yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji 
türüdür. Jeotermal enerji, Türkiye'nin 
enerji sektöründe en çok ilgi gösterilen, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Türkiye; Jeotermale dayalı elektrik 
üretiminde 1100 MW ile Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye'deki üretim lisanslı 41 adet 
jeotermal elektrik santralinden altısı bize 
ait. Hedefimiz 2020 yılına kadar santral 
sayımızı ikiye katlamaktır. Madencilik 
sektöründe faaliyet gösterdiğimiz yerler- 
de de kömürün temiz şekilde çıkarılmasına ve kullanılmasına yönelik yatırımlar 
yapmayı düşünüyoruz. Seyitömer Termik 
santralinde 700 MW'lık yerli kömür yatırımı yapmak için çalışmalara başladık. 


Bunun yanı sıra Çayırhan'da ortaklarımız ile beraber yürüttüğümüz 600 MW 
büyüklüğünde bir termik santral yatırımı 
ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. 


Enerji sektöründe verilen destekler 
ve teşvikleri değerlendirdiğinizde 
yatırımcı için cazip fırsatlar var mı? 
Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımızın son dönemde yerli kömür 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili 
yaptığı çalışmaları ve bu konulara verdiği 
önemi takdir ediyoruz. İnanıyoruz ki çok 
kısa süre içerisinde yerli ve milli kaynaklarımız fazlasıyla devreye alınacak. Bu 
yatırımların ülkemizin milli ekonomisini 
güçlendirmesi ve cari açığını azaltılması 
ciddi bir şekilde gündemde. Bu konuda 
Sayın Bakanımız Dr. Berat Albayrak'ın 
sektöre verdiği önemi ve yaptığı çalışmalarını da takdirle izliyoruz. Yine son dönemde Bakanlığımız tarafından termik 
santrallere alım garantisi verilerek ihale 
edilen santral projelerini olumlu karşılıyoruz. Bunun yanı sıra yerli kaynaklar 
ile üretim yapan termik santrallere, ilgili 
bakanlıklarımızın verdiği destekler bizleri de yatırım yapma konusunda motive 
ediyor ve bu destekleri sektör temsilcileri 
olarak minnetle karşılıyoruz. Diğer yandan yenilenebilir enerji kaynaklarından 
jeotermal yatırımlarında YEKDEM desteğinin 2020 sonrası için de teşvik edilmesi gerekliliğini destekliyoruz. İlk etapta 
yatırım maliyetleri çok yüksek olduğundan projelerin alım garantilerinin desteklenmesi yatırımcılar için önem arz ediyor. 
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Kazanç garantili 
yatırım sistemi 


Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından A4.H.K. Gayrimenkul ve İnşaat 
Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü Ali Hakan Karahalil, uyguladıkları 
“Kazanç Garantili Sistemi” bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi... 


GAYRİMENKUL yatırım danışmanlığı 
şirketi AHK Gayrimenkul başlattığı “Kazanç Garantili Satış Sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu modelde 
başarılı örnekler sunan firma, sektörde 
kendisini ayrıştıran bu modeli 2018 yılında da sürdürmeyi planlıyor. AHK Gayrimenkul ve İnşaat Yatırım Danışmanlığı 
Genel Müdürü Ali Hakan Karahalil, sorularımızı yanıtladı. 


2017 yılı A.H.K. Gayrimenkul'e neler 
yaşattı ve neler kattı? 

Geçtiğimiz yılların da desteği ile son 
derece verimli bir yıl geçirdik. Satışlarına 
devam ettiğimiz İzmir Torbalı Arsa Yatırım Projemize 2017 yılı içerisinde yeni 
müşteriler ve yatırımcılar kattık. Ailemize katılan yeni müşterilerimiz ve yıllardır 
bizimle çalışan dostlarımız ile beraber 
büyümeye devam ettik. Bunun yanı sıra 
önümüzdeki yıllar için de firmamızı ve 
sistemimizi geliştirecek bazı Ar-Ge çalışmalarında bulunduk. Kısaca her ne kadar 
2017 yılı piyasalar açısından biraz sıkıntılı 
geçse de biz koşmaya devam ettik. 


2018 yılı için beklentileriniz neler, yeni 
projeler var mı? 

Yeni yılda öncelikli hedefimiz, aynen 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi hiç durmadan 
bu doğru yolda ilerlemeye devam etmek 
olacak. Yaklaşık 10 yıldır yatırımcılarımız 
ile beraber adeta bir kartopu gibi başlayıp büyüttüğümüz bu aileyi daha da büyütmeyi ve yatırım grubumuza yeni üyeler katmayı arzu ediyoruz. Artık mevcut 
yatırımcılarımız ve özellikle sistemimize 
yeni girmek isteyen gayrimenkul yatırımcıları yeni yılda bizden yeni bir proje 
alanı bekliyorlar. Bunun için o kadar yogun soru ve talep alıyoruz ki kesin olarak 


aynen İzmir projemizde yaptığımız gibi 
2018'de de yeni proje bölgemizde ön talep toplama sureti ile satış yapmaya başlayacağız. Yeni proje bölgemiz kesinleşir 
kesinleşmez ön talep ile 400 ile 500 dönüm arasında arsayı ilk etapta satacağımızı öngörüyoruz. Yeni proje bölgemiz 
henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte 
bununla ilgili çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Son yedi yıl içerisinde 
sadece üç adet Arsa Yatırım Projesi gerçekleştirmiş olup bu konudaki titizliğimiz 
ve hassasiyetimizden ötürü elimizden 
geldiğince dikkatli davranmak suretiyle 
yeni proje bölgemizi en kısa zamanda kesinleştirmeyi düşünüyoruz. 


Ekonominin lokomotifi olan inşaat 
ve gayrimenkul sektörü 2018'de de 
büyümesini sürdürecek mi? 


AA 


gi A 


Ali Hakan 
Karahalil 


2017 yılında olumsuz bazı ekonomik 
koşullara rağmen inşaat ve gayrimenkul 
sektörü orta-üst seviyede bir seyirle gelişimini devam ettirdi. Özellikle orta ölçekli büyük şehirlerde açılan yeni plan 
alanları ve yeni gelişen bölgelerdeki üst 
yapı projeleri ile inşaat sektörü büyümeye devam etti. Fakat bu konuda önemli 
bir noktaya özellikle değinmek istiyorum. Öncelikle temelde inşaat sektörü 
gayrimenkul sektörünün üzerine oturan 
bir unsur. Dolayısıyla ne kadar başarılı 
bir inşaat projesi yaparsanız yapın satış 
ve pazarlama faaliyetleriniz profesyonel 
seviyede değilse projenizi verimli bir biçimde satamazsınız. Bundan ötürü gayrimenkul sektöründe her zaman daha iyi 
bir altyapı, denetim sistemi ve kurumsal 
kimliklere öncelik verilmesi gibi hususlarda önümüzdeki yıllarda devletimiz tarafından daha büyük bir hassasiyet gösterilmesi ve tedbirler alınması gerekiyor. 
Amerika, Avrupa hatta Ortadoğu'da bile 
gayrimenkul işinin bir branş ve meslek olduğu global bir sistem mevcut. Ülkemizde ise “ben bu evi satarım” diyebilen herkesin gayrimenkulcü olduğu, sistemsiz 
bir halde bu yapıyı yanlış bir biçimde sürdürmeye devam ediyoruz. Gayrimenkul 
sektörü ile ilgili bu altyapının mümkün 
olabildiğince en doğru şekilde bir sisteme 
konulabilmesi halinde inşaat sektörü de 
bundan en iyi şekilde nemalanacak. Bunun üzerine inşaat sektörü de daha hızlı 
ve daha doğru bir gelişim sağlayabilecektir. 


2023 vizyonu için neler 
söyleyebilirsiniz? Sizin gelecek 
hedefleriniz neler? 

Biz 2023 yılında ülkemiz için her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz. Şu 
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anda sürmekte olan terörle mücadele 
kapsamındaki hükümetimizin girişimleri olumlu olarak sonuçlanacak ve ardından oluşacak güven ortamı ve yapılacak 
yatırımlar ile beraber ülkemiz her açıdan 
daha iyi bir noktaya gelecektir. Bizde 
A.H.K. Gayrimenkul olarak gerçekleştirdiğimiz Arsa Yatırım Projelerimiz ile bu 
gelişime ve büyümeye en iyi şekilde katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam 
edeceğiz. 


Projeleriniz yatırımcılara ciddi 
kazançlar elde ettiriyor. Bu başarılı 
projeleriniz devam edecek mi? 

Adana Sarıçam, Bursa Gürsu ve son 
olarak İzmir Torbalı Arsa Yatırım Projelerimizde tüm müşteri ve yatırımcılarımıza güzel kazançlar elde ettirdik. Bu 
projelerimizdeki imar planı, altyapı çalışmaları ve ardından gerçekleşecek olan 
üst yapı çalışmaları ile beraber önümüzdeki yıllar boyunca da her aşamada yatırımcılarımız daha çok kazanmaya devam 
edecekler. Daha doğrusu bizim projelerimizde bir kere değil birçok sefer kar elde 
edebilmek ve sermayeyi katlayabilmek 
mümkün. Bu tabi ki yatırımcımızın yatırımına bakış açısı ve bekleme süresi ile 
de ilgili bir durum. Kısaca biz her vadede 
yatırımcılarımıza kazandırmaya devam 
edeceğiz. 

A.H.K. Gayrimenkul olarak 2018 yılının ikinci yarısında yeni Arsa Yatırım 
Projemizi ilan edeceğimizi tahmin ediyoruz. Son bir buçuk yıl içerisinde takip ettigimiz dört ilin ardından son olarak bunu 
iki ilimize kadar düşürdük. Yeni illerin ve 
plan bölgelerinin konumları ve özellikleri birbirinden çok farklı fakat uzun süren 
araştırma, değerlendirme ve takibimizin 
ardından bu kararda sona yaklaşmış durumdayız. 


Yeni proje bölgenizde de “Kazanç 
Garantisi” verip aynı sistemi 
uygulayacak mısınız? 

2011 yılından bu yana gerçekleştirdigimiz üç proje bölgemizde de “Kazanç 
Taahhüt Sistemi”mizi uyguladık. Uygulamanın da ötesinde tüm projelerimizde 
yatırımcılarımıza verdiğimiz sözlü ve yazılı garantilerimizin hepsinde fazlası ile 
kazandırdık ve başarılı olduk. Zaten bu 
sayede de büyümeye devam ettik. 

Yeni proje bölgemizde de elbette tüm 
yatırımcılarımıza Kazanç Garanti Sistemimizi uygulamaya devam edeceğiz. 


A.H.K. Gayrimenkul ve İnşaat 
Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü 
Ali Hakan Karahalil 


Hatta bu yeni proje bölgemizde yıl bazın- 
da minimum kar garantisi sözü de vereceğiz. Örneğin yeni proje bölgemizde yatırım yapan bir arsa yatırımcımız birinci 
yılın sonunda minimum yüzde 30, ikinci 
yılın sonunda minimum yüzde 70, üçüncü yılın sonunda minimum yüzde 125 
ve dördüncü yılın sonunda ise minimum 
yüzde 200 kar elde edecektir. Biz şu ana 
kadar tüm arsa yatırım projelerimizde az 


önce bahsettiğim oranlardan daha fazlasını kazandırmayı başardık. Yeni açıklayacağımız Arsa Yatırım Proje bölgemizde ise bu karı minimum seviyede az önce 
belirttiğimiz oranlarla garanti edeceğiz. 
Gördüğünüz üzere projemizde uyguladığımız minimum kazanç oranlarımız bile 
piyasadaki birçok yatırım enstrümanından çok daha fazla ama daha az riskle kazandırabilmektedir. 
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Otonomi hızla büyüyor 


Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüğü, Esenboğa Yolu'ndaki 375 dönümlük 
alanda faaliyete geçen otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi, hızlı 


AVRUPA ve Ortadoğu'nun en büyük 
otomotiv ticaret ve yaşam merkezi olan 
ve otomotiv sektörünün kalbi haline gelen Otonomi, her geçen gün büyümesini 
sürdürüyor. Esenboğa Yolu Akyurt Kavşağı'ndaki 375 dönümlük alanda kurulan 
Otonomi, zengin portföyü, mükemmel 
işleyişi, çok yönlü ve entegre hizmetleriyle otomotivde yeni ve farklı bir dünyanın kapılarını aralarken; Ankara şehri de 
özellikle ikinci elde olmak üzere sektörün 
de başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. 
Otomotiv piyasasını kökten değiştiren, 
özellikle ikinci elde çıtayı yükselterek bu 
işi kurumsal bir yapıya kavuşturan Otonomi projesinin fikri oluşumu, 2009'a 
uzanıyor. İkinci el araç ticaretinde uzun 
yıllardır faaliyet gösteren Aydın Erkoç 
öncülüğündeki bir grup girişimci, sektöre 
bir standart getirmek, olumsuz yargıları 
silerek güveni tesis etmek ve işe saygınlık kazandırmak için o tarihte yola çıktı. 
Şehir içine dağılmış halde bulunan; trafiği, sosyal hayatı olumsuz etkileyen apartman altı galerilerde, bazı internet sitelerinde ya da kayıt dışı biçimde ayaküstü 
satış yapan kişilerce yürütülen; çeşitli suiistimaller ve güven probleminin yaşandı- 


büyümesini sürdürüyor... 


ğı 2. el araç ticaretini kurumsal bir yapıya 
kavuşturma hedefi ile Otonomi projesi 
oluşturuldu. Bunun için de sektörde faaliyet gösteren kişiler, önce 2009 yılında 
Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) 
çatısı altında toplandı. Bu birlikteliğin 
devamında Başkent Otomotivcileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, daha sonra da 
Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) kuruldu. 


Otonomi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 


e. Km 


VW 


Ankara'daki tüm oto galerilerini bir 
arada toplayacak ve sadece Türkiye'nin 
değil Avrupa'nın da en büyük otomotiv 
yaşam merkezini hayata geçirme amacıyla yola çıkan 225 kişi, ilk iş olarak 
2011 sonlarında TOKİ ihalesine girerek 
Esenboğa Yolu'ndaki 375 dönümlük 
arsayı Satın aldı ve 2013 yılında Otonomi projesi için ilk kazma vuruldu. Daha 
sonra galerici esnafından yeni katılımlarla kooperatifin üye sayısı 343'e ulaştı. 
Otonomi inşaatının 2016 yılında tamamlanmasıyla, Türkiye'de oldukça zor olan 
bu iddialı proje hayata geçirildi. Üstelik 
Otonomi'yi hayata geçirenler bunu tamamen kendi bünyesinde sağladığı güç birliği ve öz kaynakları ile gerçekleştirdi. 


OTONOMİ'YE VIP AÇILIŞ... 

MASFED ve BOD tarafından 500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen Otonomi, Kasım 2016 başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
hizmete açıldı. Bugün gelinen noktada 
sektörde güven tesis eden ve tüm işlemlerin aynı yerde gerçekleştirildiği ve örnek 
teşkil eden merkez yakında hayata geçecek 2. Etabı, yanı başındaki arsanın alımıyla yapılması planlanan yeni işyerleri 
ve bünyesine kattığı önemli markalar ile 
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büyümesini de hızla sürdürüyor. 


SEKTÖRDE BİR MİLAT 

Faaliyete geçişiyle birlikte otomotiv piyasasında yeni bir dönemi başlatan Otonomi, motorlu araç ticaretini bir 
standarda kavuşturarak kurumsallaştırma yanında saygın, güvenilir bir mesleki 
faaliyet haline getirmeye ve aynı zamanda Ankara ve ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlamaya başladı. Otonomi'nin 
kapılarını açması ve şehir içindeki galerilerin taşınması ile showroomlar faaliyetine başladı ve Türkiye'nin dört bir yanından alıcı ve satıcıların ilk uğrak yerleri 
oldu. Otonomi içindeki noter ve ilk banka şubesinin de faaliyete geçmesiyle birlikte, araç alım satımları hızla arttı, canlı 
bir piyasa oluştu. Böylece vatandaşların 
zengin marka ve fiyat seçeneklerini degerlendirerek ihtiyaç duyduğu aracı tüm 
yasal işlemlerini aynı yerde gerçekleştirip, testleri yapılmış biçimde ve Otonomi 
garantisiyle satın alabildiği yeni dönem 
başlamış oldu. Yeni açılan market, kafe, 
restoranlar gibi bazı hizmet birimleri de 
faaliyete geçti. Sosyal anlamda da hızlı 
bir gelişim devam ederken vatandaşlar 
tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor. 

Otonomi'de 2. el araçlar için 551 showroom ve sıfır araçlar için de 10 oto plaza 
bulunuyor. İkinci el araç ticaretine yönelik birimler dışında, sıfır araçlara yönelik 
oto plazalar da faaliyete geçmeye başlıyor. Bunlardan ilk faaliyete geçen Renault-Dacia oldu. 


BÜTÜNLÜKLÜ HİZMET 

13 işyerinden oluşan bir teknik servis 
bölümünün de yer aldığı Otonomi'de, 
araç satış mağazaları ile birlikte yedek 
parça, otomobil camı, akü satan işyerleri, 
tamir bakım servisleri, bankalar, noter ve 
trafik tescil bürosu, bir ekspertiz merkezi, 
test sürüş alanı, bir fotoğraflama merkezi 
ve filo kiralama hizmetleri de bulunuyor. 

Sıfır ya da 2. el araç almak isteyenler, binlerce aracın sergilenip 
alım satım işleminin aynı yerde yapılabildiği Otonomi'de kapı kapı 
gezmek yerine aradığı her marka 
ve model aracı aynı çatı altında, bir 
arada bulabiliyor, farklı marka ve 
fiyat seçeneklerini değerlendirilebiliyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaç 
duyduğu aracı tüm yasal işlemlerini 
aynı yerde gerçekleştirip her türlü 


in 
| Aydın Erkoç 


testleri yapılmış biçimde ve Otonomi garantisiyle satın alabiliyor. Otonomi; günlük 11 bin ziyaretçi ağırlayacak, günde 9 
bin araç giriş çıkış yapacak ve aynı anda 
12 bin araç sergilenebilecek kapasitede... 


ÇOK YÖNLÜ “YAŞAM MERKEZİ” 

Otonomi içinde ayrıca çeşitli konular- 
da 28 işyeri ve 48 de ofis bulunuyor. İçinde akaryakıt istasyonu, beş yıldızlı otel, 
kafe ve restoranlar ile fast food alanlarından eczaneye, kuaförden süpermarkete, 
kuru temizlemeden kırtasiyeye, camiden 
AVM'ye diğer tüm hizmet birimlerinin 
yer aldığı Otonomi'de aynı zamanda zengin alışveriş mekânları, sosyal yönü olan 
birimler, aileler ve çocukları için zengin 
sosyal aktiviteler de art arda devreye giriyor. Pazar günleri de hizmet veren Otonomi, tüm bu özellikleri dolayısıyla sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda 
ailelerin tam gün vakit geçirebileceği, 
gezi, eğlence ve gastronomi hizmetlerini 
bir arada bulabileceği çok yönlü bir “yaşam merkezi”... 


ONLINE ALIŞVERİŞ HİZMETTE 
Ankara'da 2016 sonunda kapılarını 
açan Avrupa'nın en büyük otomotiv ti- 


caret ve yaşam merkezi Otonomi'nin 
portföyündeki tüm satılık araç bilgilerine 
artık, Www.otonomi.com adresinden ulaşılabiliyor. 

Ankara Esenboğa Yolu üzerinde 375 dönümlük bir alanda kurulan 
Otonomi'nin portföyündeki tüm satılık 
araçlara ait bilgiler artık www.otonomi. 
com.tr adresindeki web sitesinden online 
olarak görülebilecek. Otonomi'nin son 
web teknolojileri kullanarak dizayn edilen ve sadece araç alım satımı üzerinde 
yoğunlaşacak web sitesi, benzer sitelere 
göre çok daha hızlı ve kolaylaştırıcı farklı 
özellikleri bünyesinde barındırıyor. Otonomi web sitesi Türkiye ve Avrupa'da 
mevcut tüm araç tiplerini içeren ve sürekli güncellenen bir veri tabanına sahip. 
Sitede, sorunlara ve taleplere hızlı cevap 
verme özelliği, temel öncelik olarak benimseniyor. 


ANKARA TRAFİĞİ NEFES ALDI 

Şehir içindeki galerilerin Otonomi'ye 
taşınması ile bunların portföyünde bulunan ve şehir içi trafiği olumsuz etkileyen, 
kaldırım işgalleri ile yayaların ve mahalle esnafının hayatını zorlaştıran binlerce 
aracın çekilmesi sayesinde trafikte rahatlama sağladı. Oto galerilerin yoğunlaştığı 
Emek, Bahçeli, Aydınlıkevler, Cebeci ve 
Çankaya gibi semtlerdeki trafik tıkanıklığı, kaldırım işgalleri ve otopark sorunu 
da çözüm yolunda önemli bir aşama kaydetti. 


“HER YERE BİR SAAT” 

Esenboğa Havalimanı'na 2 kilometre 
mesafede oluşu Otonomi'yi yalnızca Ankara değil, Türkiye'nin her yeri hatta yurtdışı için de hizmet vermeye aday bir ticaret merkezi haline getiriyor. Otonomi'ye 
her yerden ulaşım kolaylığı, “Otonomi 
Türkiye'nin her yerine bir saat” sloganı 
ile dile getiriliyor. Ayrıca yakında başlaması beklenen Havaalanı metro projesi de bunu destekliyor. 

Tam doluluğa ulaştığında 
5 bin kişilik istihdam sağlayacak olan Otonomi Ankara için, özellikle Çubuk, Akyurt ve Pursaklar'daki gençler 
için umut veren bir proje... 2. 
Etap'ın yakında başlayacağı 
OTONOMİ her geçen gün büyümeye; sektöre, istihdam ve 
ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. 
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ANKARA 


Seçkin projelerin 
çözüm ortağı 


Rezerv Danışmanlık seçkin inşaat firmalarının inşa ettiği ticari ofis, home office, 


konut ve karma projeleri için günün koşullarına uygun çözümler üreterek, 
pazarlama ve satış hizmeti veriyor... 


Gizem 
Aytekin 


KARARLI, yenilikçi ve vizyoner kimliğiyle bir araya gelen 5 farklı karakterin 
hayata geçirdiği Rezerv Gayrimenkul, 
başarıdan başarıya koşuyor... Dilşad Yaşar, Gizem Aytekin, Ceren Dündar Yurtseven, Ebru Sayıl Yıldırım, Ayfer Gürses tarafından kurulan ve kısa zamanda 
sektörde önemli bir yer edinen Rezerv 
Gayrimenkul'un çalışmalarını ve başarılarının şifrelerini şirket ortaklarından 
Dilşad Yaşar, Para'ya anlattı... 


Öncelikle sizi tanıyalım; Rezerv 
Gayrimenkul ve ortaklığınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Biz 5 farklı karakter; kararlı, yenilikçi 
ve vizyoner kimliğimizle bir araya gelerek 
“İnanmak başarmanın yarısıdır?” sözünü 
benimsedik ve adımızı duyurmayı başardık. Sürekli değişen ve gelişen gayrimenkul sektörünü sıkı takip eden 5 farklı kimlik olarak başarının şifresini oluşturduk. 
Rezerv Danışmanlık olarak seçkin inşaat 
firmalarının inşa ettiği ticari ofis, home 
office, konut ve karma projeleri için günün koşullarına uygun çözümler üreterek, pazarlama ve satış hizmeti veren 
uzman ve güvenilir bir iş ortaklığı sunuyoruz. Projelerin planlanmasından yeni 
sahiplerine teslimine kadar tüm süreçleri 
profesyonel şekilde yürütüyor, inşaat şirketleri üzerinden önemli bir yükü alırken 
kârlılıklarının artması amacını güdüyoruz. Projelerin Satış ve Pazarlama faali- 


yetlerindeki en önemli unsur müşteri 
ilişkilerini gerçekleştiren ve yöneten gayrimenkul danışmanlarının verimliliğidir. 
Tam da bu noktada bizim ekibimiz içinde hedef ve sonuç odaklı, detaycı, geliştirici, analitik, yenilikçi, takipçi, üretken, 
titiz ve disiplinli karakterlerin bir araya 
gelmesi mutlak başarıyı getiriyor. Çalıştığımız gayrimenkul markalarını iş ortağımız olarak görüyor; tüm bilgi, birikim 
ve deneyimlerimizi proje için kullanıyor, 
başarıya birlikte ulaşıyoruz. 

Gelişen ve farklılaşarak büyüyen bu 
sektörde, satış ekiplerinin yetersizliği, 
firmalara sonradan entegre edilen satış 
danışmanlarının adaptasyon sorunları, 
takım çalışmasına yatkın olmayan eleman seçimleri, yatırımcıyı ikna edebilecek gerekli genel kültür, ekonomi, siyaset 
ve hızla değişen dünya gündemini takipte 
eksik personel seçimleri, projelerin yakalaması gereken ivmeyi düşürüyor ve biz 
de bu eksikliği fark ederek eğitim odaklı 
bir firma olma yolunda ilerliyoruz. Rezerv Danışmanlık, bünyesindeki projelerde yer alacak profesyonel satış ekibine 
sürekli güncel eğitimler vererek etkin ve 
güçlü ekipler oluşturuyor. 

Gayrimenkul markalarının tüm proje, pazarlama ve satış süreçlerini etkili 
bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler 
sunmak, sunduğu yenilikçi hizmet kalitesiyle Ankara'dan başlayarak zamanla 
tüm Türkiye'de en çok tercih edilen proje 


Ebru Sayıl 
Yıldırım 


Ayfer 
Gürses 


pazarlama ve satış markası olmak Rezerv 
Danışmanlık'ın hedefleri arasında yer 
alıyor. Bizlerle çalışan ve çalışacak firmalara tek tavsiyemiz: “Satış ve pazarlama 
kaygılarınızı bir kenara bırakın ve sadece 
üretmeye odaklanın.” 


İnşaat sektörünün mevcut durumunu 
değerlendirebilir misiniz? 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 
2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 6.8 oranında azaldı. Konut satışlarında, İstanbul 22.932 konut 
satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 
12.868 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile 
Ankara, 8.305 konut satışı ve yüzde 6.2 
pay ile İzmir izledi. Özellikle son 3 yıla 
baktığımızda sektörün arz/talep eğrisin- 
de dengesiz bir şekilde değişkenlik görülüyor. İnşaat sektörü içerisinde yer alan 
bizler dahil tüm iş kalemleri bu dengesizlikten etkilenmektedir. Arz fazlalığının 
genel olarak sadece ekonomik konjonktüre dayandırılmasının doğru olmadığını 
düşünmekteyiz. Ev sahibi olmak eskiden 
emeklilik hayallerine ve ihtimaller silsilesine dahilken günümüz şartlarında ortalama bir devlet memuru çalışma hayatı 
boyunca banka destekleri ile de olsa en 
az bir daire sahibi olabiliyor. 

Ev artık sadece dört tarafı kapalı başımızı sokacak bir yer kavramı olmaktan çıkarak; sosyal olanaklar, lokasyon, prestij, 
yatırımın geri dönüşü, firma güvenilirliği, 
marka hevesi, kira getirisi vb. değişkenlerle tüketicinin ilk tercih sebepleri haline gelmiştir. 

Günümüzde her yerde konuşulan arz 
fazlasından şikâyet konusu ve projelerin 
boş kalması hâlâ bu değerlendirme kriterlerinin standart satış ve müteahhitlik 
sistemlerinin devam ettirilmesi ile doğrudan ilgilidir. 

Projelerin yapıldığı bölgelere baktığımızda, projenin bulunduğu şehrin eksiklikleri, sosyo-kültürel yapısı, demografik 
yapısı, ekonomik yapısı gibi kriterler göz 
önünde bulundurulmadan yapılan projeler satılamamaya ve arz fazlası oluşturmaya devam edeceklerdir. İhtiyaçlara 
göre farklılaşmak kavramı yatırımcılar ve 
satış pazarlama ekipleri tarafından göz 
önüne alınmadığı sürece satış oranları 
düşmeye devam edecek ve arz fazlasını 
büyüterek sektörün büyük yaralar almasına sebep olacaktır. Yatırımcıların tüm 
bu kriterleri göz önüne alarak kendilerini 
yeniden yapılandırmaları ve konvansiyonel görüşten çıkarak yenilikçi ve çözüm 
odaklı projelerle yatırım yapmaları sektörün tek çıkış yoludur. 


Sektörü 2023 yılında nasıl 
görüyorsunuz? 

Türkiye, inşaat sektöründe özellikle 
son 10 yılda büyük tecrübeler kazanmış 
durumda. Sosyal donatıları, alt yapısı, 
ulaşımı, peyzajı vb. ile tasarlanan ve bir 
yaşam sunan karma projelerle farklılaşan 
sektör oyuncularının büyüme ve ayakta kalma şansı çok büyük; ancak sadece 
konut ve ofis sektöründe yatay büyüme 
gösteren inşaat firmaları giderek güçlerini kaybedecek gibi gözüküyor. Bugün 
kredi desteği sağlanamayan projelerin 
durduğunu her gün haberlerde görüyoruz. Aslında bu yarının habercisi olarak 
görülebilir. 

Konut ve ofiste Araştırma-Analiz- Çözüm üçgenini tamamlayamayan standart 
konut inşaatı üzerine devam eden geleneksel bakışlar az önce de belirttiğimiz 
gibi maalesef arz fazlalığı yarasını büyüterek sektörü kangren hale getirebilir. 

Fakat bu kötü bir senaryo gibi gözükse 
de oluşan zemin farklılaşma odaklı çalışan firmalarımızın dünyada çok başarılı 
noktalara gelmelerini sağlayacaktır. Sürekli üreten ve kendini yenileyen beyinler 
ezber yapanları bitirecek gibi gözüküyor. 


2023 yılında inşaat sektörü kapasite 
olarak büyüse dahi firma sayısı olarak 
mutlaka küçülecektir. Sektörün son 10 
yılda elde ettiği know-how küçümsenecek cinsten değil. Bu sebeple bu tecrübeyi dünyaya açmak sektörü daralmaktan 
kurtaracaktır. 


Sizin 2023 vizyonu çerçevesinde iş 
hedefleriniz nelerdir? 

Bahsettiğimiz gibi yenilenmek ve zamana ayak uydurmak bizim için en önemli hedef. Dün yapılan bir satışı bugün yapmak nasıl imkansız hale geldiyse 1 sene 
sonra aynı tekniklerle tüketiciye ulaşmak 
da imkan dahilinde olmayacaktır. 

Satış konusunda ikna yöntemlerinin 
en önemlisi insanların hayatlarına çözüm 
olanakları sunmaktır. Çözüm odaklı teknikleri geliştirerek ve yatay yerine dikey 
büyümeyi tercih ederek bilgi birikimimizi 
arttırmak ve Türkiye hedeflerine paralel 
bir şekilde kendimizi geliştirmek istiyoruz. Tek bir konuya odaklanarak hayatta kalma stratejisi günümüz dünyasının 
hızında artık mümkün değil bu sebeple 
sektörün değişkenleri ile birlikte hareket 
etmek daha doğru olacaktır. Yatırımlarımızı büyüterek ve hizmet yelpazemizi 
genişleterek 2023 yılına önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde elde edeceğimiz başarılarımızla girmek istiyoruz. 


Şu anda Cubes Ankara projesinin 
satışını yürütüyorsunuz. Projenin 
öne çıkan özelliklerinden bahseder 
misiniz? 

Cubes Ankara, mimarisiyle hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir proje. Her 
şeyden önce hayalleri metrekarelerle sı- 


(Soldan sağa) Dilşad Yaşar, Gizem Aytekin, 
Ceren Dündar Yurtseven, Ebru Sayıl Yıldırım, Ayfer Gürses. 


nırlamak yerine “cube”lerle bir araya 
getiriyor. Bu modüler birimler sayesinde 
sektördeki tüm kalıpları yıkıyor ve satın 
alıcıyı cezbediyor. 

1.000 adet bağımsız bölümden oluşan 
2 ayrı blok halinde planlanan projede, A 
Blok konut, ve exclusive rezidansları; B 
Blok ise ofis, otel ve kurumsal kiralanacak ofisleri kapsıyor. Ankara'nın sosyal 
yaşamına da yeni bir soluk getirmeye 
hazırlanan Cubes Ankara'da atölye ve 
sergi amaçlı hizmet veren Art Zone Sanat Merkezi'nin yanı sıra konser, sinema, 
konferans, tiyatro ve daha birçok etkinli- 
ge ev sahipliği yapacak 2.000 kişilik bir de 
gösteri merkezi yer alıyor. 

740'ın üzerinde oteli ile uzun dönem 
konaklama segmentinin dünyada İideri olan Residence Inn By Marriott, 
Türkiye'de ilk defa Cubes Ankara ile 
anlaşma sağladı. Uluslararası bir işletim 
sisteminin de hayata geçeceği, dünyanın 
en prestijli otel zincirlerinden biri olan 
bu birliktelikle Cubes'te hem kiralamalar 
kolaylaşıyor hem de kirayla yatırımın geri 
dönüşü önemli bir çözüme kavuşuyor. 

Pek çok araştırmanın da ortaya çıkardığı gibi gayrimenkul satın alımlarında yatırımcıyı cezbeden ve kararı aldıran en büyük etken geri dönüş süreleri ve kârlılık 
oranlarıdır. Bölgede bulunan benzer 
projelerle karşılaştırıldığında ortalama 
konut geri dönüş süresi Türkiye'de 16 
yılken Cubes Ankara özelinde bu süre 
9 yıla kadar düşüyor. Biz de satış ve pazarlama stratejilerimizi belirlerken tam 
olarak projenin bu noktasını öne çıkardık ve toplam 1,4 milyar TL değere sahip 
bu projenin yüzde 40'lık satış başarısına 
ulaşmasında büyük rol oynadık. 
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“BİR kent sadece modern binalardan, mükemmel işleyen alt 
yapı tesislerinden ve yeni yollardan oluşmaz. Alanları kent yapan şey, ruhlarıdır ve bu nedenle 
kentlerin ruhuna sahip çıkılmalıdır. Binlerce yıl öncesinden 
süzülüp gelen medeniyetlerin 
yanı sıra genç cumhuriyetin de 
doğum yeri olan Altındağ, bu 
ruha fazlasıyla sahiptir.” diyen 
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ile Para 
Dergisi için konuştuk. 


Ankara'nın tüm tarihi yapıları 
Altındağ'da bulunuyor. Ancak 
aynı zamanda Altındağ, 2004 
ve öncesinde çok sorunlu da 
bir ilçe idi. 2004'ten bu yana 
neler değişti? 

İlk yıllar zorlu geçti. Ankara'ya 
geleli henüz birkaç ay olmuşken, 
Altındağ Belediye Başkanlığına 
aday oldum ve 2004 yılında seçildim. 2004-2006 yılları arasında 
belediyenin kurumsal yapılanmasını tamamlamak için çalıştım. Bırakın yatırım yapmayı, be- 


Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki 


durumunu düzelten Altındağ Belediyesi yatırımlara ağırlık vermeye başladı. Bugün Türkiye'de 
mali yapısı en güçlü belediyelerden biriyiz. Bu 
da yatırımlarımıza yansıyor. Sadece 2017 yılında 
20 büyük yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Yani 
her ay neredeyse 2 yatırımı Altındağ'a kazandırmış olduk. 2004ten bugüne 150'den fazla tesisi hiz- 


'Mali yapısı en sağlam 
belediyelerden biriyiz” 


Ankara'nın tarihi ilçesi Altındağ, bir yandan tarihsel dokusunu korurken bir yandan 
da modern yapılarıyla çevresine ışık saçıyor. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel 
Tiryaki, hiçbir kurum ve kuruluşa tek kuruş borçlarının olmadığını vurguluyor... 


o mete açtık. 


“2017'de 140 milyon liralık 
yatırım yaptık “ 

2003 yılında 33 milyon TL 
olan belediye gelirlerini her yıl 
katlayarak artırdık. Altındağ'a 
özgü dezavantajları avantaja 
dönüştürerek farklı gelir kaynakları bulduk. 2017 yılında gelirlerimiz 312 milyon liraya çıktı. 
2003 yılında yatırıma 2 milyon 
lira bile harcanamazken, 2017 
yılında 140 milyon liralık reel 
yatırım yaptık. Rastgele bütçeler 
yapmadık. Gelir ve gider dengesini sağlamak için kaynaklarımızı etkin ve verimli kullandık. 
Günü birlik, vitrine oynayan işler üretmektense, Altındağ'ın 
gerçek ihtiyaçlarına yöneldik. 
Giderlerimizde de harcama disiplinini sağladık. Uyguladığımız 
“Değişim Yönetimi Modeli” ile 
belediyenin yapısını ve işleyişini 
tepeden tırnağa değiştirdik. Bizden önceki dönemlere ait tüm 
borçlar ödendi ve bugün Altındağ Belediyesi'nin hiçbir kurum 


lediyenin bir bardak çayı almaya dahi parası yoktu. Altındağ'ın ve kuruluşa tek kuruş borcu olmadığı gibi, bugüne kadar hiçbir 


yüzde 89'i gecekondularla kaplıydı, yüzde 70'inin imarı yoktu. kurum kuruluştan tek kuruş borç da almadık. Bana belediyenin 

Sorunlar dağ gibi büyümüştü. en önemli gelir kaynağı ne diye soruyorlar. Kalbimin en derin- 
Zorlu ve mücadele dolu ilk iki yılın ardından belediyenin yapı- liklerinden söylüyorum; bereket. 

lanmasını tamamladık. O dönemde bize karşı çıkanlar, karşımız- 

da duranlar bugün Altındağ Belediyesi'nin geldiği noktayı Bu konuyu biraz açar mısınız? 

hayretle izliyorlar. 2006 yılından itibaren ekonomik Yönettiğiniz kurumda, işlerinizde bereket istiyorsanız, 


emaneti ehline vereceksiniz. Yani çalıştığınız kurumda işleri ehline vereceksiniz. İşinizi severek ve düzgün yapacaksınız. İşinize gönlünüzü vereceksiniz. Hiçbir konuda 
ayrım yapmayacaksınız. Dürüst, disiplinli ve planlı çalışmayı ilke edineceksiniz. Kimi zaman oldu ki, çok sıkıntılı günler geçirdik, zor durumlarla karşılaştık. Ancak 
o problemleri çözmek için büyük çaba sarf ettik. Boş vermedik, emek verdik. Bu da bereketi 
getirdi. Tüm bunlarla birlikte Altındağlıların duasının da belediyedeki 
bereketi artırdığına inanıyorum. 


Kentsel dönüşüm konusundaki 
başarınızın sırrı nedir? 

2004 yılında Altındağ'ın yüzde 
89'i gecekonduydu, yüzde 70'nin 
imarı yoktu. Bugün Altındağ'ın 
imar planları tamamlandı. 2005 yılını yıkım yılı ilan ettik. Çünkü neredeyse tamamı gecekondularla kaplı olan 
Altındağ'da yıkmadan yeni bir şey yapmak mümkün değildi. Zaman zaman 
çetin sınavlar verdik ancak kimsenin 
güvenini boşa çıkarmadık. Altındağ'da 
45 binden fazla gecekondu yıktık. 
Türkiye'de bunu gerçekleştiren bir başka 
belediye veya kurum yok. Üstelik yıkımları kavgasız gürültüsüz gerçekleştirdik 
ve yıkımlara rağmen Ankara'da en çok 
oyla seçilen belediye başkanı olduk. 

Altındağ'daki başarının bir sebebi de, 
yıllardır kangren olmuş gecekondu bölgelerindeki mülkiyet sorununu çözmüş 
olmamız. Geliştirdiğimiz farklı yol ve 
yöntemlerle, 2009 yılından itibaren bugüne kadar 15 binden fazla kişinin tapulu 
arsa sahibi olmasını sağladık. Bu şekilde 
tapu sorunu çözülen gecekondu sahipleri, müteahhitlerle anlaşarak, gecekondu 
yerine yapılan modern apartmanlarda 
oturmaya başladı. Yapılaşma çok hızla 
arttı. Belediye olarak bizim yürüttüğümüz toplu konut çalışmaları da, ilçede 
büyük bir fark yarattı. 13 farklı noktada 
kentsel dönüşüm projesi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak insanlarla birebir 


Altınköy Açık Hava Müzesi içerisindeki butik oteller. 


7 
konuşularak güven sağlanarak yapıldı. 


Altındağ yatırımlarıyla da adından söz 
ettiriyor. Hangi alanlarda yatırımlar 
yaptınız? 

Yeşile çok önem veriyorum. Devasa 
parklar yaptık. Altındağlıların hoşça vakit geçireceği, kullanışlı, tertemiz, gece 
gündüz güvenliği olan 49 büyük parkı 
Altındağ'a kazandırdık. 13 spor tesisi, 17 
gençlik merkezi, 24 kadın eğitim merkezi, 10 kültür merkezi ve 2 sanat sokağı açtık. Altındağ'a 13 anaokulu kazandırdık. 
Bir lise yaparak, hizmete açtık. 13 yeni 
cami, 8 aile sağlığı merkezi, 6 adet 112 
acil servis hizmet istasyonu, 3 kapalı yüzme havuzu kompleksini Altındağ'a kazandırdık. 2004'ten bugüne 150'den fazla 
yeni tesis inşa ettik. 

Tüm bunlarla birlikte çok önemsediği- 


miz bir başka iş daha yaptık. Tarihimize sahip çıktık. Ankara'da tarihi koruma projesini ilk kez 2008 
yılında Hamamönü'nde başlattık. 
İşe, Hamamönü ve Kale'nin sokaklarından başladık. Hamamönü'nde 
komple bir mahalle restore edildikten sonra, bu alan Ankara'nın merkezinde turistik bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Hamamönü'nün 
ardından restorasyon çalışmalarımızı Hamamarkası'na kaydırdık. Şu anda 
bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Ankara'ya kazandırdığımız bir diğer 
önemli proje ise, Ulucanlar Cezaevi Mürzesi. Cezaevini restore ederek müze ve 
kültür sanat merkezine dönüştürdük. 
Bugüne kadar 1 milyon 300 bin kişi tarafından Ziyaret edildi. Bu bir rekor. 
Türkiye'de en çok ziyaret edilen özel müzeler arasında Ulucanlar. 


Türkiye'nin ilk ve tek açık hava köyü 
Bir diğer önemli projemizi de sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Ankara'ya bir köy 
açık hava müzesi kazandırdık. İsmi Altınköy. 6590 dönüm büyüklüğünde şu anda 
ancak henüz tamamlanmadı. Bittiğinde 
yaklaşık 1000 dönüm büyüklüğünde olacak. Altınköy bir kentsel dönüşüm projesi aynı zamanda. Üstündeki gecekondular yıkılarak çok büyük bir açık hava 
müzesi oluşturuldu. 100 yıl öncesinin 
köy hayatının yaşatıldığı bir müze burası. 
Şehirlerde yaşayan çocukların, köy yaşamını öğrenmesi, köylerimizdeki gelenek, 
görenekleri ve ritüelleri görmesi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu 
düşünüyorum. Bugün sütün fabrikada 
üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini 
sanan şehirde büyüyen çocuklarımızın, 
100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul görevi üstleniyor Altınköy Açık Hava Müzesi. 
Altınköy'ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, demir ve kalay atölyeleri, 
bakkalı, hizarı, taş fırını, dokuma atölyesi, 
köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi ziyarete açık. Yaşayan 
müze Altınköy Açık Hava Müzesi'nde, 
kaybolmaya yüz tutmuş kimi meslekler 
de yaşatılıyor. Köy içinde çalışan nalbant, 
kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, 
fırıncı, köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, 
bakkal, seyis ve çoban bugün şehirlerde 
pek rastlamadığımız ritüelleri günümüze 
taşıyor. Tüm bunlarla birlikte müzenin 
içinde farklı müze evler de bulunuyor. 
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BEYPAZARI (Belediyesi'nin 
turizm yelpazesini genişletme 
konusunda projeleri ve çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Öyle ki ilçe kültür turizminin yanında doğa ve kış 
turizmiyle de adından çokça 
söz ettirecek. Alternatif turizmde Beypazarı projesi ile 
doğa harikası Karagöl'de buluşacak ziyaretçiler, Beypazarı 
doğasını yakından keşfedebilecekler. Beypazarı'na gelen turistler yarım gün ya da bir günde Beypazarı'nı gezip gitmek 
yerine, hazırlanan programlar 
dahilinde doğa ile iç içe atv, 
bisiklet, yürüyüş, kano, doğa 
fotoğrafçılığı, olta balıkçılığı 
gibi etkinliklere katılarak, en 
az 2-3 gün ilçede konaklayabilecekler. 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “İnsanlar 
beton blokların soğukluğun- 
da şehrin trafiği, stresi ve iş 
yorgunluğundan dolayı her 
geçen gün doğaya ve doğa fa- 


Karagöl 


NE 


Beypazarı Belediye Başkanı JTuncer Kaplan 


Alternatif turizm için 
seçeneği çok 


Daha çok kendine has evleri ve tarihi yapılarıyla bilinen Beypazarı, alternatif turizm 


için de büyük potansiyel barındırıyor. Ziyaretçileri bisiklet, yürüyüş, kano, doğa 
Jotoğrafçılığı, olta balıkçılığı gibi birçok seçenek bekliyor... 


aliyetlerine ilgi ve özlem duyuyor. 
Günümüz insanı özellikle büyük 
şehirlerde hafta sonlarını degerlendirecek faaliyetler arıyor. 
Alışveriş merkezlerinde sinema, 
yemek ve alışveriş yaparak vakit 
geçiriyorlar. İlçemizde gerçekleştireceğimiz doğa ve kış turizmiyle 
birlikte bu insanları o keşmekeş 
ortamdan uzaklaştırarak farklı konaklama ve farklı faaliyetler sunarak Beypazarı'nı, hafta sonlarını 
dolu dolu değerlendirebilecekleri 
en uygun yer olarak algılamaları 
için çarpıcı bir zemin oluşturduk. 
İlçemizin eşsiz doğası ve kolay ulaşılabilirliği ile doğa turizmini kültür turizmi ile entegre ederek ilçemizin kalkınmasını sağlamak, 12 
ay boyunca turist alan bir turizm 
kenti haline getirmek en büyük 
hedefimiz, yaptığımız çalışmalarla 
birlikte ilçemiz ve doğası bir cazibe 
merkezi haline gelecek” dedi. 


HAYRİ ÖZALP KONAĞI 
Mülkiyeti (Beypazarı (o Belediyesi'ne ait olan Hayri Özalp Ko- 


pa, 
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Hayri Özalp Konağı 


nağı yeniden hayat buldu. 1980'li yıllarda Beytepe Mahallesi'nde 
çıkan büyük yangında harabeye dönen Hayri Özalp Konağı, 
2006 yılında Ankara Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından projeleri uygun bulunulması ile yapılmasına izin 
verilen restorasyon projesi bugüne kadar ödenek çıkmaması 
dolayısıyla yapılamamıştı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer 
Kaplan'ın yoğun girişimleriyle Ankara Valiliği tarafından bütçe 
ayrılarak restorasyon çalışmaları yapıldı ve ilçeye kazandırıldı. 
Restorasyonu gerçekleştirilen Hayri Özalp Konağı, Beypazarı 
Belediyesi ek hizmet alanı olarak kullanıma açıldı. 


MUSTAFA CANKARA KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ 

Beypazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği bir başka proje 
de Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi. Beypazarı Belediyesi'nin Ankara Kalkınma Ajansı'nın 
katkılarıyla gerçekleştirdiği proje ile yeniden hayat 
bulan eski sinema binası, neredeyse yeniden yapılarak çok amaçlı bir kültür merkezi haline getirildi. 

Gerçekleştirilen proje ile son teknoloji ürünlerle 
altyapısı hazırlanan kültür merkezi Beypazarı'nın 
hizmetine sunuldu. Merkezde sinema, tiyatro, konser, gösteri, konferans ve çeşitli toplantılar yapılabilecek. Başkan Kaplan, Beypazarı'nın en önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek olan Mustafa Cankara Kültür ve 
Kongre Merkezi'nin Beypazarı için önemli bir proje olduğunu 
vurguladı. Kaplan 1.3 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen projenin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından da beğenilen bir proje 
olduğunu söyledi. 


“BEYPAZARI BELEDİYESİ 
MUSTAFA CANKARA 


KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 


EN 


Cami, taziye yeri ve musalla 
projesi tamamlandı. 


KENT İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET 
Göreve geldiği ilk tarihten bugüne Beypazarı'nda kangrenleşen sorunların üzerine kararlılıkla gittiklerini belirten Başkan 
Kaplan, en önemsediği projelerden biri olan cami, taziye yeri ve 
musalla projesinin de tamamlandığını belirtti. 5 bin 200 metrekare alanda gerçekleştirilen proje kapsamında, 750 metrekare 
alan üzerine Cami, 290 metrekare alan üzerine iki adet gasilha- 
ne ve iki adet taziye yeri inşa edilirken abdesthane ve şadırvan 
da yer alıyor.İlçe merkezinde tarihi çarşının dar sokaklarında, 
özellikle trafikte yaşanan büyük sıkıntıların ortadan kaldırılması 
için hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Kaplan, “Yıllardır vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz, ilçe merkezinde özellikle cenazelerimizde 
vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Modern 
bir altyapıya sahip bu projemizle artık vatandaşları- 
& mız yakınlarının cenaze ve definlerini huzur içinde 
gerçekleştirebilecek” dedi. 

Bu arada vatandaşların tinercilerden şikayetçi 
olur hale geldiği, tüm camları kırılmış viran haldeki eski Beypazarı Devlet Hastanesi acil servis 

binası, bu günlerde çiçeklerle donatılmış, modern 
dizaynıyla Beypazarı Belediyesi hizmet binası olarak hizmet veriyor. Beypazarı eski Devlet Hastanesi 

arazisinde yapılan çalışmalar sonrası, Beypazarı Belediyesi 
birimleri, yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı. Kaplan, tahsisi için yoğun çaba harcadıkları ve dönüşüm sürecini başından 
sonuna bizzat takip ettiği hizmet binasının da bölgeyi yeniden 
canlandırdığını vurguladı. 


Beypazarı Belediyesi 
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ANKARA 


ölbaşı'nın iki yakası 


bir araya geliyor 


İnşaat ve ıslah çalışmaları halen devam eden prestij projeler tamamlandığında, Ankara'nın 
cazibe merkezinin Gölbaşı olacağına işaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 
Gölbaşı'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra, yeni yatırımlarla da dikkat çektiğini belirtiyor. 


BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gölbaşı'nda 
Ankara-Niğde otoyolunun temel atma töreninde, Gölbaşılıların yıllardır beklediği, 
Konya Yolu'nun alta alınması projesinin 
müjdesini verdi. Yıldırım “Gölbaşı'nda yaşayan hemşehrilerime müjdem var. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun 
altına alıyoruz. Büyük bir proje. Böylece artık orada trafik kazaları da olmayacak. 200 
trilyondan fazla bütçesi var. İmzaladık, kararını verdik” dedi. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Konya Yolu'nun alta alın-masına ilişkin 
olarak şunları söyledi: 

“Gölbaşı'nı iki parçaya bölen, şehir içerisinde üzücü trafik kazalarına neden olan 
Konya Yolu'nun alta alınması bizim söz 
verdiğimiz, üzerinde önemle durduğumuz 
bir projeydi. Çok şükür hükümetimizde 
bu projeyi sahiplenerek her türlü maddi ve 
manevi desteği verdi. Konya Yolu'nun alta 
alınmasıyla artık Gölbaşımız iki yakası bir 


birbirinden ayrı kent görünümünden kurtulacak. Gölbaşı'nda 


m 


yaşanan üzücü kazalar en aza inecek, 
hem de Gölbaşımız daha estetik bir görünüme kavuşacak.” 


KENT MEYDANI PROJESİ 

Gölbaşı'nda, “Kent Meydanı ve Eğitim Protokolü” Milli Eğitim Bakanı Dr. 
İsmet Yılmaz'ın katılımıyla imzalandı. Gölbaşı'nın çehresini değiştirecek 
kent meydanı park alanı düzenlenmesi 


Gölbaşı Belediye 
Başkanı 
Fatih Duruay 


projesinin Atatürk Sahil Parkı ile birlikte 
birleştirilmesiyle toplam 152 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan oluşturulacak. 
Okulların taşınması ve kent meydanı düzenlenmesi projesi kapsamında yaklaşık 
26 bin 200 metrekare alanda yer alan Dr. 
Şerafettin Tombuloğlu Lisesi ve yanında 
yer alan eski okul yapıları yıkılıp, Bahçelievler Mahallesi'nde daha modern bir eğitim kampusu oluşturulacak. Kent meydanı 
projesi içerisinde kütüphaneler, sevgi çeşmesi, saat kulesi, kafetaryalar, dinlenme ve 
eğlence alanları, anfi tiyatro, kapalı otopark 
ve spor alanı inşa edilecek. 


MOGAN GÖLÜ TEMİZLENİYOR 

Başkan Duruay, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata 
geçirilen bu projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Göl- 


başı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini belirt- 


ti. Duruay, “Mogan Gölü'nün temizliği 
projesi Avrupa'nın en büyük, dünyanın 
ise ikinci en büyük iç su temizlik projesi 
olma özelliği taşıyor. Projenin amacı gölün eski temizliğine kavuşarak ailelerin 
huzurlu vakit geçirmelerini, balık tutmalarını sağlamak” diyor. 

Temizlik çalışmaları sayesinde göldeki sığlaşmanın da önleneceğini belirten 
Başkan Duruay, “Gölün su derinliği ve 
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su hacminin artmasıyla göldeki mevcut 
ekosistemde eski doğal konumuna dönecek. Ayrıca Mogan Gölümüzü besleyen 
derelerin ıslahı ile ilgili de çalışmalarımız 
devam ediyor” diye konuştu. 

Gölün temizlik çalışmalarının halen 
devam ettiğini söyleyen Duruay, gölde 
İMBAT ile birlikte iki geminin de çalıştığını ifade ederek, Mogan Gölü'nde yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp çamurun 
taranacağını ve geotekstil susuzlaştırma 
tüpleri ile de taranan çamurun bitkisel 
toprak olarak bertaraf tesislerine gönderileceğini kaydetti. 


dB 


EN ÇEVRECİ PARK 

Gölbaşı'na değer katacak projelerin başında Eymir, Seğmenler ve Şafak 
Mahalleleri'nin bulunduğu alana yapılan 
Şehir Parkı geliyor. Yemyeşil doğasıyla 
den 70'e herkese hitap edecek şekilde 
tasarlanan Şehir Parkı'nda her yaştan ziyaretçiye uygun aktivite olanakları bulunacak. 

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri ortasında bulunan alana yapılan 
parkta, çocuklar için macera parkı, köprülü ada, kamp ve oyun alanlarının yanı 
sıra doğal hayatı öğrenme ve pentatlon 


e 


alanıyla ağaç oyun evleri yer alacak. Şehir Parkı'nın teknik özellikleri şöyle: 117 
bin m2 park alanı, 800 adet 1 metre ile 
5 metre boylarında ağaçlar, yaklaşık 1000 
m2'lik oturum alanı- 3000 m2'lik sosyal 
tesis, 42 m'lik dönme dolap, minimum 
250- 300 m2'lik hizmet binası ve konserler için çim amfi yapılıyor. Projenin en 
önemli özelliği ise dönme dolap dahil 
olmak üzere parkın bütün enerji ihtiyacı- 
nın otoparklar üzerindeki güneş panellerinden sağlanarak sürdürülebilirliğe katkı sağlaması olacak. Proje tamamlanmak 
üzere. 


Se e EM Ze ağ 
Gs apse 
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İŞ YAŞAMININ 


KAPILARI SİZE HER ZAMAN AÇIK! 


Akılcı yatırım 


akılda kalır, geleceğe kalır... 
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Sincan'da değişim sürüyor 


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'daki projelerin kaldığı yerden devam 
edeceğini açıkladı. Sincan'ın Ankara'nın batısında bir yıldız gibi parlayacağını ifade 
eden Başkan Ercan, “2018 Sincan'ın değişim yılı olacak” dedi... 


dan hayata geçirilen ve 8 Ağustos'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile temeli atılan 40 kilometrelik Yenikent-Temelli 
Bulvar'nda çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Başta bölgedeki sanayicilerin lojis- 


bulvarı ile Sincan, Ankara'nın incisi olacak. 

Eskişehir Devletyolu, Ayaş Devletyolu ve İstanbul Çevreyolu'nu birbirine bağlayan 40 kilometrelik bulvar- 
da; 7 köprülü kavşak, 7 alt geçit, 5 üst geçit, 3 demiryolu alt geçit 
köprüsü ve 700 metrelik bir viyadük olacak. Ayrıca 6 Organize 
Sanayi Bölgesi'nin de içerisinden geçecek. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yol açıldığı zaman sanayi merkezleri arasında ulaşımın kolaylaşacağını ve ulaşımın 
daha güvenli hale geleceğini belirtti. Proje bittiğinde Ankara- 
Eskişehir üzerinden Güney Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz'e ulaşım şehir içine girmeden 
yapılmış olacak. Otoyol bağlantısıyla aynı zamanda keresteciler, 
organize sanayi bölgesi ve onun devamındaki Saray organize sanayi bölgesiyle birbirine doğrudan bağlanacak. Bu projeyle inşa 
edilecek köprülü, kavşaklı ve ana güzergaha katılım noktaları 
daha güvenli hale gelecek. Proje tamamlandığında Ankara Çevre Otoyolu ve şehir içi trafiği tamamen rahatlamış olacak. Bölgede yeni sanayi sitesi kurulacak, yeni iş ve aş alanları oluşacak. 


& « 
m a 


56 PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 11 - 17 MART 2018 


KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü tarafın- ee ta, 


YENİ HASTANE KURULUYOR 

Başkan Ercan, Sincanlıların dört gözle 
beklediği hastane projesi konusunda da müj- 
de verdi. 480 yatak kapasiteli hastanede, 90 
üniteli ağız ve diş sağlığı merkezinin de yer 
alacağını belirten Ercan, hastanenin yalnız- 


tik anlamda can damarı olan 320 milyon lira m ca Sincanlılara değil, Ankara'nın batısında 
değerindeki bulvar, Sincan'ın da kaderini de- yaşayan herkese hizmet vereceğini ifade etti. 
giştirecek. Sincanlıların taleplerinin her şeyden önemli 


Yapımı devam eden Yenikent-Temelli B E L E D i Y E Ss i olduğunu vurgulayan Ercan, “Yeni hastane- 


mizin yapımıyla ilgili süreci yakından takip 

ediyoruz. İnşallah Sincanlılar hak ettikleri 
hastaneye en kısa sürede kavuşacak. Hükümetimiz, Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte Sincan için çalışmaya devam edeceğiz. 
Kurumlar arası işbirliği yapacağız ve uyum halinde çalışacağız. 
Çünkü her şey Sincan için” ifadelerini kullandı. 


SARAYCIK'TA YEPYENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlatılan Saraycık 
Kentsel Yenileme projesi ile Sincan'da yepyeni bir şehir kuruluyor. Bu projeyle Saraycık mahallesi, modern binaları, yolları, 
sosyal yaşam merkezleriyle önemli bir değere kavuşacağını dile 
getiren Başkan Ercan, Mülk sahibi vatandaşların beklentileri de 
dikkate alınarak hazırlanan Saraycık Kentsel Yenileme Projesi 
ile 6 bin konutta 30 bin kişiye yaşam alanı sunulacağını söyledi. Saraycık Kentsel Yenileme Projesi'nde vatandaşların yüzde 
9S'iyle işbirliği sağlanmış durumda. Saraycık'ta konut karşılığı 
anlaşma yapan hak sahiplerine kira yardımı da yapılıyor. 


A 


S ; 


LR 7” 


Şire, 


Sincan Belediye Başkanı 
Murat Ercan 


SİNCAN'A DEV SPOR KOMPLEKSİ 
Sincan, sporda da Ankara'nın gözdesi olacak. Fatih 


bölgesinde yapımına başlanan spor tesisi, 7 dönümlük a 
bir arazi üzerine kuruluyor. Spor alanı; 420 metrekarelik i 
basketbol veya 162 metrekarelik voleybol sahasına da dö- ) gir, 
nüşebilecek. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik iy 


tribünlerin yer alacağı tesis Sincan Belediyesi'nin çeşitli ı mi 
kültürel ve sportif organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Spor kompleksinde, kongre ve konser gibi etkinlikler de yapılabilecek. 

Başkan Ercan, uzun zamandır tadilatta olan Kayaş- 
Sincan banliyö hattının da önümüzdeki günlerde hizmete 
gireceğini belirtti. Ercan, “Aktarmalı olan Sincan- Kızılay metro hattından mayıs sonu haziran başında aktarma 
meselesi ortadan kalkacak. Törekent'ten metroya binen 
vatandaşımız rahat bir şekilde tek seferde Kızılay'a varacak. Bu gelişmelerle beraber Sincan trafiği önümüzdeki 
aylarda önemli bir aşama kaydedecek” dedi. 


İSTİHDAM ARTIRICI PROJELER 
Sincan'da yeni istihdam alanları oluşturma konusunda da 
çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ercan, şunları söyledi: 
“Sincan sınırları içinde sanayi bölgelerinin olması 
önemli bir potansiyel. Bu yüzden sanayi bölgelerinin yönetim kurullarıyla görüşerek ne yapabiliriz diye istişare 
ettik. Ara eleman yetiştirmek için lise veya yüksekokul 
mezunlarına, karşılığında ücret alabilecekleri bir eğitim Ş 
vermeyi planlıyoruz. Sincan Kaymakamımız Abdullah ——.— 
Küçük de bizlere bu konuda destek oluyor. İnşallah bu 
süreçten verim elde edeceğiz.” larımız ölçüsünde muhakkak ki değerlendireceğiz. Hem gençle- 
Bu kapsamda Ercan, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organi- rimizin gelişmesi hem de yeni istihdam alanlarının oluşması herze Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu . . kes için iyi olacaktır. Sincan'daki 
Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim k potansiyelin hepimiz farkındayız. 
Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. İnşallah bu cevheri hep beraber 
Ercan “Elimizde var olan imkan- Ein gayret ederek ortaya çıkaracağız” 
larla Sincan'ı daha ileriye taşımak diye konuştu. Eğitimin her zaman 
için gayret edeceğiz. Önemli olan destekçisi olacağının altını çizen 
vatandaşlarımızın refahı” dedi. Sincan Belediye Başkanı Murat Er- 
Akdaş'ın Organize Sanayi Bölge- can “Biz Sincan Belediyesi olarak 
sindeki yeni bir eğitim alanı oluştur- eğitime ve gençlere destek vermek 
ma talebine yeşil ışık yakan Başkan için çabalıyoruz. Bu proje içinde 
Ercan, eğitime yapılacak her yatı- hep beraber çalışacağız köprüler 
rımın arkasında olacağını söyledi. | kuracağız. İşimiz gücümüz Sincan 
Ercan “Planlanan bu projeyi imkan- olmalı” dedi. 
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Başkentin köklü mimarı 


Ankara'da birçok konut projesini hayata geçiren Yıldırım Grup, Beytepe bölgesinde 
yeni bir projeye daha başlamak üzere. Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Yıldırım, “Beyterrace Konutları'ndan aldığımız olumlu dönüşlerden dolayı, yine bu 
bölgede büyük bir konut projesi için ciddi bir aşamaya geldik” diyor... 


TEMELLERİ 1970'li yıllarda atılan Yıldırım Grup, bugün çeşitli sektörlerde faaliyetlerini yürütüyor. Grubun amiral gemisi ise gayrimenkul sektörü. Bu alanda 
bugüni kadar birçok projeyi hayata geçiren şirket, birbirinden değerli projeleriyle 
Ankaralıların güvenini kazanmış durumda. Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlarla büyümeye devam 
edeceklerini belirtiyor. Zafer Yıldırım'la 
grubun geçmişini ve önümüzdeki döneme ilişkin planlarını konuştuk... 


Ticari hayat serüveniniz nasıl başladı? 

Dedem Hacı Emin Yıldırım'ın 
Kars'tan Ankara'ya canlı hayvan ticareti 
ile başlayan ticari hayat serüveni, babam 
Zeki Yıldırım'ın 1970'li yıllarda Yıldırım 
A.Ş'yi kurmasıyla devam etti. Matbaa, 
gayrimenkul yatırımı, nikâh şekerciliği 
devam ederken, 1980'li yıllarda Dodge, 
Chrysler, Vestel, Arçelik gibi markaların bayilikleri ile varlık gösteren şirketimiz, 1990'lı yıllarda arazi yatırımlarını 
değerlendirmek üzere inşaat projelerine 
de imza atmaya başladı. Babam Zeki 
Yıldırım'ın ticari hayatını örnek almam 
ve küçük yaştan bu zamana ticari hayatta 
olmamın getirdiği haz, hedeflerimi daha 
da sağlamlaştırdı. İlk ticari tecrübeme 
lise yıllarında başladım. Hafta sonu ve 
yaz tatillerini değerlendirerek Yıba Çarşısndaki mağazamızda Bianchi bayiligiyle bisiklet satışına başlayarak, ticaretin 
kokusunu hissetmiş oldum. Kurucusu olduğum Yıldırım Grup, inşaat sektörüne 
ilk olarak 2000 yılında Yıldırımkent Gülyazısı Sitesi ile başladı. Ardından Eymir 
Konutları 1.Etap, Beyaz Evler, Eymir 
Konutları 2. Etap, Ankara Barosu Sosyal Tesisleri, Balgat Gökkuşağı Konutları, Mogan Park Evleri, Gölbaşı Ticaret 
Merkezi, Çankaya Sera Studio Evleri, 
Cevizlipark Konutları, Beytepe Beyterrace Konutları gibi önemli projeleri gerçekleştirdik. Ayrıca Ankara'nın gözde 


lokasyonlarından biri olan Balgat Konya 
yolu üzerinde Yıldırım Kule'yi hayata geçirdik. 


Son projeniz olan Yıldırım Kule'nin 
özelliklerinden bahseder misiniz? 

İş merkezi projemiz olan Yıldırım 
Kule'nin temelini 2015 Mayıs ayında 
attık ve 2017 Mayıs ayında bitirdik.130 
metre yüksekliğinde, farklı m? ofis, cadde 
mağaza ve cadde dükkân alternatifleriyle, her kesimin dikkatini çeken kulemiz, 
Konya yolunda bulunuyor. Havalandırma sistemi, güvenlik, otopark sayısı, kat 
yüksekliği, oksijen alanları, konum, sanat 
galerisi ve toplantı salonları farklılık yaratarak bütünlüğü sağlıyoruz. Kullanmış 
olduğumuz yeni teknoloji camlarla ısı ve 
ses yalıtımını dengeleyerek, ısıtma-soğutma tasarrufunu da üst seviyede yaşıyoruz. Projemiz, farklı meslek gruplarından 


Yıldırım Kule 


oluşan firmaları bir araya getirdiği için, 
hem kat bazlı hem de branş bazlı özel 
satış kampanyaları düzenliyoruz. Yıldırım Kule'de satış pazarlama, tanıtım kiralamada son aşamadayız. 2017 senesi- 
nin son çeyreğinde yürütmüş olduğumuz 
yüzde 18'lik KD W'niz bizden kampanyası 
ile aldığımız pozitif dönüşlerin sonucunda, yeni bir kampanya ile bu olumlu süreci devam ettirme niyetindeyiz. Kalan 
son 18 ofisimizi yürüteceğimiz kampanya 
dâhilinde yeni sahipleri ile buluşturmayı 
amaçlıyoruz. Yüzde 18 peşin, 0 faiz, 18 ay 
vade kampanyası ile baharı güzel karşılayacağız. Kampanyamız Mart, Nisan, Mayıs ayı boyunca devam edecek... 


Yıldırım Kule'de kimler yer aldı? 

Yıldırım Kule'de cadde mağaza olarak 
ayırdığımız kısım 8 bin metrekare. 250 
metrekareden 2.500 metrekareye kadar 
cadde mağaza ve dükkân seçeneği ile Yıldırım Kule'de kazanç ve akıllı yatırımın 
kapılarını aralıyoruz. Konya yolu cepheli 13 cadde mağaza ve Gökkuşağı Cadde cepheli 12 dükkân ile kaliteli hizmet 
ve sosyal yaşamın anahtarını sunuyoruz. 
Özsüt, Volvo, Autowax, Cepax, Sshang- 
Young Boran Otomotiv gibi prestijli ve 
güvenilir firmalar ile anlaştık. Starbucks 
ile de bölgemizin en büyük şubesine ev 
sahipliği yapmak için anlaşma sağladık. 
İki kurumsal mobilya firmasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. 


Önümüzdeki süreçte yapmayı 
planladığınız yeni projeler var mı? 

Tabii ki var, ülke ekonomimize katma 
değer üretecek, ekibimizin ve şirketimizin devamını sağlamak için yeni projeler 
üzerinde çalışıyoruz. Yaptığımız 3-5 yıllık 
programlar çerçevesinde ilerliyoruz. Beytepe bölgesinde hayata geçirdiğimiz Beyterrace Konutları'ndan aldığımız olumlu 
dönüşlerden dolayı, yine bu bölgede büyük bir konut projesi için ciddi bir aşamaya geldik. 
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'Karma projeler 
iyi yönetilmeli” 


AKG STATU / TÜRKİYE Kurucusu Alper Göker, büyüyen ve önem kazanan bir 
sektör olan planlama, tesis ve mülk yönetiminin çözüm adresi ve bir parçası olmaktan 
mutluluk duyduklarını belirtiyor. 


AKG STATU / TÜRKİYE Kurucusu Alper Göker, Türkiye'nin önemli 
alışveriş merkezlerinde genel müdürlük ve genel müdür yardımcısı 
olarak görev yaptıktan sonra proje 
geliştirme, kiralama ve proje yönetimi konularında faaliyet gösteren 
AKG STATU/TÜRKİYE şirketini 
kurdu. Göker, artık karma projelerin 
ön planda olduğunu ancak sürdürülebilir olmak için tesis yönetimi ve 
mülk yönetimi danışmanlığının önemini Para'ya anlattı... 

Türkiye inşaat sektöründe son 10 
yıllık dönemi ile tarih yazdı desek yeridir. 

Özellikle ulaşım, enerji, sağlık hizmetleri ve dev karma projeler ile gerek kamu gerekse özel girişimcilerin 
teşebbüsleri ile büyüyen sektör, ülkemizin de büyüme rakamlarını pozitif 
olarak etkiledi ve etkilemeye devam 
ediyor. 

AKG STATU / TÜRKİYE Kurucusu Alper Göker, tüm bu 
gelişmelere paralel olarak büyüyen ve önem kazanan diğer bir 
sektör olan planlama, tesis ve mülk yönetiminin çözüm adresi ve 
bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. 


İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK YATIRIMLARI 

1993 yılında İstanbul'un Etiler semtinde açılan Akmerkez'in, 
dönemin ilk karma proje yatırımı olarak şehirde yerini aldığını 
hatırlatan Göker, bu yatırımın sektörde büyük bir heyecan yarattığını ve adres olarak bir statü aracına dönüştüğünü söylüyor. 
Göker, şunlaır söylüyor: 


“Bugün ise geldiğimiz noktada karma proje ismi neredeyse her büyük 
şehirde karşımıza çıkmaya başladı. 
“Karma kullanımlı yapılar” veya daha 
kısa ifade ile karma yapılar (mixeduse), Ticaret-Konut veya Turizm-Ticaret-Konut olarak gruplandı. Bu dev 
yatırımların oluşturduğu sinerji ise 
şehirlerin yaşam alanı alışkanlıkları- 


AKG STATU nı ve yoğunluk haritalarını saatlik ve 


/ TÜRKİYE günlük olarak değiştirmeye başladı. 
Kurucusu Bu değişim ile birlikte doğan ihtiyaç- 
Alper Göker 


lar karşısında alışılagelmiş yönetim 
şekilleri ve maliyetlendirme (ortak 
gider hesapları) güncelliğini yitirmeye 
başladı. Yapılan anket çalışmalarında 
açık ara öne çıkan karma yaşam alanı 
seçimi ise hem konut hem de ofis projelerinin yaşam alanı olarak planlanan 
ve ağırlıklı olarak yeme içme, eğlence 
konseptleri ile iç içe geçmesinin vazgeçilmez olduğunu ve bu içeriğe sahip 
projeye değer kattığını ortaya çıkardı.” 


“HAYALLERİNİZİ YÖNETEBİLMELİSİNİZ” 

Göker sözlerini şöyle sürdürüyor: 

“Artık eviniz ofisinize sadece yürüme mesafesinde, alışveriş 
merkezinizin ışıkları ise salonunuzu aydınlatıyor. Peki, bu rüya 
gibi hayatı sizin için kimler yönetiyor? Artık bir apartmanda degil bir işletmede yaşıyorsunuz ve bunun sürdürülebilir olabilmesi 
için tecrübeli bir şirketten tesis yönetimi ya da sahip olduğunuz 
mağazalarınızın değerini koruyabilmek ve daha iyi markalara 
kiralama yapabilmek ve bu ilişkileri sıcak tutabilmek için mülk 
yönetimi danışmanlığı almalısınız. Çünkü işin sırrı sürdürülebilir 
olmakta... 

AKG STATU / TÜRKİYE olarak biz bu heyecan verici karma projeler ve Alışveriş Merkezi yatırımlarının hayata geçirilmesinde, kiralanmasında ve yönetilmesinde sahip olduğumuz 
tecrübeyi sektörün duayenlerinden olan Ercüment Alptekin'in 
kurucusu olduğu İstanbul merkezli Libra DLM Şirketi ile de 
birleştirerek inaovatif çözümlerimizi pek çoğunuzun yaşamına 
taşımaktan mutluluk duyuyoruz.” 
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Tek eksiği dış ticaret 


TÜGİAD Ankara Şubesi'nin hazırladığı “Tüm Yönleriyle Ankara Ekonomisi 
Raporu”na göre Türkiye sanayisinin yüzde 259-30'unu Ankara oluşturuyor. 
Rapora göre Ankara memur şehri olmaktan çıkmış durumda... 


TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ankara Şubesi, hazırladığı “Tüm Yönleriyle Ankara Ekonomisi 
Raporu'nu (Ocak 2018) Ankara Şube 
Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda 
basın mensupları ile paylaştı. TÜGİAD 
Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ve 
yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda başkent ekonomisinin hangi noktada olduğu, kuwvetli 
yönleri ve yatırımcıya sunduğu fırsatlar 
açıklandı. 

TÜGİAD Ankara Şubesi himayesi ve 
öncülüğünde, Next Medya İletişim tarafından gerçekleştirilen 
bu araştırmada, Ankara demografi, iş gücü, iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, turizm, yatırımlar olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alınarak, “Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal 
açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma sürecinin 
neresindeyiz?” sorusuna yanıt arandı. 

Hazırlanan raporun Ankara ekonomisine katkılar sunacağını söyleyen Ali Yücelen 
“Bu, hem Ankara ekonomisinde yer alan aktörlere, hem de bu aktörlerin geleceğine etki 
edebilecek bir çalışma” diye konuştu. 


ANKARA ARTIK MEMUR ŞEHRİ DEĞİL 

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan 
Kahraman, raporu Ankara'yı her yönden inceleyerek hazırladıklarını ve raporun geri dönüşünü 
alacaklarına inandıklarını ifade etti. Kahraman bu 
çalışmada Ankara açısından iki alanın ön plana çıktığını, bunlardan birinin sağlık sektörü diğerinin ise 
ileri teknoloji yatırımları olduğunu söyledi. Bu tür 
çalışmalara hız verilmesi gerektiğinin altını çizen & 
Kahraman “Artık Ankara'nın memur şehri vasfını 
tamamen yitirdiğini, sanayileşme alanına girdiğini 
görüyoruz. Türkiye sanayisinin yüzde 25-30'unu Ankara oluşturuyor” diye konuştu. 

TÜGİAD'ın raporunda Başkent ile ilgili özetle şu 
tespitlere yer verildi: 

Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 5 dolayındaki bölümünü Ankara gerçekleştiriyor. 

Anaokullarından üniversiteye öğretmen başına 
öğrenci sayısı, ortalama bitirilen okul yılı, okuma 
yazma oranı, üniversite sınavı başarısı gibi değişkenlerden oluşan İnsani Sermaye Endeksi'ne göre An- 


TÜGİAD 


TÜRKİYE horse m yirmi mem 


MNG BUSUNE 


kara 100 puan ile birinci sırada. 

Ankara, hane halkı büyüklüğü, 100 bin kişi başına düşen doktor, sinema, gazete, kız okullaşma oranı, bin kişi başına sivil toplum kuruluşu sayısı oranı gibi değişkenlerle belirlenen Sosyal 
Sermaye Endeksi'nde de birinci sırada yer alıyor. 

Ankara, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde ilk sırada bulunuyor. 

Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan bölge. 

Türkiye ortalamasında yaklaşık 15 adet 

olan “100 kişiye düşen otomobil sayısında 

Ankara, 25 adetle Türkiye birincisi konumunda bulunuyor. 

Ankara, Yaratıcı Sermaye Endeksi'nde 
100 puan ile açık ara birinci sırada yer alıyor. 

TÜGİAD bu çalışmada; Ankara'nın sürdürülebilir (kalkınmasını o hızlandırmaya 
yönelik stratejiler geliştirmek, destekler 
vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, Ankara ekonomisinin 

mevcut potansiyeli; güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditler ortaya konularak, 

Ankara'nın 2023'e kadar olan ve sonrasındaki dönemde başat gelişim akslarının 

saptanmasını hedefledi. 


SİOLLATIIN GE T 
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"Yapısal reformlar 
hayata geçirilmeli' 


Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, 2018'in 
Türkiye için yeni bir büyümenin ve sıçramanın yılı olacağını belirterek, bu yıl aynı 
zamanda GGYD açısından da şubeleşmenin yılı olacağını vurguluyor... 


GENÇ Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih 
Allıoğlu, dernek olarak bugüne kadar gösterdikleri üstün performansla, bir sivil toplum kuruluşu olmanın çok ötesinde olduklarını belirtti. 
Göreve geldikleri 2012 yılından bu 
yana istikrarlı bir şekilde yapısını 
büyüten ve güçlendiren derneğin 
bugün hem Ankara'nın, hem de 
Türkiye'nin en etkin STK'larından 
biri olduğunu vurgulayan Allıoğlu, 
“Derneğimiz adeta bir fabrika gibi 
çalışmakta ve sürekli üretmekte. 
Üretkenliğinden sadece üyeleri degil, toplumun çok farklı kesimleri 
de yararlanmakta” diyor. 

GGYD'nin sadece bir işadamı 
kuruluşu da olmadığını ifaden eden 
Allıoğlu, ekonomiye dönük faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinlikleri ve Sosyal sorumluluk projeleriyle 
de çok yönlü bir kuruluş oldukları- 
nın altını çiziyor. Allıoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: 

“Derneğimiz başkentimizin gözbebeği, vazgeçilmez unsurlarından 
biridir. Artık biliyoruz ki Ankara'da 
derneğimizi tanıyan herkesin, her “ 
kurumun bizden beklentisi çok yüksek. Bu beklentilere karşılık vermek adına sonsuz bir emek ve 
çabayla yolumuzda ilerliyoruz. 2017 yılı, ülkemiz açısından çok 
üzücü olayların, sosyal hayatın yanı sıra ekonomik yaşamı da 
olumsuz etkileyen gelişmelerin fazlaca yaşandığı bir yıl olmasına karşın, derneğimiz adına en verimli yıllar arasında yerini almıştır. Başta 
İşte Fırsat Toplantılarımız olmak üze- 


re sayısız etkinliğimizle üyelerimizin ( — 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına dokunmanın, toplumumuz için, “5 e 
dezavantajlı kesimler için elimizi taşın Ve, Gl e 
altına koymanın mutluluğu içerisinde- 


yiz. GGYD ailesi olarak bizim için en G Gi W D 


Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği 
(GGYD) Başkanı 
M. Nezih Allıoğlu 


önemli gelişmelerden bir diğeri ise 
2017 yılında kendi dernek merkezimize kavuşmuş olmamızdır.” 


450 ÜYESİ VAR 

GGYD'nin halen 450 üyesi bulunduğunu kaydeden Allıoğlu, tüm 
kurullarla Ankara'ya ve Türkiye'ye 
katkı yapmaya devam edeceklerini 
vurguluyor. Allıoğlu, “Biliyoruz ki 
ekonomik güçten yoksun ülkeler yenilmeye mahkümdur. Bu gerçekten 
hareket ederek, ülkemizin ekonomi- 
de dünyanın sayılı ülkeleri arasında 
yer alması için gayret gösteriyoruz” 
diye konuşuyor. 

İçeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklara rağmen 2017'de sıkı bir 
toparlanma süreci yaşayan Türkiye 
ekonomisinin, bundan sonrası için 
üretime dayalı büyümesi gerektiğini 
ifade eden Allıoğlu, şunları söylüyor: 

“Sürdürülebilir büyümenin tesis 
edilmesi, iş dünyasının önünü daha 
net göreceği, uzun vadede planlar 
yapacağı yapısal reformların biran 
önce hayata geçirilmesi ortak beklentimizdir. Yine 2018'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin dışında 
enflasyon, cari açık ve bütçe dengesi; 
öncelikli konular olmalıdır. Yapısal reformların hızlandırılması 
hem büyümenin desteklenmesi, hem de özellikle yabancı yatırımcıların güveni açısından son derece önemli. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin 
üretiminin, yatırımın ve tasarrufun artırılması, ithalatın azaltılması, daha adil bir vergi sistemi ve daha adil bir gelir dağılımının 
tesisi, çalışma hayatında reformun sağlanması öncelikli konular 
olmalıdır. Yapısal reformların ivedilikle hayata geçirildiği bir 
2018 yılı Türkiye için yeni bir büyümenin, yeni bir sıçramanın 
yılı olacaktır. 2018 yılı aynı zamanda GGYD açısından da şubeleşmeye gidilerek Türkiye genelinde büyüdüğümüz, iş dünyasına 
daha fazla sayıda genç girişimci kazandırdığımız ve yenilikçi projeleri hayata geçtiğimiz bir yıl olacak.” 
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Çeşme'nin yeni yıldızı: 


The Nowness Luxury Hotel 


Ayasaranda Koyu'nda, Sakız Adası'nın karşısında hizmete giren The Nowness Luxury 
Hotel, eşsiz manzarasıyla misafirlerine farklı bir atmosfer sunuyor. Aytin İnşaat 
Yönetim Kurulu Üyesi Heval Aytin, tüm odaları deniz manzaralı olacak şekilde 
tasarladıklarını belirtiyor... 


ÇEŞME'DE hizmete açılan The Nowness Luxury Hotel, misafirlerine çok özel bir tatil imkanı sunuyor. Aytin İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Heval Aytin, şirketin yatırımlarını, turizm sektörünü ve Çeşme'nin yeni yıldızı olacak The Nowness Luxury 
Hotel'i Para'ya anlattı... 


Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

1987 yılında Adana'da doğdum. 2009 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Daha 
sonra bir süre Amerika'da kalarak çeşitli workshoplara ve eğitimlere katıldım. Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketlerimiz- 
de çeşitli departmanlarda görev aldım. 2 yıldır Aytin İnşaat'ta 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım. İş hayatında 
eğitimin ve gelişimin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm için Bilgi Üniversitesi MBA programına devam etmekteyim. 


Aytin İnşaat ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 

1982 yılında Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan babam Şevki Aytin, 1990 yılında 
aile şirketimiz Aytin İnşaat'ı kurdu. Aytin İnşaat olarak bugüne kadar karayolları, demiryolları, DSİ, Botaş gibi kamu kurum 
ve kuruluşlarında birçok projeye imza atıldı. Bunun yanı sıra 
Türkiye'nin birçok şehrinde özel projelerimiz de mevcut. Tarsus bölgesinde 5 MPW güneş enerjisi tesisimiz bulunuyor. Son 
zamanlarda ülkemizde de önemli bir yere sahip güneş enerjisi 
sektöründe yatırımlar yapılmaya devam ediyor. İnşaat ve enerji 
sektörlerinin yanı sıra bizi her zaman cezbeden turizm sektörüne The Nowness Luxury Hotel ile girmiş bulunmaktayız. 2023 
yatırım hedeflerimiz arasında turizmin önemli bir yeri olacak. 
Yeni projeler üzerindeki çalışmalarımız 


sa 


Heval Aytin 


devam ediyor. 


Gördüğümüz kadarıyla Çeşme'nin yıldızı olmaya aday bir 
otel hayata geçirdiniz. Biraz anlatır mısınız? 

The Nowness Luxury Hotel, dilediğinizde 2 dakika içinde 
Çeşme Marina'da olabileceğiniz, dilediğinizde eşsiz Sakız Adası manzarasında gözlerden uzaklaşabileceğiniz Ayasaranda 
Koyu'nun kalbinde yer alıyor. Denize sıfır konumda, özel plaj 
ve havuzu bulunan, tüm odalarında gün batımı manzarasını izleyebileceğiniz, içerisindeki özel otomasyon sistemi ve konfor ile 
bütünleşen toplam 103 odadan oluşuyor. Bunun yanı sıra deneyimli mutfak ekibi ile Masilla ana restaurantında açık büfe, Minorka Beach & Pool restaurantlarında 
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ise alakart olarak dünya mutfağından seçkin lezzetler sunuyor. 
Thera Spa merkezimizde yer alan Türk Hamamı, Sauna, Thalasso havuzumuzun yanı sıra terapistlerimiz maharetli elleriyle seçeceğiniz özel masaj paketlerini misafirlerimize sunacaklar. Sadece tatilinize değil iş toplantılarınıza da ev sahipliği yapıyoruz. 
100 ve 140 kişilik iki paralel salon ve board düzende 12 kişilik olmak üzere toplam 3 toplantı salonumuz bulunmakta. Bu sayede 
sıkıcı toplantıları da motivasyona dönüştürüyoruz. Düğün, davet 
organizasyonlarında da oldukça iddialıyız. Deniz manzaralı 650 
kişilik çim alan ve 400 kişilik havuzbaşı alanlarının yanı sıra özel 
plajımızda yapabileceğimiz after party organizasyonu ile gecenizi taçlandırıyoruz. 


Çeşme'yi tercih etmenizin bir nedeni var mı? 

Çeşme, Ege Bölgesi'nde yer alan eşsiz konumunun yanı sıra, 
aktiviteler bakımından da çok zengin bir bölge. Deniz, kum ve 
güneş bakımından değerlendirdiğimizde tertemiz turkuaz denizi ve kumuyla zaten Ege Bölgesi'nin tüm güzelliklerini taşıyor. 
Dünya'nın sayılı sörf merkezlerinden biri Alaçatı'da... Tüm bölgede termal kaynakların içeriği mineral ve kükürt oranı bakımından oldukça zengin. Her profile hitap edebiliyor; isterseniz 
huzur tatili, isterseniz bol aktivite ve eğlence içeren tatil seçenekleri bulunuyor. Tabii bunun yanı sıra bölgenin göstermiş olduğu gelişim ve popülarite de tercih etmemizin sebeplerinden... 


“Nowness” ismiyle bile fark yaratıyor. Anlamı nedir? 

“Şimdi, şu anda” anlamına geliyor. Nowness'a gelen misafirlerin sadece içinde bulunduğu anı, şimdiyi düşünerek tüm yılın 
yorgunluğunu atabilecekleri bir tesis oluşturmayı hedeflediğimiz 
için bu ismi, Nowness'i seçtik. 


Nowness Otel'i hayata geçirirken en çok dikkat ettiğiniz 
özellikler neler oldu? 

The Nownesss Luxury Hotel, Ayasaranda Koyu'nda Sakız 
Adası'nın karşısında eşsiz bir manzaraya sahip. Biz tatile giderken ne arıyorsak aynı özellikleri taşımasına önem gösterdiğimiz 
için, tüm misafirlerimizin bu güzelliği görebilmesi adına oda sayımız daha fazla olabilecekken, tüm odalarımızı deniz manzaralı olacak şekilde tasarladık. Odalardaki konforu artırabilmek 
için özel bir otomasyon sistemi kullandık. Böylece misafirimizin 
isteklerini daha yakından takip edebilmeyi ve hata payını düşürmeyi hedefledik. Sadece odalarımızda değil genel alanlarda 
da misafirlerimizin kendisini huzurlu hissedebilmesi için uygun 
malzeme ve işçiliğe büyük özen gösterdik. 


Otelin öne çıkan unsurları nelerdir? 

Kurulduğu alan bakımından çok daha büyük bir tesis oluşturabilecekken, tüm misafirlerimize dokunabilmek ve hepsine aynı 
konforu yaşatabilmek için konforlu ve huzurlu odalar sunmayı 
tercih ettik. Kaliteli ve en önemlisi, misafirimizin ne istediğini 
bilen bir hizmet anlayışında olduğumuz için, yiyecek ve içecek 
hizmetlerimizi duayen Rahmi Yılmaz'a emanet ettik. Bu yüzden 
yiyecek-içecek kalitemiz anlamında da oldukça iddialıyız. 


Turizm sektörünün içinde bulunduğu durum hakkında neler 
söylersiniz? 

Turizm, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri; ancak geçtiğimiz yıllarda yaşanan üzücü olaylarla ağır darbeler aldı. Yine 


Aytin İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Heval Aytin 


de 2018 yılı turizminde rezervasyon grafiği yükselmekte. Özellikle Çeşme bölgesinde son yıllarda yapılan festivaller sayesinde 
sezon Süresi uzuyor. Bizim gibi yeni yatırımların daha da ivme 
kazandıracağını ve sektörün hak ettiği noktaya geleceğini düşünüyorum. 


Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde genel olarak turizm 
sektörünü nasıl görüyorsunuz? 

Turizm hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Özellikle son yıllarda artan sosyal medya kullanımıyla insanlarda ilgi ve merak 
artış gösteriyor. Ege Bölgesi için bunu destekleyen yol projelerinin de hayata geçmesiyle insanların ulaşım süreleri kısaldıkça tatil süreleri daha da artış gösterecek. Ayrıca Çeşme bölgesinde hayata geçirilecek olan butik havaalanı projesi sayesinde 
tüm yatırımlar da Bodrum ve Dalaman örneklerinde olduğu gibi 
besleniyor olacak. 2023 turizm vizyonunda hedeflenen turist sayısındaki artış ve turizm gelirleri, yeni yatırımların da bu süreçte 
devreye girmesiyle istenilen düzeye ulaşacaktır. 
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Kahramankazan mucizesi 


14 yıl önce sadece bir banka şubesinin bulunduğu Kahramankazan, kısa sürede 
kabuğunu kırmayı başardı. Bugün Türkiye'nin her yerinden göç alan ilçe, 
Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülü “12 Yıldız Şehri” unvanını 2016 ve 2017 
yıllarında üst üste iki kez kazandı... 


15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü 
haline gelen Kahramankazan, Ankara şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, 2004 öncesinde köy olarak 
nitelendirilirken 14 yılda başkentin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardı. 13 yıllık süreçte 1 milyar 280 milyon TL'lik yatırım 
alan Kahramankazan, Ankara'nın en hızlı gelişen ilçesi olurken, 
Türkiye'de ise en hızlı büyüyen ilçeler arasında ilk sıralarda yer 
aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 51 bin 
500 nüfuslu ilçenin tesisleri ve ürettiği hizmetlerle nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarıştığını söyledi. Ertürk, “Türkiye'nin 
en genç belediye başkanı” unvanını da alarak, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana ilçede yaşanan değişimi Para 
Dergisi'ne anlattı. 


T1MİLYAR 280 MİLYON TL'LİK YATIRIM 

2004 yılında köy olarak tabir edilen Kahramankazan'ın yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde 14 yıl içinde başkentin 
metropol ilçeleri arasına girdiğini vurgulayan Ertürk, ilçenin 13 
yılda 1 milyar 280 milyon TL yatırım aldığını kaydetti. Başkan 
Ertürk, ilçedeki değişime ilişkin olarak özetle şunları kaydetti: 
“14 yıl önce köy diye tabir edilen, bir banka şubesi olup ikincisi 
olmayan, insanların bu banka şubesi önünde kuyruklarda saatlerce beklediği bir yerdi. Suyun sıkıntılı olduğu, arıtma tesislerinin olmadığı, çöpün depolama alanlarında yakıldığı, üç toplu 
taşıma aracıyla Kızılay'a zor gidilen, bulvarı, caddesi toz toprak 
içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan 
bir ilçeden şu an da çok farklı bir noktaya geldik.” 


81 İLDEN GÖÇ ALIYOR 

14 yıl önce alt ve üst yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, her alandaki çalışmalarıyla, 
gerçekten şeffaf, saydam, belediyenin halkı 
yönettiği değil, halkın belediyeyi yönettiği 
katılımcı bir yönetim anlayışıyla beraber hal- 
ka her türlü imkânı sunabilmek için yola çıktıklarını hatırlatan Ertürk, “13 yıllık süreçte Kahramankazan 81 vilayetten insanların 
göç ettiği, böyle hızlı göç almasına rağmen 
adli olayların en az olduğu sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis 
edildiği bir ilçe haline geldi. Şu an köylerine dahi otobüs seferleri düzenlenen 
ve sosyal donatı olarak neredeyse bir 
eksiği kalmayan ilçe konumuna geldik. 
Önünde kuyruklar oluşan bir banka şu- # 
besinden, bugün 1'inci banka şubesi- 


nin açıldığı bir ilçeyiz” diye konuştu. 

350 bin nüfusa yetecek bir alt ve üst yapı kapasitesine sahip 
olduklarını belirten Ertürk., “Çoğu büyükşehir belediyelerinin 
yapmakta zorlandığı sosyal projeler konusunda çok iddialı çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 13 yıl 
önce nüfusumuz 11 bindi, şu anda yaklaşık 52 bin nüfusa sahibiz. 
Ancak yaptığımız hizmetler alanında nüfusu milyona yaklaşan 
belediyeler ile yarışıyoruz diyebilirim” şeklinde konuştu. 

Kahramankazan'ın Ankara'nın en hızlı gelişen dış ilçesi olmayı başardığını ifade eden Ertürk, şöyle devam etti: 

“Bu başarımızla sadece Ankara'da değil Türkiye çapında da 
en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralardayız. İnsanının, genci- 
nin, yaşlısının, çocuğunun, erkeğinin, kadınının tüm fertlerinin 
daha güçlü, daha mutlu olduğu, daha refah içinde yaşadığı bir 
Kahramankazan için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” 


ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR 
Başkan Ertürk, belediye başkanı seçildiği 
2004 yılından bu yana hiçbir zaman destek- 
. lerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep 
| Tayyip Erdoğan'ın Kahramankazan'ın bu 
noktaya gelmesinde önemli payı olduğunu 
—& söyledi. Ertürk, Kahramankazan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz 
şükranlarını sunduğunu kaydetti. 


TERMAL MERKEZ KURULUYOR 

Katılımcı yönetim anlayışıyla ve yerel 
i yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi'nin Avrupa Konseyi'nin 
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en prestijli ödülleri arasında yer alan 
“12 Yıldız Şehri” unvanına 2016 ve 
2017 yıllarında üst üste iki kez layık 
görüldüğünü belirten Ertürk, belediye olarak uluslararası bir projeyi daha 
hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını belirtti. Ertürk'ün verdiği bilgilere göre Kahramankazan Belediyesi, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi ile birlikte ilçede uluslararası standartlarda hizmet 
vermeyi hedefleyen bir termal sağlık ve 
kongre kümelenmesi için bir proje yürütüyor. Kahramankazan'dan çıkan ve 
dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal suyun 
kullanılacağı kümelenmede, öncelikli 
olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılması sağlanacak. 
Kahramankazan'ı uluslararası arena- 
da önemli bir sağlık ve kongre merkezi 
konumuna taşıyacak proje, ciddi anlamda istihdam potansiyeli 
yaratacak. 


BİN 500 LİSANSLI SPORCUSU VAR 

Kahramankazan Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla 
da dikkat çekiyor. İlçede iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet 
çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda 
bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 ! 
lisanslı ve 5 bine yakın da aktif sporcu bulunuyor. Ayrıca Kahramankazan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile | K 
gerçekleştirilecek olan ve yapımına bu yıl » 
başlanacak olan Spor Fabrikası da ilçeye kazandırılacak. 


EĞİTİMDE DEV DÖNÜŞÜM 
Öğrencilerin lise eğitimi almak için 
bile başka ilçelere gitmek zorunda kaldığı 
Kahramankazan'da, bugün 3 üniversitenin 
meslek yüksekokulları ve uygulama birimleri bulunuyor, uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapılıyor. 2004'te ilçede 11 
okul varken şu anda 28 okul var. 184 olan 
derslik sayısı 474”e yükseldi. 5 bin 269 olan 
öğrenci sayısı şimdi 12 bine ulaştı. İlçede 2004'te 289 öğretmen varken, şimdi il, 
bu sayı 775'e yükseldi. Ayrıca ilçeye, 
2017'de ise eğitim alanında 43 milyon 
TL'lik yeni bir yatırım paketi daha kazandırıldı. 

Başkan Ertürk, Satıkadın Kentsel : « İN 
Dönüşüm Projesi'yle birlikte ilçenin 
çehresinin değişeceğini de anlattı. Ertürk, projenin yerinde bir kentsel dönüşüm anlayışı ile gerçekleştirileceğini 


yelmızcs bir şeye ihtiyacım 


Çalışkan olmu! 


Kahramankazan 
Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk #4 
z 
— 


söyledi. Proje ile vatandaşların eski, riskli ve kullanım ömrünü 
tamamlamış yapılar yerine daha modern ve konforlu yapılara 
kavuşacağını ifade etti. 


ULAŞIM KOLAYLAŞACAK 

Temelini Başbakan Binali Yıldırım'ın attığı Ankara-Kahramankazan karayolunun 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 28.4 kilometrelik proje doğrultusunda 

yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa 
edilecek. Ayrıca Kahramankazan'dan Esenboga Havalimanı'na da yeni bir yol açılacak. 


OVA ÇAYI REKREASYON ALANI 

Kahramankazan Belediyesi ve DSİ işbirliği ile yapımı sürdürülen Ova Çayı 
Rekreasyon Alanı Projesi tüm hızıyla sürüyor. Ova Çayı Projesi'nin Ankara'ya ve 
Kahramankazan'a layık bir proje olduğunu 
vurgulayan Ertürk, “Proje bittiğinde Ankaramızın güzelliğine güzellik katacak ve çehresini değiştirecek bir rekreasyon alanına 
kavuşmuş olacağız” dedi. 

Kahramankazan'da 150 yataklı bir devlet 
hastanesi yapılması için başlatılan çalışmalar 
' datüm hızıyla sürdürüyor. Kahramankazan 
Belediyesi, yaklaşık 40 bin metrekarelik 
bir alan üzerine inşa edilecek yeni hastanenin kurulacağı alanın imar planlamasını tamamladı. 

Kahramankazan ayrıca Ankara kent 
merkezine en yakın jeotermal merkez 
» olma özelliğini taşıyor. İlçede tespit edilerek kullanıma sokulan jeotermal su ve 
Kahramankazan Belediyesi'nce yapımı 
tamamlanan bir termal otel ve termal 
hamam bulunuyor. 
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En çok ihracat yapan beşinci il 


Türkiye'nin ihracatının 1597 milyar doları aştığı 2017 yılında Ankara 6.7 milyar dolar 
ihracata imza attı. Türkiye genelinde en çok ihracat yapan beşinci il olan Ankara, 
kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, savunma ve 
havacılık sanayi ihracatı ile dikkat çekti... 


Başkent Ankara 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.3 artışla 6.7 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Ankara bu 
ihracat düzeyi ile İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir'in ardından Türkiye genelinde 
beşinci sırada yer aldı. 2017 yılında 190 
ülke ve serbest bölgeye ihracat yapan 
Ankara'da kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayi öne 
çıkan sektörler oldu. 


YÜZDE 345 ARTIŞ 

Ankara'nın 2002 yılsonu itibarıyla 1.5 
milyar dolar olan ihracatı 2017 yılı sonunda yüzde 345 oranında artışla 6.74 milyar 
dolara yükseldi. 2017 yılında 157 milyar 
dolara ulaşan Türkiye'nin ihracatında- 
ki payı bu rakamla yüzde 4.3 düzeyinde 
gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre Ankara'nın ihracatı 8.1 milyar dolarla 2014 yılında zirveyi 
gördü. 

İthalat verileri incelendiğinde Ankara'nın 2002'de 4.4 milyar dolar civarında 
olan ithalatı yüzde 187 artışla 2017 sonunda 12.5 milyar dolara çıktı. Dış ticaret 
hacmi ise bu dönemde yüzde 227 artışla 


Ankara'nın yıllar itibarıyla dış ticaret verileri (bin dolar) 


İhracat 
2017 6.740.237 
2016 6.463.475 
2015 7.048.777 
2014 8.102.722 
2013 7.672.284 
2012 7451187474515) 
2011 6.597.118 
2010 5.622.350 
2005 2.645.499 
2002 al yali los) 


Kaynak: TÜİK 


19.3 milyar dolara ulaştı. 


KİMYEVİ MADDELER İLK SIRADA 

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre 2017'de Ankara'nın ihracatında 1.1 
milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller ilk sırada yer aldı. Sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13.8 arttı. 
Geçen yıl İstanbul'un kimyevi maddeler 
ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 6.8 milyar dolara, Kocaeli'nin ihracatı 


Ankara'nın ihracatında öne çıkan sektörler (2017, bin dolar) 


Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
Makine ve Aksamları 

Otomotiv Endüstrisi 

Savunma ve Havacılık Sanayii 
Madencilik Ürünleri 

Çelik 

Elektrik Elektronik ve Hizmet 
Demir ve Demir Dışı Metaller 
İklimlendirme Sanayii 
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohum. ve 
Mamulleri 

Kaynak: TİM 


2016 2017 Değişim(W) 
937.694 1.067.345 13,8 
917.513 Oo 943.976 2,9 
841642 O 910.316 8,2 
886.055 O 749.643 -15,4 
557.787 O 672.547 20,6 
468.193 O 528.313 12,8 
404.173 O 484.984 20,0 
344.395 Ooo 351672 21 
173.683 Ooo 172.708 -0,6 
154725 O 158114 2,2 
153.300 Oo 151.227 izi 


İthalat Dış ticaret hacmi 
12.516.382 19.256.618 
10.837.711 17.301.186 
9.710.506 16.759.283 
10.989.501 19.092.223 
10.669.411 18.341.695 
10.489.473 17.627.229 
11.917.402 18.514.520 
9.053.788 14.676.138 
4.722.939 7.368.438 
4.375.017 5.890.123 


yüzde 26 artışla 3.8 milyar dolara, İzmir'in 
ihracatı yüzde 25.5 artışla 1.5 milyar dolara yükselmişti. Ankara'nın kimyevi maddeler sektörü ihracatını yüzde 2.9 artışla 
944 milyon dolara ulaşan makine ve aksamları ihracatı, yüzde 8.2 artışla 910.3 
milyon dolara ulaşan otomotiv endüstrisi 
izledi. 2017'de bir önceki yıla göre savunma ve havacılık sanayi ihracatı yüzde 15.4 
azalmasına karşın 749.6 milyon dolar ihracatla 4. sırada yer aldı. Ankara'nın madencilik ürünleri ihracatı 2017'de yüzde 
20.6 artışla 672.5 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 12.8 artışla 528.3 milyon dolar 
oldu. 2017 yılında elektrik elektronik ve 
hizmet ihracatı yüzde 20 artışla 485 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 
ihracatı yüzde 2.1 artışla 351.7 milyon 
dolar, iklimlendirme sanayi ihracatı yüzde 0.6 azalışla 172.7 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 
2.2 artışla 158.1 milyon dolar, hububat, 
bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı yüzde 
1.4 azalışla 151.2 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. 2017'de çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 2.2 
artışla 117.5 milyon dolar, meyve sebze 
mamulleri ihracatı yüzde 9.2 artışla 78.1 
milyon dolar oldu. 
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a/ Ankara Genelinde 
Kupon Arsalar 


& Türkiye Genelinde 
o Yıldızlı Otel 
Satışları 


wv Okul Arsaları 


İm di 


v Kira Gelirli 
N İ Mülk Satışları 


Kazananların Dünyasında Tesadüflere Yer Yoktur 
Turan Güneş Biv. 98/2 Çankaya - ANKARA T 0312 440 6 300 | winnerinvestors.com 


ANKARA 


"Bizim dünyamızda 
tesadüflere yer yok” 


Gayrimenkul danışmanlığı sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ve deneyimli ekibiyle 
hizmet veren AC Winner Investors Brokerı Abidin Çağıran, başarı hikayesinden popüler 
gayrimenkul araçlarına kadar birçok konuda sorularımızı yanıtladı. 


Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Ankara-Beypazarı'nda 25 Temmuz 
1956 yılında esnaf bir ailenin çocuğu olarak doğdum. İlköğretim ve lise yıllarım 
Beypazarı'nda, üniversite yıllarım ise 
Ankara'da geçti. 35 yıllık mutlu bir evliliğe sahibim. Bu evliliği dünyaya gelen 
oğlum ve kızım ile taçlandırdık. 


AC Winner 
Investors Brokeri 
Abidin Çağıran 


İş hayatına nasıl ve ne zaman 
atıldınız? 

Benim iş hayatım esnaf bir aileden 
geldiğim için aslında çocukluğumda başladı. Babam helva ve şeker işi yaptığı için 
Eskişehir ve Beypazarı'nda fabrikalarımız vardı. Daha sonra büyük bir şeker 
üretim firmasına ortak olduk fakat o zamanki döviz kur artışlarının sebep oldu- 
Şu birtakım olumsuzluklar yaşadık ve yaşanan olumsuzluklardan dolayı kendime 
bir yol çizmem gerekti. Bu yol beni özel 
ve büyük firmalarda yöneticilik pozisyonuna kadar sürükledi. Bu pozisyonda ilk 
işim bir gıda firmasının Ege ve Akdeniz 
Bölge Müdürlüğü oldu. O firmada belli bir başarı gösterdikten sonra ismimin 
duyulmaya başlamasıyla sektörün daha 
büyük ve kurumsal firmalarından teklifler gelmeye başladı. Bu sektördeki bilgi, 
beceri ve tecrübelerimi daha iyi ve daha 
verimli kullanabileceğim bir firma seçerek yönetici pozisyonunda, 40 yaşıma kadar çalışma hayatımı devam 
ettirdim. 


AC Winner Investors serüveninden bahseder misiniz? 

40 yaşından sonra ticaretin içinden geldiğim için tekrar ticarette 
kendi özveri ve başarılarımı devam ettirmeyi düşündüm. Böylelikle 
gayrimenkul sektöründe devam etmeye karar verdim. O dönemde 
Amerika'dan yeni gelen gayrimenkul temsilciliğinin Ankara'daki ilk 
temsilciliğini aldım. 10 yıl kadar onlarla çalıştıktan sonra yine başka 
bir Amerikan firması ile anlaştım ve uzun yıllar onlarla da çalışmaya 
devam ettim. Fakat gördüm ki onların bize verdiği pek fazla bir şey 
yok. Bu nedenle kendi yolumda devam etmeye karar verdim. 


—— 


AC Winner Investors'ın çalışma 
sistemi hakkında bilgi verir misiniz? 

Daha önce gayrimenkul sektöründe çalıştığım Amerikan firmalarının 
Türkiye yapısına ve Türk insanının demografik özelliklerine uymayan taraflarını gördüm. AC Winner Investors'ta 
o firmaların iyi yönlerini alarak bizim 
insanlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde bu iki farklı dengeyi kurduk 
ve yepyeni bir sistem üzerinden ilerledik. Bu sistemde kendi insanlarımızın 
menfaati ve Türk misafirperverliğini 
ön planda tutarak doğru yatırımı, doğru tercih ve doğru yerde; doğru ürünü 
bulma yönünde gerekli eğitim ve tecrübe sahibi olmuş ortaklarımız ve müşteri 
temsilcilerimizle hizmet vermeye başladık. 


AC Winner Investors için belirlediğiniz 
misyon ve vizyon nedir? 

Her şeyden önce dürüstlük sonrasında ise kazandırmak... Yani hem alıcı 
hem de satıcılarımıza kazandırmaktır. 
Bizim mottomuzdan bir tanesi de “Kazananlar dünyasında tesadüflere yer 
yoktur.” 


Firmanızın gayrimenkul 
sektöründe farkı nedir? 

Bizi diğerlerinden ayıran farkımız; Türk insanının yapısına uygun 
bir şekilde kazandırmak ve dürüstlük üzerine etik kurallar koymuş 
olmamızdır. Biz bir ürünü pazarlarken veya satış yetkisini alırken 
önce kendi gözümüzle bir araştırır, yapılan tüm fizibilite verilerini bir araya getirerek bir karar aşamasından geçiririz. Bir ürün Satmak, pazarlamak veya bir yatırımcıya sunmak için önce o ürünün 
günümüz konjonktüründe değerinin altına veya üstünde müsemma 
göstermeksizin fiyat tespiti yapar ve iki tarafa doğru ve net verileri vererek karşılıklı görüşmeleri iletiriz. Özelliklerimizden bahsetmemiz gerekirse her işimizi şeffaf şekilde yerine getiririz. Çok özel 
portföyler, özel villalar, projeler, siteler ile büyük ortaklı portföyler, 
oteller ve mağazalar konusunda Ankara'da isim olarak tanınan ve 
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güven duyulan bir marka olduğumuz için yatırımcılarımız ve müşterilerimizin öncelikle bizi tercih etmesi en önemli özelliğimizdir. 


Gayrimenkul sektöründe güven eksikliği mevcut. Siz, güvenilir 
bir şirket olma yolunda neler yaptınız? 

52 yıldır Ankara'da ve ticari camianın içerisinde olduğumuz için 
insanlar bizi tanıyor ve güveniyor. Güven duyulmamızın en büyük 
sebebi yapmış olduğumuz işlerdir. Yaptığımız işler yapacağımız işlerin teminatıdır. 


Gayrimenkul sektöründe hizmet veren önemli bir isim olarak 
gayrimenkul sektörünün cazibesini değerlendirir misiniz? 

Türk insanı gayrimenkul yatırımı yapmayı seviyor. İnsanlarımız 
gayrimenkul sektöründe birikimlerini daha değerli olacağı, ileriye 
yönelik iş planlarında daha verimli olabileceğini biliyor. Gayrimenkul sektörünün cazibesi AC Winner Investors'ın güvenilirliği ile birleştiğinde başarı da artıyor. AC Winner Investors'ın satış hızı sektöre oranla çok fazla. Sözleşme yapıp aldığımız portföylerde yüzde 90 
başarı sağlıyoruz. Bu da sektörde ne kadar güvenilir olduğumuzun 
bir nevi kanıtıdır. 


AC Winner Investors'ın başarı hikayesinden bahseder misiniz? 
AC Winner Investors, arkasındaki güçlü ekip ile logosunun hazırlanması, isminin yaratılması, sistemin hazırlanması ve altyapısının 
kurulmasını kapsayan 7 yıllık bir süreçten sonra 4 yıl önce kuruldu. 
İsminde geçen “AC” benim adım ve soyadımı, geriye kalan “Winner Investors” ise kazandıran yatırımcı olarak piyasaya girmiştir. 


Son dönemde özellikle ön plana çıkan gayrimenkuller nelerdir? 
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıl 31 milyonu 
geçti. Her yönüyle turizm cenneti olan ülkemizde arz-talep dengesini sağlamak için birbirinden nitelikli oteller ardı sıra yükseliyor. Talebe karşılık verebilmek adına planlanan oteller arsa sorunu yüzünden kimi zaman kağıt üzerinde kalabiliyor. Bu noktada devreye AC 
Winner Investors giriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki nitelikli 
otel satışlarında liderliği elden bırakmayan firmamız, yatırımcısına 
büyük parsellerde nitelikli otelleri en uygun fiyata sunuyor. Nitelikli 
otellere yalnız Türkiye'den değil, Avrupa'dan da büyük talep var. 
Gayrimenkul piyasası bugünlerde durgun görünse de büyük alıcılar ticaretteki ağırlığını koruyor. İçinde bulunduğumuz dönemde; 
Ankara, İstanbul ve Antalya otel satışında en çok rağbet gören iller 
arasında yer alıyor. Antalya'da daha çok deniz turizmi popülerken 
İstanbul kültürel mirasıyla en çok ziyaretçi alan illerimizin başında 
geliyor. Ankara da başkent olmasının yanı sıra çevre bölgelerindeki 
termal turizminin gelişmesi sayesinde Antalya ve İstanbul ile yarışır 
duruma geldi. Termal turizmde Ankara öncü durumda. Ankara'yı 
İstanbul ve Antalya takip ediyor. Türkiye'deki pek çok kişi tedavi 
amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat ediyor. Bu anlamda sağlık turizmi Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip. 


Emeklilere yönelik projeleriniz neler? 

Zinde bir yaşam hayali kurup hak ettikleri emekliliği deniz kıyısında, doğa ile iç içe bol oksijenle yaşamak isteyen, tıbbi desteğe ve özel terapilere ihtiyacı olduğu anda gerekli hizmeti ve güveni 
alabilecek, birçok aktivite ile mutluluğu yaşamak isteyenler için de 
gayrimenkul çözümleri sunan AC Winner Investors, 5 yıldızlı otel 
konforunda, genellikle 90 yaş üzeri bireylerin ağırlandığı lüks rezidansların satışını gerçekleştiriyor. Emekliliğini doya doya yaşamak 


isteyenlerin ihtiyacı olan her şeyin bir arada bulunduğu rezidanslara 
büyük ilgi var. 5 yıldızlı otel konforundaki Villagio 50 Rezidans 
Çeşme'yi Türkiye'ye kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Emekliliğini doya doya yaşamak isteyenler 5 yıldızlı otele gittiğinde 
hangi konforu buluyorsa AC Winner Investors'un güvencesi altındaki bu tesiste de aynı konforu bulacaklar. 14-1 ve 24-1 rezidanslardan oluşan Villagio 504 Rezidans Çeşme; hane sakinlerine bahçe 
tarımı yapabilecekleri bir yaşamı da garantiliyor. Emeklilere özel 
Villagio 304 Rezidans Çeşme gibi projeler en çok Urla, Çeşme ve 
Bodrum bölgelerinde rağbet görüyor. Yabancı bir şirket ile yapmış 
olduğumuz anlaşma sonucu Villagio 50 Rezidans Çeşme'yi çok 
yakında hizmete açacağız. 


Yatırımcı başka hangi alanlara ilgi gösteriyor? 

Kira getirili okullar yatırımcının gözdesi. Yatırımcılar dükkan 
veya ofis almak yerine okul ve hastane yatırımlarına yöneldi. Okul, 
hastane gibi yatırım araçlarının kira garantili ve kiracı tarafından 
uzun süreli anlaşmalarla destekleniyor. AC Winner Investors'ta yatırımını okul, hastane gibi kuruluşlara yapanların gayrimenkullerini 
uzun süreli kiralıyoruz. Bu anlamda okul ve hastane yatırımları en 
karlı yatırım araçlarındandır. 


Ankara özelinde en çok hangi proje rağbet görüyor? 

Hemen teslim kiralık ofis ve mağazaların bulunduğu Protokol 
Ankara projesi, Ankara'nın en gözde yatırım araçlarından biri haline geldi. Toplam 58.000 m? inşaat alanına sahip olan İş Merkezi, 
Çukurambar'ın merkezinde yer alıyor. İki bloktan oluşan Protokol 
Ankara'nın kule kısmı iş merkezi, diğer kısım ise mağazalar olacak 
şekilde tasarlandı. Kule kısmı 34.000 m? inşaat alanına sahip olup 
toplam 28 kattan oluşuyor. Dükkan kısımları 24.000 m? inşaat alanına Sahip olup, teras ve bahçeleri ile bulunduğu çevrenin en prestijli 
mağazalarını barındırıyor. Ofis Kulesinin içerisinde 132 adet bağımsız ofis yer almakta olup bu ofislere hizmet desteği sağlayan; çok 
amaçlı salonları, 2 farklı giriş güvenlik noktası ve lobi ile yüksek araç 
kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Kule düşey sirkülasyon, 5 adet 
asansör ve iki adet merdiven ile sağlanıyor. Baza bölümü içerisinde 
ise 13 adet bağımsız mağaza yer almakta olup bu mağazalara hizmet 
desteği sağlayan; bağımsız kapalı otopark alanları yer alıyor. Mağaza ve otoparklar arası düşey sirkülasyon, 1 adet asansör ve iki adet 
merdiven ile sağlanıyor. Son dönemin en karlı yatırım araçları arasında sayılan Protokol Ankara'daki yerini almak isteyenler bizimle 
iletişime geçebilirler. 
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Turizme ciddi 
yatırımlar yapılıyor 


Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara, 2023 yılına 
ticaretin ve sanayinin yanı sıra, kongre ve sağlık turizminin de başkenti olarak girmeye 


hazırlanıyor. HÜLYA GENÇ SERTKAYA 


ANKARA, 2023 yılına ticaretin ve sanayinin yanı sıra, kongre ve sağlık turizminin başkenti olarak da girmeye hazırlanıyor. Hastaneleri, tıp merkezleri ile tüm 
Türkiye'ye sağlık alanında hizmet veren 
Ankara'nın, şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla 15 bin yatak kapasitesine ulaşması bekleniyor. Ankara'da turizmi canlandırıp, Ankara'nın değerlerini ortaya 
çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı birçok projeyi hayata geçiriyor. 

Polatlı Turizm Alt Yapı Geliştirme 
ve Arkeopark Projesi bunlardan biri. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Para 
Dergisi'ne yapılan açıklamaya göre projenin amacı, Orta Anadolu'yu Ankara'dan 
dünyaya açacak yeni bir kültür ve turizm 
destinasyon merkezi oluşturmak şeklinde 
özetleniyor. Polatlı'nın turizm potansiyelini ortaya çıkartarak ekonomik ve sosyal 
gelişimini sağlamayı amaçlayan proje, 
aynı zamanda Ankara'nın bir turizm şehri olarak anılmasını da içeriyor. Burada 
124 tümülüs, 10 höyük, 2 kale düz yerleşimi, 135 sit noktası bulunuyor. Avrupa 
Birliği'nden 23.5 milyon euro bütçeli bir 
proje olması planlanıyor. 


KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE 
JEOPARK PROJESİ 

Bir diğer proje ise Kızılcahamam ve 
Çamlıdere Jeopark Projesi. Ankara'nın 


AHAMAM CAMLIDERE 
& JEOTURUZM PRÖJES 


doğa bakımından en zengin iki ilçesi 
olan, kaplıcalarıyla ünlü Kızılcahamam 
ve Çamlıdere'de büyük jeoturizm potansiyeli bulunuyor. Bu projeyle Kızılcahamam ve Çamlıdere'deki potansiyelin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Jeopark 
Ankara'nın internet sitesinde yer alan 
bilgiye göre 23 ayrı duraktan oluşan proje gelecekte genişleyebilecek ve çok daha 
geniş alanları kapsayacak. 

Diğer bir proje ise Ayaş, Beypazarı, 
Nallıhan, Güdül ilçelerinde hayata geçirilecek İpekyol Projesi. 


ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ 

Ankara turizminin gelişmesine katkı 
sağlayacak potansiyel alanlardan birini 
de kuşkusuz kongre turizmi oluşturuyor. 
Ankara, çevre illerle birlikte düşünüldügünde kongre turizmine oldukça elverişli 
bir altyapıya sahip bulunuyor. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı verilerine göre Ankara 
toplam 67 bin 194 kişilik kongre kapasitesine Sahip. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde 35 bin 395 kişi, kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarında 28 bin 239 
kişilik salon kapasitesi var. İnşaatı devam 
eden salonların kapasitesi ise 3 bin 560 
kişi. Toplam 5 bin kişilik salon kapasiteli 
Congresium'da yılda ortalama 18 kongre düzenleniyor. Ankara'da düzen- | 
lenen kongrelerin ortalama yüzde 
4O'ını uluslararası kongreler oluştururken, sektörel olarak incelendiğinde ise tıp, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında yapılan kongreler 
toplamın yüzde 53'ünü teşkil ediyor. 

Ankara, uluslararası bir fuar 
alanına kavuşmaya hazırlanıyor. 
Ankara'nın ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan Akyurt 
Uluslararası Fuarcılık ve Kongre 
Merkezi, Esenboğa Havalimanı yo- 


GSS 


1 BOLGE MA LEZIA? ETKİNLİĞİ 


luna 890 metre mesafede, Esenboğa ve 
Çankırı yolları arasında olacak. 168 bin 
metrekare arsa üzerine yapılacak Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi'nin 
toplam 50 bin metrekare kapalı sergileme alanından oluşması öngörülüyor. 
Fuar alanlarının bulundukları şehirler 
ve hatta ülkeler için çok önemli oldugunu ifade eden iş dünyası temsilcileri, 
uluslararası fuarlar düzenleyen şehirlerin 
fuarlarla birlikte kalkındığını, turist ağırladığını, bunun yanında diğer sektörlerin 
de hareketlendiğini belirtiyor. Öyle ki 
birçok iş dünyası yetkilisi, fuar alanının 
yapılıp hizmete açılmasının Ankara'nın 
ekonomik tarihinde bir dönüm noktası 
olacağı görüşünde. 


GASTRONOMİ ZİRVESİ 

Şi Ankara turizmini 
canlandıracak, marka değerini artıracak birçok organizasyon planlanıyor. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'ndan 
yapılan o açıklamaya göre Ankara 
ve çevre ilçelerinde “TI. Uluslararası 
Ankara'nın Manevi 
Değerleri” o konu- 


KONGRE - PANEL 
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lu inanç turizmi sempozyumu yapılacak. 
Henüz kesinleşmemekle birlikte sempozyumun bu yıl Eylül-Ekim gibi yapılması 
planlanıyor. İnanç turizminin Ankara'daki önemini vurgulamak için bu sempozyum büyük önem taşıyor. 22-25 Mart 
2018 tarihleri arasında ATO Congresium 
binasında Travel Expo Turizm Fuarı ve 
Gastronomi Zirvesi gerçekleştirilecek. 
26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında ise 
“Gelenekten Geleceğe Kültürel Miraslarımız” konulu toplantı Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenlenecek. 


SAĞLIK TURİZMİ 

Başkent Ankara'yı 2023'e taşıyacak 
proje alanlarından biri de sağlık ve termal turizm. Ankara, sağlık, medikal, termal, yaşlı ve engelli sağlık turizminde büyük bir potansiyele sahip. Ankara, hekim 
ve hizmet kalitesi, sağlık personeli sayısı, 
yatak kapasitesi anlamında sağlık alanında lider bir şehir konumunda. Nitekim 
Ankara'ya yurtdışından hatırı sayılır ölçüde yabancı hasta geliyor. İlçelerdeki 
jeotermal kaynakların da harekete geçirilmesiyle Ankara'nın sağlık turizminde 
büyük bir atılım yapacağı ifade ediliyor. 

Ankara, 14 ilçesi ile termal turizmde 
öne çıkmaya aday. Bu ilçeler Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Kahramankazan, 
Pursaklar, Sincan, Gölbaşı, Yenimahalle, 
Polatlı ve Etimesgut. 

Ankara'nın termal turizm konaklama 
kapasitesi ise 62 tesis, 2 bin 756 yataktan oluşuyor. İşletme belgeli konaklama 
tesisleri 20 adet, belediye belgeli konaklama tesisleri 41 adet, yatırım belgeli konaklama tesisleri 1 adet. 

Bu arada Ankara'nın Jeotermal Potansiyeli Projesi yapılmış, kitap ve haritası 


Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre 2017 yılında Ankara'yı ziyaret 
eden turist sayısı 548 bin 664 kişi 
oldu. Ankara'ya en çok İran ve 
ardından Almanya'dan ziyaretçi 


çıkarılmış bulunuyor. 


T14 TREKKİNG ROTASI BELİRLENDİ 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ankara'yı 2023'e 
hazırlayacak projelerden biri de “Trekking Projesi”. Ankara'nın kuzeyindeki 


& 


geliyor. En çok ziyaret edilen 

yerler ise; Anıtkabir, Ankara Kalesi, 
Hamamönü, Hamamarkası, Hacıbayram 
Veli Camii ve Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi. 


ilçelerden Çamlıdere'de 17, Çubuk'ta 
16, Güdül'de 11, Beypazarı, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerinde de 70 rota 
olmak üzere toplam 114 trekking rotası 
belirlendi. Söz konusu trekking rotaları- 
nın kitabı, haritası, web sitesi, mobil uygulaması hazırlanmış durumda. İlçelerin 
turizm değerlerine de yer verilen bu kitabın, doğasever ve gezginlere bir rehber 
niteliğinde olması amaçlanıyor. Bakanlıktan verilen bilgiye göre bu proje tüm 
Ankara'yı kapsayacak şekilde genişletilip 
devam ettirilecek. 

Bu arada Ankara'nın Çubuk ve Güdül 
ilçelerinde ekoturizm çalışmaları devam 
ediyor. Çubuk'ta “Yaşayan Köyler Projesi”, Güdül Tahtacıörencik Köyü'nde ekoturizm çalışmaları yapılıyor. 


4 MEVSİM TURİZM 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ankara'nın turizm çeşitliği açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, ancak 
bugüne kadar yeterince bu turizm çeşitliğinden yararlanılamadığı kaydedildi. 
Ankara'nın her ilçesinde farklı turizm çeşitleri ile 4 mevsim turizm çalışmalarının 
devam ettiğine dikkat çeken Bakanlık, 
Ankara'da potansiyeli olan turizm çeşitlerini şöyle sıraladı: 

“Kültür, inanç, sağlık, kongre, kampkaravan, doğa ve yayla, kış ile kırsal-eko 
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turizmi çeşitleri.” 


ANKARA'YA İKİ ŞEHİR HASTANESİ 

Hastaneleri, tıp merkezleri ile tüm 
Türkiye'ye sağlık alanında hizmet veren Ankara'nın, şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla 15 bin yatak kapasitesine ulaşması bekleniyor. Dünyada tek 
seferde inşa edilen en büyük hastane 
olan, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı 
alan üzerine kurulu Ankara Bilkent Şehir 
Hastanesi'nin, mayıs ayından itibaren üç 
aşamalı olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin sağlık alanındaki en 
büyük kamu-özel işbirliği projesi olan 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kampusünün ekim ayına kadar bitirilmesi öngörülüyor. Hastane Projesi'ni üstlenen 
CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO'su Murat Bayar'ın yaptığı açıklamalara göre kampus içerisinde 
bir merkezi hastane olmak üzere 8 branş 
hastanesi hizmet verecek. İlk etapta kardiyovasküler ve nöroloji bölümleri hiz- 


Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan 


Bilkent Şehir Hastanesi, |.“ 


mete girecek, onkoloji ve kadın 
doğum ile çocuk hastaneleri 
bunları takip edecek. Bu arada 
1.4 milyon metrekare arsa üzerinde kurulacak Ankara Etlik 
Şehir Hastanesi'nin de bu yılın 
sonunda açılması bekleniyor. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastanelerinden 
hizmet alacak vatandaşların ek 
bir ödeme ile karşılaşmayacaklarını, şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinin aynı statüde 
hizmet vereceğini açıklamıştı. 
Türkiye'nin sağlıkta daha başarılı noktalara geleceğini vurgulayan Demircan, yapılacak 
yasalarla Türkiye'nin sağlık turizminde de önünün açılacağını 
dile getirmişti. Şehir hastanelerinin 25 yılın sonunda tamamen 
devlete geçeceğini belirterek, 
“Biz leasing sistemiyle hastane yapıyoruz. Hastanenin nasıl 
olacağına biz karar veriyoruz. Hastanedeki sağlık hizmetlerini biz yerine getiriyoruz. 
Onların bize sadece hastaneyi 
çalışır vaziyette sürekli tutmaları 
yükümlülüğü var. 25 yılın sonunda da hastaneyi her şeyiyle çalışır vaziyette bize teslim edecekler" demişti. 


SAĞLIĞIN MERKEZİ 

Ankara'ya 15 yılda 90 milyar 
TL yatırım yapıldığını belirten 
Başbakan Binali Yıldırım geçtigimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Başka Ankara yok, 
Türkiye'nin baş şehri, geleceği” 


İl. 


pm 


ifadelerini kullanmıştı. Başkentlerin, gelen misafirler için bir vitrin, bir ayna olduğunu vurgulayan Yıldırım, Ankara'nın 
yolu, kentsel dönüşümüyle muazzam, 
modern, Türkiye'ye yakışan bir baş şehir 
olduğunu belirtmişti. Ankara'nın şehirciliğinin iyi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Sorunları var mı? Tabii ki var ama 
mühim olan 'sorun var' deyip sızlanmak 
değil, sorunları torunlara bırakmak değil, 
sorunların üzerine kararlılıkla gitmek. 
Bizim yaptığımız bu. 15 yıldır sorunların 
üzerine gidiyoruz, çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 

Ulaşım ve lojistik başta olmak üzere 
Ankara'nın son 10 yılda birkaç alanda 
ön plana çıkmaya başladığını dile getiren 
Yıldırım, Ankara'nın sağlığın da merkezi 
olduğunu vurgulamıştı. “Lafla değil, 'sağlık olsun' demekle de sağlık olmuyor” diyen Başbakan Yıldırım, “Sadece iki tane 
şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı 
var. Tek başına bunların yatırımı 3 milyar 
TL'nin üzerinde. Bunları da yakında hizmete alacağız. Bir tanesi hemen hemen 
bitti, diğeri de bu sene içinde bitmiş olacak” diye konuştu. 

Ankara'nın aynı zamanda eğitimin de 
başkenti olduğunu belirten Başbakan 
Yıldırım, Ankara'da şu anda 6'sı devlet, 
10'u vakıf, 16 üniversite bulunduğunu, 
sırada bekleyen 3-5 tane daha üniversite 
talebi olduğunu dile getirdi. 
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Ankara'nın bazı görülecek yerleri 


Ankara Kalesi 
Ankara'ya hâkim bir tepenin 
üzerinde kurulmuş olan ve zaman 
içinde kentin simgesi haline gelen 
Ankara Kalesi'nin ilk yapım tarihi 
kesin olarak bilinmiyor. MÖ Il. 
yüzyılda Galatlar zamanında var 
olduğu bilinen kale, Romalılar döneminde onarım gördü. İç 

ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları 
büyük bir olasılıkla VII. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa 
edildi. Arap saldırıları sırasında çok tahrip olan kalenin 
surları IX. yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarıldı. 
Dış surların ne zaman eklendiği kesin olarak saptanamadı. 
1073 yılında Selçukluların eline geçmiş, Osmanlılar 
döneminde çeşitli onarımlar görmüş, son yıllarda yapılan 
yenileme çalışmalarıyla sağlamlaştırıldı. Kale içindeki XVII. 
Yüzyıl Osmanlı döneminden kalan Ankara Evleri ve Alâeddin 
Camisi halen ayakta. 


Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

sgm Anadolu Medeniyetleri 

i Müzesi, Atpazarı olarak 
adlandırılan semtte, Ankara 
Kalesi'nin dış duvarının 
güneydoğu kıyısında yeni 

işlev verilerek düzenlenmiş iki 
Osmanlı binasından oluşuyor. Mahmut Paşa Bedesteni'nin 
Fatih dönemi baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından 
1464—1471 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Kurşunlu 
Han'ın ise Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa'nın 
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki imaretine vakıf olarak 
yaptırıldı. 1881 yılındaki yangından sonra terk edilen her iki 
yapı daha sonra Atatürk'ün isteği ile Anadolu'dan toplanan 
eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme 
çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürüldü. Bugün kendine 
özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer 
alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu Arkeolojisi, 
Paleolitik Çağ'dan başlayarak günümüze kadar Osmanlı 
devrinin bu tarihi mekânlarında kronolojik bir sırayla 
sergileniyor. 


Hacı Bayram Camii 
Ulus'ta Augustus Tapınağı 
bitişiğinde yer alan cami, 
1427—1428 yılları arasında Hacı 
Bayram Veli tarafından yaptırıldı. 
Uzunlamasına dikdörtgen planlı, 
taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı yapı, Selçuklu mimari 
stilinde inşa edilmiş, Mimar Sinan tarafından onarıldı. 
Türbesinin güneydoğu duvarında yükselen iki şerefeli 
minaresi kare planlı, taş kaideli ve silindirik tuğla gövdeli. 
Alçı mihrabı yerden tavana kadar yükseliyor. İç duvarları, 
alt pencerelere kadar Kütahya çinileri ile süslendi. Türbe, 
caminin güney duvarına bitişik bir durumda yer alır. 


Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi 
Ankara'nın ilk sanayi müzesi. Müzenin yer aldığı han 1522 
yılında yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Damat 


Rüstem Paşa'nın vakfına bağlı 
olduğu bilinen Çengel Han, Ankara 
ilinin hanlar bölgesinde özgünlüğünü 
bugüne kadar koruyabilen ender 
yapılarından. Han, Ankara Kalesi'nin 
ana giriş kapısının karşısında, 
eskiden Atpazarı olarak anılan 
mevkide, bedestenlerin yakınlarına 
konumlandırıldı. Dönemin en büyük dört hanından biri 

olan Çengel Han, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un iş 
yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı bir dükkâna da ev 
sahipliği yaptı. 2003—2005 yılları arasında gerçekleştirilen 
yenileme çalışmasında han, aslına uygun olarak yeniden 
yapılandırıldı. Müze toplam olarak 32 odada denizcilikten 
karayolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba kadar pek çok 
sanayi kolunun geçmişini gözler önüne seren 4 binden fazla 
nesne ile ziyaretçilerini karşılar. Nesneleri büyüklükleri 
açısından ise küçük modellerden, buhar motorlarına ve 
klasik otomobillere kadar uzanan zengin bir çeşitlilik 
gösterir. 


Güdül ve Beypazarı evleri 
Güdül ilçesinin kent merkezinde 
belirlenen kentsel sit alanında 
günümüze kadar ayakta kalabilen 
bu tarihi evler de geleneksel Türk 
evlerinin özelliklerini taşıyor. 
Beypazarı Evleri ise Beypazarı 

- ilçesinin dik yamaçlar ve vadilere 
kurulmuş olan Zi kesimi, çarşı ve geleneksel konutlardan 
oluşan karakteristik dokusuyla, doğal peyzaj özellikleriyle 
tarihi ve görsel zenginliği olan bir yerleşim alanı. 100 yıllık 
geçmişi olan evler, Osmanlı ve geleneksel Türk evlerinin 
tipik özelliklerini taşıyor. Cumbalı veya üstünde "“kuşkana” 
olarak adlandırılan bir çatı katı olan iki veya üç katlı yapılar. 
Temel duvarları taş, üst kısımları ahşaptan yapılmış olup, 
dıştan sıvalı evler kiremit çatıyla kapatıldı. Yapıların zemin 
katı hizmetkâr bölümü, kiler gibi mekânlardan oluşur. Üst 
katlarda dikdörtgen veya kare planlı sofa etrafında odalar, 
mutfak ve banyo yer alıyor. 


Uluc anlar Cezaevi Müzesi 

Ulucanlar Cezaevi 1925 yılında 
kurulmuş olup, 2006 yılında 
Sincan Cezaevi'ne aktarılarak 
kapatıldı. 2011 yılının Haziran 
ayında ise Altındağ Belediyesi 
tarafından onarılmış ve müze 
olarak Dair açıldı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 81 

yıl boyunca düşünceleri yüzünden hapse girmiş gazeteci, 
yazar, şair, siyasetçi gibi kişilerin ayrıntılı bilgileri, 
ailelerinden temin edilmiş özel eşyaları ve cezaevinde iken 
çekilmiş fotoğrafların sergilendiği avlular bulunuyor. Müze, 
koğuşları ve darağacı ile geçmişi kimseye unutturmamak 
için bir daha aynı acılar yaşanmasın diye herkesi bu tarih 
kokan mekana davet ediyor. 


Not: Ankara'nın kültürel ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgiler 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı Ankara Rehberi nden 
alınmıştır. 
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20 ülkeye ihracat yapıyor 


Maden suyu üretiminde Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Beypazarı Maden Suyu, 
piyasaya sunduğu yeni ürünleriyle büyümesini sürdürüyor. Beypazarı Maden Suyu 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “Gelen önerilere göre ürünlerimizde çeşitliliği 
artırmaya devam edeceğiz” diyor... 


BEYPAZARI Maden Suyu, 1957 yılında 
merhum Hacı Cemil Ercan tarafından kuruldu. Bir aile şirketi olarak faaliyetlerini 
sürdüren şirketin başında şu anda ikinci 
kuşaktan Niyazi Ercan var. Üçüncü kuşak 
da şirkette iş başı yapmış durumda. 

79 bin metrekarelik bir sahada 4 adet 
şişeleme ünitesi ile hizmet veren şirket, 
saatte 300 bin adet şişe dolum kapasitesine sahip. Beypazarı Maden Suyu Yönetim 
Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, firmanın bu 
özelliği ile en yüksek kapasiteli üretim tesislerinden biri olduğunu söylüyor. Ercan, 
şunları söylüyor: “Maden suyu dolum tesisimiz kalitesi 
ve güvenilirliği ile sektörde liderliğini koruyor. Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak 1957 senesinden bu yana 
sektördeyiz ve işimizin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sektöre adım attığımız günden 
itibaren her zaman için kaliteyi ön planda tutmaya çalıştık 
ve sağlıklı olan maden suyunu doğal haliyle tüketicinin begenisine sunmaya özen gösterdik. Bizim kalite anlayışımız, 
doğal olanı doğal haliyle tüketiciye sunmak.” 


YENİ ÜRÜNÜ PİYASADA 

Halen doğal ve doğal meyve aromalı maden suyu olarak iki çeşit ürünlerinin bulunduğunu belirten Ercan, 
“Meyve aromalı doğal maden suyumuzu, limon, elma, vişne, çilek, nar, C Plus Limon, karpuz- çilek ve mandalina olmak üzere 
farklı lezzetlerde piyasaya sunduk. Çok fazla ürün çeşidi yapmadık, aromalarda yüzde 100 doğal aroma kullandık ve doğal maden 
suyumuzla birleştirdik. Doğal maden suyumuzu da 200 cc'lik cam 
şişelerde piyasaya sunduk. 2017 senesi içinde gazozumuzu da tüketicilerin beğenisine sunduk. Amacımız tıpkı yurtdışında olduğu 
gibi maden suyunu alışkanlık haline getirmek, su gibi sofra içeceği 
olarak tüketilmesini sağlamak. Bu doğrultuda meyveli çeşitlerimiz- 
de tüketicimizden gelecek olan arz ve taleplere göre, gene doğallıktan ödün vermeden, ürün yelpazemizi genişletmeyi düşünebiliriz. 
Maden suyunu en sağlıklı ve iyi şekilde muhafaza edecek ambalaja 
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yani cam şişeye koymaktayız. Maden suyu şişeleri renkli olmak zorunda. Çünkü maden suyu 
içindeki mineraller güneş ışığına maruz kalınca zarar görüyor. Biz de maden suyumuzu yeşil şişede piyasaya arz ediyoruz. Meyve aromalı ürünlerimizde de yüzde 100 doğal aroma ve 
maden suyu kullanıyoruz” diyor. 


“MADEN SUYU KAYNAĞIMIZ ZENGİN” 
İç pazarın yüzde 30'luk ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ercan, bunun yanı sıra az da 
olsa ihracat yaptıklarını belirtiyor. Ercan, “Maden suyu firmamızda 80 personele istihdam 
sağlamaktayız. Ciromuzu artıran en büyük unsur şişe 
maliyetimiz. Kıbrıs, Türkmenistan, Avusturya, Avustralya, Suudi Arabistan, Irak, Dubai, Kuveyt, Katar başta 
olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin 
halen yüzde 6'sını ihraç ediyoruz. Maden suyu tüketimi 
yurtdışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurtdışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar” diye konuşuyor. 


TURİZM SEKTÖRÜNE DE GİRDİ 
Beypazarı'nda da bu sene 15 milyon TL'lik bir otel yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ercan, 39 oda ve 102 yatak kapasiteli bu otel ile turizm sektörüne de girdiklerini ifade ediyor. Ercan 
sözlerini şöyle sürdürüyor: 

“Maden suyu olarak değerlendirdiğimizde, gelecekte bu pazarın 
daha da artacağını ve sektörün hareketleneceğini düşünüyorum. 
Çünkü maden suyunun sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları son derece önemli. Türkiye'nin de maden suyu potansiyeli bakımından 
zengin olduğu göz önüne alındığında, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Türkiye'de 20'nin üzerinde ruhsatlandırılmış maden suyu 
markası mevcut ancak bunlardan ancak 5 tanesi ulusal çapta hizmet 
verebiliyor. Maden suyu dağlık alanlarda çıktığı için yatırım maliyeti çok büyük. Kendi imkanlarınızla tesisi kurmak zorundasınız. Ayrıca yer altından çıktığı için devlete cironuzdan belli bedel ödemek 
zorundasınız. O yüzden çoğu maden suyu markası büyüyemiyor. 
Beypazarı maden suları şu an da dünyanın bir çok ülkesine yaptığı 
ihracatla global bir marka diyebiliriz. 2017 yılında yeni ürünümüz 
olan gazozumuzu piyasaya sunduk. Çok da güzel geri dönüşler aldık. 2018 ilk aylarında da karpuz-çilek aromalı maden suyumuzu 
ürettik. Gelen önerilere göre ürünlerimizde çeşitlilik yapmaya devam edeceğiz. Her sene hem kapasite hem de satış anlamında artış 
yapmayı planlıyoruz.” 
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Sağlıklı bir yaşam için, 
günde en az 2 şişe Beypazarı için. 


DOĞAL MADEN SUYU 


O: ME gz ia 444 3 203 
gal beypazarimadensuyu.com.ir 
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TÜRKİYE ör enerji ile daha güçlü... 


Adres: Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / ANKARA 
Tel: 490 (312) 446 10 20 Fax: *90 (312) 446 14 00 - 446 57 00 
Email: infodceliklerholding.com.tr 


www.cetiklerholding.net 


